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Beste lezers,
Het blad dat voor u ligt, heet al heel 

lang 'Schakel-Kontakt'. Hoe de naam ont-
staan is, weet ik niet. Mocht iemand die al 
langer binnen onze kerk meedraait dan ik, 
dat wel weten en het eens willen toelich-
ten, hoor ik het graag, dat levert vast een 
leuk artikel voor dit blad op!

Mij viel – al nadenkende over deze inlei-
ding – de combinatie in deze naam weer 
op. Vaak korten we voor het gemak 

de naam van het blad af tot 'Schakel', maar dat 'Kontakt' 
is er zeker niet voor niets aan toegevoegd. Ongetwij-
feld als mooie combinatie van een Nederlands en een 
Duits element, maar zeker ook om naast de verbin-
ding tussen de zeer verspreide kerngemeentes (scha-
kels van een groter geheel, de NKiD) ook bewust be-
zig te zijn met het onderhouden van deze connectie, 
het contact. Gelukkig zijn wij in de huidige tijd gezegend 
met een scala aan moderne contact- en verbindingsmoge-
lijkheden; denk aan de website, digitale nieuwsbrieven en de app-
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groepen die sommige kerngemeentes hebben. Desondanks zegt het 
mij wel iets dat er ook nog steeds een fysiek kerkblad bestaat, dat dat 
niet als iets 'ouderwets' ondergegaan is in alle moderne techniek. Ik 
ben al jaren bibliothecaris en in mijn vakgebied had ik jaren geleden 
al collega's die absoluut zeker wisten dat boeken en ook boekwin-
kels heel snel tot het verleden zouden behoren. E-books, databases 
en aanverwante elektronische systemen zouden de toekomst hebben 
en fysieke winkels waren daar niet meer voor nodig. Gelukkig weten 
we inmiddels dat dat doemscenario geen werkelijkheid geworden is. 
En ook in onze kerk vind ik het persoonlijk een groot goed dat er 

nog een kerkblad is dat je echt in handen kunt nemen en niet al-
leen de inhoud van een beeldscherm kunt lezen. Dat onder-

streept toch het gemeenschappelijke, het samenbindende 
nog meer, alsof je elkaar letterlijk bij de hand neemt – 
wat gelukkig getuige de verslaglegging uit de kernen nog 
veelvuldig aan de orde is.

Dat is een mooi bruggetje naar de inhoud van het huidi-
ge nummer van Schakel-Kontakt (ik noem hier bewust de 

volledige naam). Deze keer waren we bij het ontvangen van de 
kopij blij verrast door drie lange teksten: het uitgebreide interview 
met Suzanne Oonk-Reilink, die binnenkort afscheid neemt van het 
moderamen; een mooie bijdrage van ds. Klaas Touwen over de lie-
deren van Willem Barnard in het Liedboek; en een achtergrondver-
haal over de kanselbijbel in Berlijn. Van Edward Remeyn uit Ham-
burg en Roland Kampe uit Karlsruhe kregen we mooie teksten en 
een foto rondom het thema licht. En Willemina Ebbink leverde weer 
een van haar bemoedigende brieven aan God aan. Die bemoediging 
en ook hoop spreekt tevens uit de meditatie van ds. Jan Adriaanse, 
die een prachtig lied van de onlangs overleden Huub Oosterhuis als 
inspiratie nam. Op de kinderpagina wordt een bijzonder boek voor-
gesteld dat je naast de (kinder)bijbel kunt lezen en bekijken, "Bijbel 
infographics voor kids".

Het moderamen en de penningmeester brengen ons ten slotte op 
de hoogte van de huidige situatie en blikken vooruit naar wat er de 
komende jaren aankomt. Ondanks de donkere wolk die boven het 
voortbestaan van de NKiD hangt, mogen we hier ook hoopvolle sig-
nalen lezen, er wordt met u, mij, ons nagedacht over hoe het anders 
kan als we niet meer in de huidige vorm kunnen voortbestaan. Ik 
wens u, ons toe dat we nu en in de toekomst manieren vinden om als 
schakels van dat mooie geheel, de NKiD, bewust en actief met elkaar 
in contact te blijven.

Alle goeds, graag tot het volgende Schakel-Kontakt!
Hartelijke groet, Marjolein Kranse
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Op Eerste Paasdag dit jaar 
overleed op 89-jarige leef-

tijd Huub Oosterhuis. Hij was 
een bekend en gewaardeerd 
dichter en veel van zijn lie-
deren zijn opgenomen in ons 
Liedboek. Zijn teksten staan 
vol met Bijbelse woorden en 
beelden en raken dicht aan wat 
mensen ervaren en wat hen be-
zighoudt. De afgelopen tijd is 

er naar aanleiding van zijn overlijden veel over hem ge-
schreven met (terecht) waarderende woorden.

Het overlijden op Eerste Paasdag is welhaast symbolisch omdat het thema van 
Leven en Opstanding in het werk van Oosterhuis een belangrijke rol heeft. Een 
duidelijk voorbeeld is de belofte van bevrijding en terugkeer in Jesaja 35. Hoop-
volle woorden die klinken in een donkere werkelijkheid. Beloften van toekomst 
en perspectief, meer dan je ooit voor mogelijk zou houden. Is dat perspectief niet 
iets wat we nodig hebben, juist ook vandaag met alle berichten en indrukken die 
op ons af komen?

De woorden van Jesaja 35 zijn als lezing verbonden met de advents-
tijd, maar tegelijkertijd zijn de beelden van stromend water, het opkomend licht 
en de doden die opstaan, veelzeggend in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren. Het 
is het perspectief van Gods toekomst wat deze werkelijkheid, waar de hoop en de 
verwachting vaak ontbreekt, verandert in een hoop- en verwachtingsvol bestaan.

De steppe zal bloeien
De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte zal vrolijk zijn ...  Jesaja 35

De steppe zal bloeien.
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.              Lied 608

Ds. Jan Adriaanse

www.ewmagazine.nl/ewpodium/opinie/
2023/04/de-dode-zal-leven-in-memoriam-

huub-oosterhuis-1933-2023-1036797
www.youtube.com/

watch?v=hptIyJ6Vd7o
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Eine Bibel für Berlin

wand war bedingt richtig, aber auch die Lutherbibel ist in der neue-
ren Zeit kaum noch zu lesen.

Im Sommer predigte unser vormaliger Predikant Wim in 't Hout. 
Und auch der erste Predikant unserer Gemeinde, Ds. Bas Ooster-
broek, war zu Besuch. Mit dem Kernraadsmitglied wurde über den 
neuen Kirchenraum gesprochen. Dabei kam auch das Thema Sta-
tenbijbel zur Sprache. Ds. Oosterbroek erwähnte, er hätte einen 
Freund, der ein Antiquariat führt. Da würde sicherlich mal eine ent-
sprechende Bibel angeboten. Er wollte sich darum kümmern. Ds. In 
't Hout war Zeuge des Gesprächs und bot auch an sich nach einer 
repräsentativen Bibel für seine ehemalige Gemeinde umzusehen. Es 
hieß also abwarten.

Dann ging es doch sehr schnell, man kann es auch Fügung nennen. 
Ein Ds. In 't Hout nahestehender Kollege verstarb und die Witwe, 
Frau Gerda Smelik, bot unserem ehemaligen Dominee In 't Hout an, 
sich aus dessen Bibliothek Bücher auszusuchen für die er noch Ver-
wendung hätte. Da entdeckte er die große "Statenbijbel" und fragte 
Frau Smelik ob sie bereit wäre die Bibel nach Berlin in seine ehema-
lige Gemeinde zu geben. Sie willigte ein. Unter der Bedingung, wenn 
die Gemeinde in Berlin aufgelöst würde, müsse die Bibel wieder zu-
rück in die Niederlande gegeben werden. Anlässlich eines besonde-
ren Gottesdienstes, in dem ein Kind getauft wurde, konnte die Bibel 
der Gemeinde präsentiert werden.

Aber warum eine "Statenbijbel" für den Altar unserer Gemeinde? 
Die richtige Bezeichnung wäre "Statenvertaling". Ein Buch, das in 
heutiger Zeit wie Luthers-Bibel nur schwer zu lesen ist. Weil es eine 
ganz besondere Bibelübersetzung mit einer besonderen Geschich-
te ist: Im Achtzigjährigen Krieg gab es einen zwölf Jahre dauernden 
Waffenstillstand, der zur Reorganisation des Landes genutzt wurde. 
In den Jahren 1618/1619 fand in Dordrecht eine Synode statt, auf der 
unter anderem beschlossen wurde, eine Bibelübersetzung in Auftrag 
zu geben. Es gab schon eine Anzahl von Übersetzungen in Hollän-
disch, die häufig nicht übereinstimmten. Die Generalstaaten waren 

tolerant (sie wollten es ja besser machen als das spani-
sche Mutterland) und ließen verschiedene protestantische 
Glaubensrichtungen zu, Calvinisten, Lutheraner, Men-
noniten. Nur der katholische Glaube wurde unterdrückt. 
Und es gab eine Vielzahl von Sprachvarianten. Die Syno-
de beschloss daher: die Bibel ist das Wort Gottes, es gibt 
nur einen Gott, dann kann es auch nur einen verbindli-
chen Bibeltext geben. Um eine gemeinsame Sprache, bzw. 
Schrift für den Auftrag zu finden, wurden mehrere Män-
ner damit beauftragt. Die Synode schaute über den Teller-
rand und bestimmte je zwei geeignete Übersetzer/Redak-
teure. Aus Holland, Flandern und Friesland, von denen 
einer aus Emden, dem deutschsprachigen Ostfriesland 
kam. Wenn das Land auch klein war, es wurde von der Sy-
node groß gedacht.

Die Berliner Gemeinde der NKiD hält ihre Gottesdienste in der 
Französischen Friedrichstadt-Kirche in der Mitte Berlins. 

Nachdem der Große Kurfürst die französischen Glaubensflüchtlin-
ge 1685 mit dem Edikt von Potsdam nach Preußen eingeladen hat-
te, konnten sie eigene Kirchen errichten. Deren Hauptkirche wurde 
der sogenannte Französische Dom in der Stadtmitte. Ein repräsen-
tatives Gotteshaus, das 1944 durch Bomben stark beschädigt wur-
de, aber noch bedingt von der Gemeinde genutzt werden konnte. Bis 
zum Mauerbau am 13. August 1961, als die Stadt brutal geteilt wur-
de. Die im Westteil Berlins wohnenden Gemeindemitglieder (der 
größte Teil) konnte ihre Kirche nicht mehr erreichen. 1962 wurde im 
Hof eines Wohnhauses in Halensee ein neuer Kirchenraum errich-
tet, in dem der NKiD die Möglichkeit gegeben wurde ihre Gottes-
dienste zu feiern.

In diesem, calvinistisch traditionell kargem Kirchenraum waren 
als Schmuck die 10 Gebote in Französisch und Deutsch als Banner 
an der Wand aufgehängt und auf dem schlichten Altartisch lag eine 
französischsprachige Bibel aus dem Jahre 1724, die in Amsterdam 
gedruckt wurde. Diese traditionelle Bibel war mehr als nur eine De-
koration, es war das sichtbare Fundament unseres Glaubens, egal in 
welche Sprache verfasst.

Als die Mauer fiel, konnte die Französische Gemeinde sich wieder 
in ihrem Dom zum Gottesdienst versammeln. Das Gebäude wur-
de von der DDR als Baudenkmal zwar erhalten, aber eine mehrere 
Jahre dauernde Rekonstruktion war notwendig. Der Kirchsaal in 
Halensee wurde am ersten Advent 2022 aufgegeben und die Bibel 
nach einem feierlichen Gottesdienst aus der Kirche getragen. Das 
hieß auch für die Berliner NKiD ein Ortswechsel. Der große Kirch-
saal wäre für uns zu groß gewesen und uns wurde die Unterkirche, 
der Casalis-Saal, für unsere Gottesdienste angeboten. Das ist ein 
Mehrzwecksaal ohne kirchliche Ausstrahlung. Ein einfacher zeitlo-
ser Tisch, ein Lesepult und ein Piano. Damit aber immer noch besser 
ausgestattet, als die Scheunen- oder Heckenkirchen aus der Urzeit 
der Reformation in den Niederlanden. Aber ein nackter Tisch, auf 
dem nur die Osterkerze und ein Blumenstrauß stand war deprimie-
rend. Es fehlte der zentrale Punkt, eine Altarbibel!

Was Bibeln betrifft, gibt es eine große Auswahl, wohlfeile Angaben 
für den täglichen Gebrauch bis zu Luxusausgaben im Ledereinband 
mit Goldschnitt und vielen Bildern. Dazu noch in den verschiedens-
ten Übersetzungen. Aber die Größe passte nicht zu dem Kirchen-
raum, die Bibel wirkte verloren. Was für eine Bibel würde sich anbie-
ten? Und wo und wie wäre sie zu beschaffen? Ein Kernraadsmitglied 
schlug eine alte "Statenbijbel" vor. Zu dem Vorschlag gab es sofort 
einen Widerspruch: "So etwas altes liest doch keiner mehr." Der Ein-
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Es dauerte dann elf Jahre bis die Arbeit abgeschlos-
sen war und die Bibel gedruckt werden konnte. Das 
Besondere der Bibel war, dass sie nicht nur den Bi-
beltext enthielt, sondern noch mehr Erklärungen und 
Querverweise. Das hatte auch die Lutherbibel, die 
Statenbijbel aber in erheblich größerem Umfang. Die 
Kosten des ganzen Objektes wurden von den Gene-
ralstaaten übernommen. Im Jahre 1662 wurde eine 
spezielle Eichenholztruhe mit zwei Schlössern ange-
fertigt, in der die originalen Übersetzungen und die 
Druckfahnen aufbewahrt wurden. Ein Einzelner hät-
te keinen Zugriff auf die Schriftstücke gehabt. Das 
Volk Israel schuf für die Tafeln mit den zehn Geboten 
auch ein besonderes, kostbares Behältnis, die "Bun-
deslade". Daran haben sich die Niederländer wohl ori-
entiert und ihre "Bundeslade" geschaffen. Diese wird 
heute im Museum gezeigt, der Inhalt aber in einem 
Tresor sicher aufbewahrt.

Rembrandt, der mit seinem malerischen und zeichne-
rischen Talent die Bibel ausgelegt hat, besaß keine Staa-
tenbibel. Das wissen wir aus dem Versteigerungspro-
tokoll seines Hausrats nach seinem Konkurs. Da wird 
eine Bibel erwähnt, aber keine Staatenbibel. Rembrandt 
muss ein intensiver Bibelleser gewesen sein, denn er il-
lustriert nicht nur die bekannten Geschichten, sondern 
auch weniger bekanntes sehr detailgetreu. Darunter 
auch Erzählungen aus den Apokryphen, die in die Staa-
tenbibel nicht aufgenommen wurden.

In Rom muss man die Bibelübersetzungen gefürch-
tet haben wie der Teufel das Weihwasser. Auf dem 
Konzil von Trient wurden 1545 alle Bibelübersetzun-
gen als verbotene Bücher auf den Index gesetzt. Nur 
die lateinische Vulgate war erlaubt, die vorwiegend 
nur vom Klerus gelesen werden konnte. Der Besitz ei-
ner Bibel, die vom Volk gelesen werden konnte, konn-
te hart bestraft werden, bis zur Hinrichtung. 1896 
erlaubte der Papst den Klerikern den Besitz einer Bi-
belübersetzung. Aber nur wenn sichergestellt wur-
de, dass normale Gläubige keinen Zugang zu dem 
verwerflichen Buch hatten. Das war eben der Unter-
schied, dass ein aufgeklärter Staat seiner Bevölkerung 
die Möglichkeit gab das "Wort Gottes" in einer allge-
mein verständlichen Sprache zu lesen und das auch fi-
nanziell unterstützte.

Die Staatenbibel wurde bis in das Zwanzigste Jahr-
hundert zu einer echten Volksbibel, die verbindliche 
Schulbibel, aus der in den Familien zu den Mahlzei-
ten trotz des inzwischen überholten Sprachstils vor-
gelesen wurde. Das altertümliche Holländisch lebte 
trotz laufender Erneuerung des Textes als Bibelspra-
che weiter.

Sehen wir unsere Altarbibel als eine Verbindung zur 
Vergangenheit. Wer keine Vergangenheit hat, der hat 
auch keine Zukunft. Hoffen wir also das diese "Sta-
tenbijbel", um die wir uns beim Gottesdienst versam-
meln, die Gemeinde lange begleitet und wir sie nicht 
zurückgeben müssen.

Detlef Gaastra

Een zonnestraal

Dwars door een grijs wolkendek heen valt een zonnestraal plotse-
ling mijn kamer binnen. Zij verlicht mijn donkere kamer. Zij door-
breekt mijn duistere gedachten. Zij opent mij voor het licht. En 
verandert mij. Ilse. Even voel ik haar...

Graag deel ik deze lichtende ervaring met u. Van jongs af aan ben ik opgegroeid 
met het besef, dat er méér is tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien. Dat 

heb ik van mijn ouderlijk huis meegekregen. Dat huis stond in Scheveningen en de 
gereformeerde kerk van Scheveningen hoorde bij dat huis. Het vertrouwen in God 
heeft mij in heel mijn leven gedragen, ook in alle moeilijke ervaringen die dat leven 
hebben getekend. En dat vertrouwen mocht ik met mijn vrouw delen. Zij was een 
bewuste Lutheranerin, die zich op pastorale wijze voor de lutherse kerk in Ham-
burg ingezet heeft. En ik mocht na mijn kadettenopleiding en mijn werk als machi-
nist op latere leeftijd uiteindelijk als Anglicaanse Diakon werkzaam zijn. Het was 
een groot geluk om met haar het leven en het geloof in God te delen. Nu is Ilse bij 
de Heer. Op een ochtend in maart werd zij niet meer wakker. Zo konden wij elkaar 
niets meer zeggen, na bijna 45 jaar zeer gelukkig met elkaar geleefd te hebben. Ilse 
gaf mij haar liefde, maar ook een thuis. Vaak heb ik haar gezegd dat ik zo gelukkig 
was. Ik zou haar wéér opzoeken. Daarbij had zij mij gezocht. En nu voel ik de harde 
pijn van het verlies. Mij werd op de kadettenschool 76 jaar geleden bijgebracht, dat 
ik mijn emoties in toom moet houden. Maar met een zo groot verlies kan ik dat niet. 
Ik zit alleen thuis en denk terug aan de tijd, die was. Buiten hangt er een grijs wol-
kendek en ik moet huilen.

Totdat er dwars door dat grijze wolkendek heen een zonnestraal mijn kamer bin-
nenvalt. Precies op de plek waar ik zit, wordt het licht. En ik voel Ilse. Ik voel haar 
troostende aanwezigheid. Heel even maar. Want een ogenblik later is de zon weer 
weg. Maar zij scheen voor mij net op dit moment. Op het moment dat ik haar nodig 
had. Een tastbaar teken. Dat de liefde blijft. En wij in de liefde.

Misschien is er in uw leven ook het verdriet om iemand, met wie u heel erg ver-
trouwd was en bent. Misschien komt ook bij u een verdriet boven. En weet uit eigen 
ervaring, dat op het grootste geluk een groot verdriet kan volgen.

Wij mogen weten dat God ons, met ons verdriet, ziet. En dat Hij ons soms een 
zonnestraal stuurt. Een licht in het donker. De zon schijnt. Soms licht zij in ons le-
ven even op. Maar ook achter de wolken is zij. Dat is een troost. En reden tot dank-
baarheid. Want wij mogen weten, dat alles goed komt.

Met de hartelijke groeten uit Hamburg aan wie en waar ook,
uw Edward Remeyn
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Interview

Kerkzijn zit ook een beetje in jezelf
Tijdens de Kerkenraadsvergadering op 14 en 15 juli te Fulda neemt Suzanne Oonk-Reilink uit Rhauderfehn afscheid 
van haar functie als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en de Verein, waarmee wij als Nederland-
se Kerk in Duitsland (NKiD) in het ambtsregister opgenomen zijn. In twee verschillende ambtsperiodes heeft Suzan-
ne de NKiD met haar rekenkundige talent gediend. Tijdens dit interview nemen wij een kijkje achter de schermen 
van haar werk voor de kerk, maar ook van haar persoonlijk leven en denken.

Veel mensen in de NKiD kennen jou. Maar zou jij je 
ook in het kort kunnen voorstellen aan hen, die 

minder raakvlakken met jou hebben? Wie is Suzanne 
Oonk-Reilink?
Suzanne: Tja wie ben ik? Suzanne Oonk-Reilink, 47 jaar oud, ge-
trouwd met Bert Oonk en woonachtig in Rhauderfehn (Ostfriesland). 
Dat ligt tussen Leer en Papenburg en zelfs bijna in Nederland. Ik heb 
een zoon die in de landbouw (melkveebedrijf) werkzaam is. Bert is 
ook werkzaam in de landbouw (melkvee en 
bio-legkippen) en ondersteunt mij in de ma-
kelaardij. In de makelaardij combineer ik 
Duitsland met Nederland en ben dus in bei-
de landen werkzaam. Dit maakt het afwis-
selend en ook spannend. In Duitsland doe ik 
de aan- en verkoop van huizen, landbouw-
grond en -bedrijven. In Nederland is dit uit-
gebreid met taxatiewerk. Ik mag woningen 
rondom Siddeburen in Groningen en lande-
lijk en agrarisch vastgoed in geheel Neder-
land taxeren. Voordat wij in Rhauderfehn 
settelden, hadden wij vanaf 2004 een eigen 
boerderij in Mecklenburg-Vorpommern. 
Daar heb ik de NKiD en Rens Dijkman le-
ren kennen.

Jij neemt in de zomer voor de twee-
de keer afscheid van het ambt als 
voorzitter CvK en Verein. Kun je in 
het kort iets vertellen over die beide 
ambtsperiodes?
Suzanne: Tijdens de eerste periode van mijn lid-
maatschap van het CvK in de jaren 2009 t/m 2014 
werd mij in 2010 gevraagd, het voorzitterschap 
van het CvK c.q. de Verein op mij te nemen, nadat 
er door een conflict meerdere personen vertrokken 
waren. Toen heb ik hulp gehad van een PKN-verte-
genwoordiger, Wichert de Lange. De tweede keer 
werd ik 2018 lid van het CvK met een bijzondere op-
dracht. Dit was de deelname aan de sollicitatiecom-
missie. Toen heb ik uit eigen overweging het ambt als voorzitter op 
mij genomen. De functie was al enige tijd vacant op dat moment en 
dat is geen situatie die erg gewenst is. Ook nu na mijn ambtsperiode 
niet.

Je voelde je dus in zekere zin geroepen, om deze grote 
verantwoording voor jouw rekening (in de waarste zin 
van het woord!) te nemen?
Suzanne: Persoonlijk help ik graag daar waar het nodig is. Dit 
geldt voor mij privé, zakelijk en ook in het verenigingsleven. Dus 
toen mij de ondersteuning van de PKN toegezegd werd, was de stap 
niet meer zo groot om de functie van voorzitter over te nemen. Het is 
een hele ervaring geweest en die heeft mijn persoonlijkheid ook ver-
der ontwikkeld.

Toen jij aan jouw tweede ambtsperiode begon, bleek de 
financiering van de NKiD door de EKD onzeker te wor-
den. Welke impact had dat op jouw voorzitterschap?
Suzanne: Mijn tweede periode als voorzitter werd zeer sterk beïn-
vloed door de EKD, die de financiering van de NKiD stop zal zetten. 
Op het moment dat dit bericht kwam, was het alsof er een bom onder 
het bestaan van de NKiD gelegd werd. Ondertussen zie ik ook moge-
lijkheden, dat bepaalde regio's zich zelfstandig verder kunnen ont-

wikkelen. Maar deze periode werd ook zeer 
beïnvloed door een heupoperatie, die helaas 
niet goed ging. De laatste jaren bestond het 
leven uit vallen, opstaan en doorgaan. Op 
het moment dat ik stabiel was, ontwikkel-
de zich mijn makelaarsonderneming posi-
tief en ben ik blij twee goede collega's in het 
CvK te hebben, die veel werk overgenomen 
hebben.

Wat was de mooiste ervaring, die 
jij als voorzitter van de NKiD gehad 
hebt? En wat heeft bij jou soms sla-
peloze nachten veroorzaakt?
Suzanne: Mijn mooiste ervaring is het 
feit dat ik gemerkt heb, dat je er nooit alleen 
voor staat. Als je even niet meer verder weet 
of op de momenten, dat het met mij per-
soonlijk niet goed ging, was er altijd wel er-
gens hulp. Of van de PKN en de NKiD, van 
de voorzitter van de NKiD, of binnen het 
CvK zelf. Slapeloze nachten ken ik wel, maar 

niet door de NKiD. De zwaarste tijd was de tijd na 
de mededeling van de EKD over de stoppende fi-
nanciën, vooral omdat er verantwoordelijkheid is 
voor de predikanten die in loondienst zijn.

Jij werkt als makelaar in het Duits-Ne-
derlandse grensgebied. Raak je via jouw 
werk wel eens met mensen in gesprek 
over geloof en kerkzijn?

Suzanne: Als makelaar kom ik niet direct over het geloof en kerk in 
gesprek. Het object, huis of landbouwbedrijf, staat op de voorgrond, 
net als de woonomgeving voor de kinderen. Wel heb ik een leuke er-
varing gehad met oudere mensen, die bleken uit Berlijn gekomen te 
zijn. Hun ouders waren in de oorlog gesneuveld en zij verzorgden re-
likwieën voor de orthodoxe gemeenschap. Over de interessante ge-
schiedenis daarachter hebben ze uitgebreid verteld. Super interes-
sant, om zoiets te mogen ervaren.

Als actieve leden van de plaatselijke Evangelische Kir-
che hebben jij en jouw man ook het Duitse kerkzijn leren 
kennen. In hoeverre komt dat met het Nederlandstalig 
kerkzijn (PKN en NKiD) overeen en welke verschillen 
neem je waar?
Suzanne: Ik ben niet opgevoed met de kerk, heb de kerk echt le-
ren kennen met mijn man samen in Groningen onder dominee Van 
der Lingen. Zijn persoonlijkheid en de diensten spraken mij aan. Fo
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van de kernen 
nodig voor toe-
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Interview BEELD EN WOORD

Kerkzijn zit ook een beetje in jezelf
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Zijn orde van dienst had een lutherse in-
slag. Blijkbaar voel ik mij daar wel prettig bij, 
want nu ik er zo over nadenk, heb ik dat in de 
tijd in Mecklenburg-Vorpommern in Meyen-
burg ook gevonden. Kerkzijn zit dus ook een 
beetje in jezelf, vind ik. In Duitsland leeft 
de kerk van tradities: doop, belijdenis doen, 
kerst, trouwen en sterven. Dat zijn de ge-
beurtenissen waarbij de kerk centraal staat. 
Dat is in Nederland toch wel iets anders!

Beide kerken hebben met seculari-
satie en ontkerkelijking te maken. 
Waar, denk je, kunnen zij elkaar 
ondersteunen en helpen?
Suzanne: Het grote proces van ontkerke-
lijking is in Nederland al geweest. Veel min-
der kan bijna niet meer, dan is er nauwelijks 
nog kerk over. In Duitsland is dit proces nog 
in volle gang en kijken ze argwanend naar de 
cijfers, die zeggen hoeveel procent mensen 
uit de kerk uitgetreden zijn. Vraagstukken 
als welke behoeften er onder de bevolking 
zijn, welke plek de kerk inneemt, traditio-
nele kerkdiensten of alternatieve, worden 
in beide landen behandeld. Nederland heeft 
hier langer ervaring mee en ik zou willen, dat 
Duitsland de Nederlandse flexibiliteit over-
neemt. Waarom niet een gebouw (kerkelijk 
centrum, pastorie of kerkgebouw) verkopen 
of een andere bestemming geven?! In Rhau-
derfehn zitten we in een fusieproces. Daar 
wordt gedacht dat de kerkbezoekers wel van 
de ene kerk naar de andere kerk rijden. He-
laas heeft dit in Noord-Oost Groningen niet 
zo gefunctioneerd. Men reisde niet vaak naar 
een andere kerk voor de kerkdienst, als er in 
de 'eigen' kerk geen dienst aangeboden werd. 
Hiervoor waarschuw ik ook in Rhauderfehn, 
maar mijn waarschuwing wordt niet echt ge-
hoord. Men denkt, dat het wel mee zal vallen. 
De tijd zal het leren...

Welke toekomstverwachting en hoop 
heb jij voor het Nederlandstalig kerk-
zijn in Duitsland na het jaar 2026?
Suzanne: Ik hoop, dat de NKiD in een be-
paalde vorm kan blijven bestaan. Er zal meer 
eigen initiatief van de kernen moeten komen, 
als ze kerkdiensten in de Nederlandse taal 
willen volgen. Ik denk wel, dat daar moge-
lijkheden voor kunnen blijven. Er is ook in 
Nederland een groep dominees die wel eens 
een dienst in Duitsland zouden willen doen. 
Van dat aanbod zal dan gebruik gemaakt 
kunnen en moeten worden. Ik wens allen 
toe, dat ze een 'kerkelijk thuis', waar dan ook, 
vinden.

Bedankt voor het fijne en openharti-
ge gesprek, Suzanne!

Rens Dijkman

UIt het moderamen

TOEWERKEN NAAR 
DE BEHOEFTE VAN 
DE LEDEN

Beim Durchsehen meiner Fotos ist mir 
eines aufgefallen, das durch ein schö-

nes Licht besticht. Dazu habe ich einen pas-
senden Text von Anandamyi Ma gefunden. 
Sie war eine religiöse Führerin und zählt zu 
den bekanntesten Frauen Indiens des 20. 
Jahrhunderts, unter ihren Anhängern wa-
ren Persönlichkeiten wie Indira Gahndi.

Roland Kampe

Alles was du wahrnimmst,
siehst du, weil Licht existiert.
Ohne Licht kann man nichts sehen.
Es gibt nur ein Licht.
Was auch immer jemand wahrnimmt,
sei er ein Mensch oder ein Tier,
wird durch das gleiche Licht erblickt.
Das äußere Licht hat seinen Ursprung
im inneren Licht.
Selbst ein Blinder ist sich seines
   inneren Lichtes bewusst.
Das Licht des Selbst ist überall
und in jedem gegenwärtig.
Ob du Christus, Krishna, Kali oder
   Allah verehrst,
du verehrst
im Grunde das
eine Licht, das auch in dir ist,
weil es alle Dinge durchdringt.
Alles geht aus Licht hervor,
alles ist in seiner Essenz
Licht.

Anandamayi Ma

Das Licht der
göttlichen Liebe

Vorige keer heb ik aan het eind van een 
wat uitvoeriger stukje een zekere "Um-

bruch"(-Stimmung) genoteerd. Daar zijn we 
mee bezig; er wordt momenteel vorm gege-
ven aan datgene wat men wel met mission 
statement aanduidt, of in goed Nederlands: 
kort profiel. Als het goed is, wordt hier al een 
wat andere vorm van kerkzijn verwoord, en 
parallel zijn moderamen en de commissie 
van kerkrentmeesters al bezig (we vergade-
ren meestal gezamenlijk virtueel), een en an-
der inhoudelijk voor te bereiden, zodat er een 
basis ligt om er op de komende Kerkenraads-
vergadering op 14 en 15 juli in Fulda uitvoe-
rig over te kunnen beraadslagen en wellicht 
piketpaaltjes te kunnen plaatsen. Dat kan 
ook betekenen, dat met inkrimping vervol-
gens al een begin wordt gemaakt, en wel met 
als uitgangspunt dat zo goed mogelijk naar 
de 'gevraagde' behoefte bij 'onze' mensen in 
den lande wordt gewerkt. Dan zouden bij-
voorbeeld de predikanten meer gefocust hun 
werk kunnen doen, wat wellicht ook meer 
voldoening oplevert. Dat werkt naar twee 
kanten positief.

Evenwel is meer dan in het vorige stukje 
helder geworden dat vrijwel uitgesloten is, 
dat er nog een vorm van structurele subsidie 
van Landeskirchen kan worden verwacht. 
Gelukkig staan we wat dat betreft niet on-
der een stressige druk, dankzij de verlenging 
met twee extra jaren subsidiëring door de 
EKD.

In het volgende nummer – na de Kerken-
raadsvergadering – zal er ongetwijfeld over 
concrete voortgang bericht kunnen worden. 
Hierbij alvast namens moderamen en com-
missie van kerkrentmeesters een ieder een 
goede zomertijd gewenst.

Rob Maris

P.S.: vorige keer stond er een oproep on-
der het stukje voor een opvolger van Su-
zanne Oonk als Vereinsvoorzitter. Een 
herhaling werkt soms om vanuit het 
daardoor indirect genoemde gemis aan 
reacties wellicht toch nog iemand over de 
drempel te helpen. Voor contactgegevens 
van bijv. Suzanne Oonk zie pagina 2.

7



Uit het Liedboek

I n u zijn wij begrepen
Een Paaslied bij de doop

In u zijn wij begrepen,
in u zijn wij gedoopt.
Uw dood werd ons ten teken,
uw leven onze hoop.
Nu weten wij voorgoed:
gij zult ons nooit begeven,
uw lichaam is ons leven,
uw offer is ons bloed.

Wij zijn in u begraven,
wij staan met u rechtop.
Wij zijn niet langer slaven,
maar kinderen van God.
Een wereld zijn wij oud,
maar nieuw als deze morgen,
geborgen ongeborgen,
verloren tot behoud.

Die dood van één voor allen
werd vruchtbaar in de tijd,
het zaaizaad is gevallen,
het loopt op oogsten uit.
De zondvloed is voorbij,
ziedaar de nieuwe oever,
een duif koert in het lover,
dit is de overzij.

Een duif koert in het lover

Willem Barnard (1920-2010) is een van de belangrijkste lieddichters van vorige en begin deze eeuw. Zijn liederen 
hebben kerkbreed hun weg gevonden, zowel in katholieke als in protestantse liedbundels, en zijn geliefd in het 
veelkleurig spectrum van de Kerk. 'Wat zijn de goede vruchten' bijvoorbeeld is een favoriet, en 'Een mens te zijn 
op aarde'. Kenmerkend voor de liederen van Barnard is hun Bijbels gehalte. Daarvan is het onderstaande lied een 
typerend voorbeeld. Welke Bijbelteksten lichten er zoal in op?

Oorsprong
Het lied is geschreven omstreeks 1960 en 

heette toen 'Van de doop'. In de toenmalige 
tekstversie:

Wij zijn in Hem begrepen,
wij zijn in Hem gedoopt.

En:

Wij zijn in Hem begraven,
zijn dood is ons behoud,
zijn graf de grote gave
waardoor gij leven zoudt.

Dat is een speelse weergave van Romeinen 
6,4 in liedvorm: 'We zijn door de doop in zijn 
dood met Hem begraven om, zoals Christus 
door de macht van de Vader uit de dood is 
opgewekt, een nieuw leven te leiden,' en van 
Kolossenzen 2,12: 'Toen u gedoopt werd bent 
u immers met Hem begraven, en met Hem 
bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft 
in de kracht van God die Hem uit de dood 
heeft opgewekt.'

Brevier
Een kwart eeuw later heeft Barnard zijn 

lied nog eens grondig onder handen geno-
men en het vooral naar Pasen toe geschre-
ven. Het kreeg toen de titel: 'Een paaslied 
bij de doop'. We kunnen nog precies nagaan 
waar hij zijn inspiratie vond. In het oude bre-
vier, het gebedenboek waaruit de Kerk de 
eeuwen door dagelijks heeft leren bidden. 
Barnard hield van het brevier. Hij heeft er 
oeroude tekstsamenhangen in teruggevon-
den die de Kerk met de Synagoge verbinden. 
Op de vrijdag in de eerste paasweek werden 
in het oude brevier achtereenvolgens de vol-
gende teksten aangewezen.

Psalm 78,53
Meteen al deze eerste psalm reikt de sym-

boliek van de doop aan: 'Hij leidde hen vei-
lig, zij hadden niets te vrezen, het water van 
de zee had hun vijanden bedekt.' In plaats 
van 'niets te vrezen' heeft de Latijnse tekst 
'vol hoop' (Eduxit eos Dominus in spe). De 
uittocht uit Egypte en de doortocht door de 
Rode Zee heeft Barnard als volgt in het lied 
samengevat: 'Wij zijn niet langer slaven, 
maar kinderen van God.' En over de hoop: 
'Uw dood werd ons ten teken, uw leven onze 
hoop.'

1 Petrus 3,18-22
De brieflezing van die vrijdag vertoont gro-

te verwantschap met de paulinische teksten, 
waarbij Barnard aanvankelijk te rade was ge-
gaan: 'Ook Christus immers heeft, terwijl Hij 
zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden 
van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om 
u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd 
Hij gedood maar naar de geest tot leven ge-
wekt' (1 Petrus 3,18). Ook in deze Petrusbrief 
wordt Christus' overwinning op de dood ver-
bonden met de doop: 'In de ark werden slechts 
enkele mensen, acht in totaal, door de water-
vloed heen gered, en dat water is een vooraf-
beelding van het water van de doop, die niet 
het vuil van uw lichaam wast maar een vraag 
is aan God om een zuiver geweten. De doop 
brengt redding dankzij de opstanding van Je-
zus Christus' (1 Petrus 3,20-21).

In het lied klinkt dat zo – inclusief de duif 
van Noach: 'De zondvloed is voorbij, ziedaar 
de nieuwe oever, een duif koert in het lover, 
dit is de overzij.' De symboliek is rijk, want 
'de nieuwe oever' en 'de overzij' is niet alleen 
de waterlijn na de zondvloed, maar ook de 
overkant van het Exodusverhaal, waar de 
slaven hun bevrijding bezingen.

Matteüs 28,16-20
Het evangelie van die vrijdag is het doopbe-

vel dat Jezus zijn leerlingen geeft: 'Ga dus op 
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, 
door hen te dopen in de naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest, en hun te le-
ren dat ze zich moeten houden aan alles wat 
Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor 
ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld' (Matteüs 28,19-
20). Het lied onderstreept dat met: 'Nu weten 
wij voorgoed: gij zult ons nooit begeven.'

Een goed kerklied
In dit Paaslied komen de motieven en sym-

bolen als vanzelf bij elkaar. Ze verwijzen 
door naar het Bijbelse verhaal van hoop en 
verlossing. Wie het lied graag en vaak zingt, 
komt telkens weer uit op die Bijbelse onder-
grond. Een goed kerklied brengt echter niet 
alleen Bijbelse samenhangen aan het licht, 
maar raakt ook onmiddellijk aan wat er on-
derhuids in ons menszijn omgaat aan hoop 
en angst, vreugde en pijn, verlatenheid en 
verlangen naar een meer gemeenschappelijk 
leven. Dit speelt vooral op rond het zinnetje Fo
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'geborgen ongeborgen' (strofe 2). Ook hier-
van zijn meerdere tekstversies in omloop. 
De versie 'geboren ongeborgen' wordt vaker 
gezongen dan de door Barnard zelf geautori-
seerde versie 'geborgen ongeborgen'.

Geboren
'Geboren ongeborgen' verwoordt de Ge-

worfenheit (Heidegger) in een riskant be-
staan. Met het binnenrijm van 'geboren' en 
'verloren' vertelt deze tekstvariant over de 
wedergeboorte van Gods kinderen ('gebo-
ren'); dat is hachelijk ('ongeborgen') en red-
deloos ('verloren'), maar niet zonder hoop 
('behoud'). Het binnenrijm zal ertoe hebben 
bijgedragen dat deze versie het meest ingang 
heeft gevonden.

Geborgen
De tekstversie 'geborgen ongeborgen' ver-

woordt das Unheimliche (Freud) van ver-
trouwd en onvertrouwd. Het is een woordpaar 
dat Barnard eigen is: 'Ik ben bang voor grote 
steden, maar je kunt er ook geborgen zijn in de 
ongeborgenheid' schrijft hij op 5 oktober 1971 
in zijn dagboek toen hij Brussel doorwandeld 
had. Een tegenstelling als 'geborgen onge-
borgen' markeert een stagnatie: waar gaat dit 
heen? wat zal de doorslag geven? welke kant 
gaat het op? De erop volgende paradox brengt 
de tegenstelling weer in beweging: 'verloren 
tot behoud'. Dat brengt ons dan ook weer bij 
de Bijbel, namelijk bij een uitspraak van Jezus 
zelf: 'Want ieder die zijn leven wil behouden, 
zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 
omwille van mij en het evangelie, zal het be-
houden' (Marcus 8,35).

Ds. Klaas Touwen

De verzamelde liederen van Willem Bar-
nard | Guillaume van der Graft met hun 
melodieën en uitvoerig commentaar zijn 
uitgegeven door Gerda van de Haar en 
Klaas Touwen (eindredactie) onder de ti-
tel In wind en vuur. Alle liederen (Skan-
dalon 2023)

UIt het Liedboek Financiën

Inmiddels zijn we weer een paar maanden 
in het nieuwe jaar gevorderd en is het jaar 

2022 financieel afgesloten. Het jaar is afge-
sloten met een kleine winst van 11.488 euro. 
Dit komt vooral doordat de regio Zuid pas 
sinds augustus weer een dominee heeft en 
we dus de eerste helft van het jaar daar min-
der kosten hebben gehad. 2022 was ook het 
eerste jaar dat we minder geld hebben gekre-
gen van de EKD. Voorheen was dit 200.000 
euro, vorig jaar is dit gereduceerd naar 
175.000 euro. Desondanks hebben we het 
jaar dus nog positief kunnen afsluiten. On-
der dit bericht vindt u alle cijfers over 2022.

Voor 2023 rekenen we echter op een ver-
lies. De kosten voor het personeel zullen ho-
ger zijn en dit jaar krijgen we opnieuw min-
der subsidie van de EKD, namelijk 150.000 
euro. Dit bedrag is ook toegezegd voor de ja-
ren 2024, 2025 en 2026. Ons eigen vermo-
gen bedroeg op 1 januari 306.314 euro. Voor 
de komende paar jaar is er dus nog voldoen-

de reserve om de te verwachten verliezen op 
te vangen. In de volgende Schakel hoop ik 
wat uitgebreider terug te komen op de plan-
ning voor 2023 en ook voor de jaren daarna.

Verder is onze boekhouding over de jaren 
2019, 2020 en 2021 afgelopen herfst door 
een vertegenwoordiging van de EKD gecon-
troleerd. Twee afgevaardigden zijn bij mij in 
Berlijn langs geweest om alles te bekijken. 
Vervolgens hebben we een afsluitend gesprek 
gehad waarbij er een aantal punten ter ver-
betering zijn genoemd. Over het algemeen 
waren ze echter tevreden en ze hebben aan-
gegeven dat we waarschijnlijk voorlopig geen 
controle meer hoeven te verwachten.

Mocht u vragen hebben dan kunt u per mail 
(penningmeester@nederlandse-kerk.de) of 
telefonisch (0152 04935748) met mij contact 
opnemen.

Met vriendelijke groet, Hendrik Schreuder

Van de penningmeester

Übersicht  Einnahmen und Ausgaben 2022 (im Vergleich zum Budget und Vohrjahr)

Einnahmen 2021 2022 2022
Ist Geplant Ist

EKD 200.000 € 175.000 € 175.000 €
Spenden 49.610 € 50.000 € 44.399 €
Kollekten 4.100 € 6.000 € 5.410 €

Kirchenverband Köln 5.830 € 5.830 € 5.830 €
Weihnachtssingen Berlin 1.290 €

259.540 € 236.830 € 231.928 €
Zinseinnahmen 2 € 0 € 2 €

Sonstige Einnahmen 15.060 € 1.000 € 0 €
Summe Einnahmen 274.601 € 237.830 € 231.930 €

Ausgaben 2021 2022 2022
Ist Geplant Ist

Lohnkosten 137.917 € 179.063 € 175.375 €
Raumkosten 920 € 1.200 € 2.680 €

Versicherungen 1.593 € 1.650 € 1.616 €
Beiträge 422 € 500 €

Werbekosten 9.532 € 10.000 € 12.913 €
Reisekosten 9.387 € 15.000 € 12.383 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen 708 €
Zuwendungen, Spenden 475 € 1.000 € 655 €

Porto 153 €
Telefon 60 € 200 € 82 €

Bürobedarf 184 € 500 € 283 €
Rechts- und Berarungskosten 1.303 € 1.500 € 4.705 €

Abschlüss und Prüfungskosten 2.463 € 2.650 € 3.284 €
Versammlungen (AK, Cvk, Mod.) 1.936 €

Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 2.350 € 2.450 €
Diakonale Ausgaben 2.065 € 2.000 € 835 €

Nebenkosten des Geldverkehrs 163 € 100 € 198 €
Kosten Gastpfarrer 1.054 € 1.000 € 381 €

Kosten Musik 690 € 1.000 € 854 €
Kosten Freiwillige 15 € 250 €

Kerstzang 2021 200 € 1.000 € 1.268 €
 Periodenfremde Aufwendungen 133 €

Summe Ausgaben 170.794 € 221.063 € 220.442 €

Jahresüberschuss / Defizit 103.807 € 16.767 € 11.488 €

Übersicht  Einnahmen und Ausgaben 2022 (im Vergleich zum Budget und Vohrjahr)

Einnahmen 2021 2022 2022
Ist Geplant Ist

EKD 200.000 € 175.000 € 175.000 €
Spenden 49.610 € 50.000 € 44.399 €
Kollekten 4.100 € 6.000 € 5.410 €

Kirchenverband Köln 5.830 € 5.830 € 5.830 €
Weihnachtssingen Berlin 1.290 €

259.540 € 236.830 € 231.928 €
Zinseinnahmen 2 € 0 € 2 €

Sonstige Einnahmen 15.060 € 1.000 € 0 €
Summe Einnahmen 274.601 € 237.830 € 231.930 €

Ausgaben 2021 2022 2022
Ist Geplant Ist

Lohnkosten 137.917 € 179.063 € 175.375 €
Raumkosten 920 € 1.200 € 2.680 €

Versicherungen 1.593 € 1.650 € 1.616 €
Beiträge 422 € 500 €

Werbekosten 9.532 € 10.000 € 12.913 €
Reisekosten 9.387 € 15.000 € 12.383 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen 708 €
Zuwendungen, Spenden 475 € 1.000 € 655 €

Porto 153 €
Telefon 60 € 200 € 82 €

Bürobedarf 184 € 500 € 283 €
Rechts- und Berarungskosten 1.303 € 1.500 € 4.705 €

Abschlüss und Prüfungskosten 2.463 € 2.650 € 3.284 €
Versammlungen (AK, Cvk, Mod.) 1.936 €

Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 2.350 € 2.450 €
Diakonale Ausgaben 2.065 € 2.000 € 835 €

Nebenkosten des Geldverkehrs 163 € 100 € 198 €
Kosten Gastpfarrer 1.054 € 1.000 € 381 €

Kosten Musik 690 € 1.000 € 854 €
Kosten Freiwillige 15 € 250 €

Kerstzang 2021 200 € 1.000 € 1.268 €
 Periodenfremde Aufwendungen 133 €

Summe Ausgaben 170.794 € 221.063 € 220.442 €

Jahresüberschuss / Defizit 103.807 € 16.767 € 11.488 €Fo
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ds. Klaas Touwen bij de presentatie van In 
wind en vuur, Sinte Gertrudiskathedraal, 
Utrecht, op zondag 23 april jl.
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Predikant
ds. Rens Dijkman,

Meyerbeerstraße 123, 13088 Berlin,
Tel.: 0176 262 166 83,
E-mail: dijkman-kuhn@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
Scriba: Doetie Schilder-van der Heide
(zie kern Balje) en Detlef Gaastra (zie kern Berlijn)

Regio Noord-Oost

Op weg naar de groene tijd
De afgelopen drie maanden stonden in het teken van drie chris-
telijke feestdagen, die elk hun eigen liturgische kleur hebben. Na 
de Veertigdagentijd, die als lijdenstijd de rouwkleur paars draagt, 
mochten wij op 9 en 10 april het Paasfeest vieren. Pasen is gekleed 
in het wit. Wit is de kleur van het licht en is als zodanig symbool 
van de overwinning van 
het leven op de dood. Veer-
tig dagen later, op 18 mei, 
stonden wij stil bij Hemel-
vaart. Ook dit feest, dat bij 
de Paascyclus hoort, draagt 
wit. Want met het koning-
schap van Jezus Christus 
over hemel en aarde vie-
ren wij de overwinning van 
Gods heerschappij over de 
wereld.
Op wel heel bijzondere wij-
ze hebben wij in onze regio 
Hemelvaart gevierd. Daar-
toe kwamen wij als leden 
van alle vier kerngemeen-
ten in het Hemelvaartsweekend van 20 en 21 mei bij elkaar voor 
een kerkendag in Berlijn. De zaterdag bleef heel aards. Want op 
zaterdag 20 mei verzorgde Detlef Gaastra als professionele gids 
een rondleiding door een gedeelte van de stad Berlijn. Op humo-
ristische en aanschouwelijke wijze vertelde hij de deelnemers 
over de historische, politieke en kunstzinnige wetenswaardighe-
den van de locaties die wij met elkaar bezichtigden. Een dag later, 
op 21 mei, vierden wij met elkaar een hemelse dienst in de Casa-
lis-Saal van de Friedrichstadtkirche. 'De aardrijkskunde van He-
melvaart' luidde het thema van de dienst, die muzikaal verrijkt 
werd door het koor 'Lighthouse' uit Helmond.
Vijftig dagen na Pasen was het Pinksteren. Dit feest vieren wij tra-
ditiegetrouw met de kleur rood. Want rood herinnert ons aan de 
vurigheid waarmee de Heilige Geest de hoofden en harten van 
mensen vervult.
In de komende drie maanden zullen onze zomerdiensten gehou-
den worden. Wij bevinden ons dan liturgisch gezien in de zoge-
naamde 'groene tijd'. Groen is de kleur van de hoop op het eeuwi-
ge leven. Deze hoop is gegrond in Pasen, de opstanding van Jezus 
uit de dood. Omdat juist in de zomer buiten alles groeit en bloeit, 
is groen de kleur bij uitstek om de hoop op het eeuwige leven te 
symboliseren. In die zin hopen wij dan ook in de zomer opgewek-
te kerkdiensten in de verschillende kerngemeenten te kunnen 
vieren! En dat niet alleen onderling, maar ook met onze Duitse 
partnergemeentes. Want Pinksteren betekent, dat wij als ver-
schillende en bont gekleurde kerken uiteindelijk uit één mond en 
één taal spreken. De taal van Gods liefde voor deze wereld.
U bent allen van harte uitgenodigd, mee in te stemmen in die taal! 
Waar en wanneer u dat kunt doen, staat te lezen in de onderstaan-
de rubrieken.

Regio noord-Oostbrieven aan god

zonder postzegel
direct naar de hemel

De trouwe lezers van Schakel-Kontakt weten inmiddels, dat Wil-
lemina Ebbink al heel wat brieven aan God geschreven heeft! 

Vanaf het jaar 2021 worden deze in ons kerkblad afgedrukt. Soms 
gaat het Willemina om een maatschappelijk thema, dan weer om een 
religieus vraagstuk. Soms komt de politiek aan de orde en dan weer 
thematiseert zij de natuur. Soms zijn de brieven ernstig en serieus, 
dan weer vrolijk en humoristisch. Maar hoe de inhoud en de toon-
zetting ook mogen zijn, alle brieven getuigen van diepzinnigheid, 
wijsheid en bovenal van een groot hart. Een groot hart voor de na-
tuur, voor de dierenwereld, voor de mensen en voor God. Als voor-
malig operazangeres aan de opera in Essen heeft zij op muzikale wij-
ze altijd stem gegeven aan haar hart. In de geschreven brieven aan 
God doet zij dat op literaire wijze.

Intussen zijn er bijna 70 brieven van haar hand verschenen. Zij zijn 
in het Duits geschreven en gaan zonder postzegel direct naar de he-
mel. Maar omdat de inhoud van de brieven ook voor ons mensen van 
belang is, heeft Willemina besloten, de door haar geschreven brie-
ven te bundelen en als boekje uit te geven. Hoeveel hart in haar brie-
ven steekt, blijkt ook wel daaruit, dat Willemina de opbrengst uit de 
verkoop van de bundels voor de Nederlandse Kerk in Duitsland be-
stemd heeft!

Als lezers van Scha-
kel-Kontakt kunt u de 
bundel met brieven aan 
God bij de kernraad van 
uw kerngemeente be-
stellen. Het boekje kost 
€ 9,80. De bundels zul-
len ook in het kader van 
buitendagen, kerkenda-
gen en oecumenische 
kerkdiensten verkocht 
worden. Willemina's 
Brieven aan God zijn 
uitermate geschikt als 
cadeautje voor een ver-
jaardag en bij een jubi-
leum, alsook als een leuk 
presentje bij een bezoek 
aan familie of vrienden.

Danke

Lieber Vater!

Singen und Tanzen soll man auf Erden, fröhlich sein und die Natur 
hüten, uns freuen, dass sie so schön ist. Danke für den Anblick sa-
gen, immer wieder. Das tue ich nun in meinem Abendgebet.

Ich weiß, ich bin hier nur zu Gast. Auch ahne ich, dass Du mit Dei-
nen Helfern von jedem Weltteil aus erreichbar bist. Du brauchst kei-
nen Telefonanschluss. Danke, dass Du uns nicht alleine lässt. Dein 
Anschluss kennt keine Pannen. Allzeit bereit zuzuhören, für jeden 
parat.

Danke hierfür!
Deine Willemina
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midden in de Veertigdagentijd samen een 
Dienst van Woord en Tafel: de Indonesi-
sche gemeente PERKI en wij als Neder-
landse kerngemeente Hamburg. In het 
Woord voelen wij ons met elkaar verbon-
den, maar aan de Tafel van Brood en Wijn 
is die verbondenheid ook nog eens op an-
dere wijze tastbaar en voelbaar. Ook de 
dienst op 28 mei vierden wij met elkaar. Op 
die dag mochten wij met elkaar gedenken, 
dat God ons zijn Geest geschonken heeft. 
Het was Pinksteren! Wij leven op de adem 
van de Geest, die ons in alle verscheiden-
heid met elkaar verbindt en inspireert, om 
in deze wereld Gods medewerkers te zijn.

BILD: SK 2023-03 – Noord-Oost 3

Op 9 juli hopen wij weer bij elkaar te komen 
om een kerkdienst te vieren. Hopelijk kun-
nen wij dan ons kopje koffie na afloop in 
het binnenhofje van de kerk drinken. Om-
dat de Ratzeburgtag met de Ev.-reformier-
te en de Indonesische gemeenten vorig jaar 
zo'n groot succes was, willen wij ook dit 
jaar in augustus weer met elkaar naar Rat-
zeburg reizen en daar een gemeenschappe-
lijke dag doorbrengen. U bent op 27 augus-
tus allemaal van harte welkom in en rond 
het Ev.-reformierte Freizeitheim van Bäk 
bij Ratzeburg. De voorbereidingen voor de 
kerkdienst en het programma van deze dag 
moeten nog beginnen. Nadere informatie 
kunt u in de eerstvolgende twee nieuws-
brieven van de regio Noord-Oost vinden. 
Tenslotte nog iets om in uw agenda te mar-
keren: de Buitendag in Balje zal plaatsvin-
den op 3 september.

Gesprekskring
Voorafgaand aan de kerkdienst op 9 juli 
zal er op zaterdag 8 juli een gesprekskring 
plaatsvinden. Traditiegetrouw nodigt Diny 
Peter ons daartoe uit. Zij woont aan de Ei-
chenweg 4 te Ahrensburg. De gespreks-
kring begint om 15.30 uur. Hopelijk kun-
nen wij net als in de afgelopen jaren in de 
prachtige fleurige tuin zitten! Alleen al de 
heerlijke appeltaart met slagroom, waarop 
Diny ons altijd trakteert, is een goede re-
den om aan de gesprekskring deel te ne-
men!

Met de hartelijke groeten van
Rens DijkmanFo
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D. Schilder-van der Heide,
Tel.: 04758 711 099,
E-mail: balje@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 13.30 uur,
St.-Marien-Kirche, Bei der Kirche, Balje

02.07.	 Filmdienst in Loxstedt,
		  ds. Rens Dijkman
03.09.	 Buitendag vanaf 11.00 uur,
		  ds. Rens Dijkman

Kerkdiensten
Na een Dienst van Woord en Tafel op 5 
maart kwamen wij op 7 mei bij elkaar voor 
een korte Nederlandstalige kerkdienst in 
de St. Marien-Kirche te Balje. De dienst 
werd kort gehouden, omdat wij als gemeen-
te in de namiddag uitgenodigd waren om 
aan de afscheidsdienst van Pastorin Johan-
na Flade in de St.-Nicolai-Kirche te Krum-
mendeich deel te nemen. In de afgelopen ja-
ren hebben wij op een hele fijne wijze met 
haar oecumenische contacten mogen on-
derhouden. De coronapandemie stond ons 
daarbij wel een tijdlang in de weg, maar in 
2022 was het gelukkig weer mogelijk, sa-
men met de Duitse gemeente te Balje een 
gemeenschappelijke adventsdienst te vie-
ren. De laatste keer met Pastorin Flade, zo-
als begin dit jaar bleek. Johanna Flade zal 
haar dienst als Pastorin voortzetten in een 
gemeente in Ostfriesland. Doetie Schilder 
sprak tijdens de afscheidsdienst namens de 
kerngemeente Balje een Grußwort. En bij 
wijze van dank zongen wij haar met elkaar 
een zelfgeschreven lied toe, op de Neder-
landse melodie van het bekende lied 'Be-
fiehl du Deine Wege'. Ook langs deze weg 
wensen wij Pastorin Johanna Flade op haar 
levensweg en voor haar dienst aan de kerk 
alle goeds en Gods zegen toe!
Onze eerstvolgende dienst zal een film-
dienst zijn. Op 2 juli komen wij daartoe om 
13.30 uur bij elkaar in Loxstedt. Ten hui-
ze van Dustin Lindtner zullen wij naar een 
aflevering van de Netflixserie 'The Chosen' 
kijken. 'The Chosen' is een prachtige mo-
derne verfilming van het leven van Jezus 
en biedt veel mogelijkheden om met elkaar 
in gesprek te komen. U bent op 2 juli van 
harte welkom in de Düringerstraße 44, 
27612 Loxstedt.
Ook mag u alvast onze Buitendag in uw 
agenda noteren. Deze zal op 3 september in 
de St.-Marien-Kirche, de Scheune en in de 
tuin van de Scheune gevierd worden. Tradi-
tiegetrouw zullen de gemeenteleden van de 
kerngemeente Hamburg in Balje te gast zijn.

Uit de gemeente
Het stond met foto en al vermeld in de re-
gionale krant, en is ook in deze uitgave van 
Schakel-Kontakt een vermelding waard: 
op 1 april is ons gemeentelid Johanna Tie-

KERN balje

Regio noord-Oost

Horst Borkmann, Tel.: 040 55599582,
E-mail: hamburg@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 13.00 uur, Ev.-reformierte 
Kirche, Ferdinandstraße 21, Hamburg

09.07.	 Dienst van Woord en Gebed,
		  ds. Rens Dijkman
27.08.	 Ratzeburgtag
03.09.	 Buitendag in Balje vanaf 11.00 uur,
		  ds. Rens Dijkman

Kerkdiensten
Als twee buitenlandse gemeentes in Ham-
burg vierden wij op 19 maart en daarmee 

KERN hamburg

demann uit Cadenberge 100 jaar oud ge-
worden! En dat is echt geen aprilgrap! Haar 
leven lang was haar verjaardag trouwens 
wel verbonden met de grapjes die men op 
deze dag zo maakt. En misschien heeft Jo 
het aan haar bijzondere geboortedag te 
danken, dat zij buitengewoon veel gevoel 
voor humor heeft. Daarbij komt ook nog 
eens dat zij in Amsterdam geboren is, de 
stad waar de humor op straat ligt. Omwil-
le van de liefde verhuisde Jo naar Caden-
berge, waar zij en haar man drie dochters 
kregen. Nadat zij als coupeuse werkzaam 
geweest was, verrichtte zij jarenlang en 
op vrolijke wijze vrijwilligerswerk bij het 
Duitse Rode Kruis. Ondanks het feit dat Jo 
toenemend in haar eigen wereld leeft, kan 
zij nog steeds lachen. Daarbij toont zij zich 
als vanouds steeds heel hartelijk, wanneer 
je op bezoek komt. Jo woont in een ver-
pleeghuis, waar zij door het personeel goed 
verzorgd wordt. Maar het is vooral ook de 
liefdevolle aandacht van haar kinderen en 
kleinkinderen, die haar goed doet. En bo-
venal weet Jo zich geborgen in de nabijheid 
van de Eeuwige. Langs deze weg wensen 
wij Jo voor het nieuwe levensjaar van harte 
alle goeds en de zegen van God toe!

Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman
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KERN berlijn

Regio noord-Oost
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Mieke de Regt, Tel.: 0160 984 647 74,
E-mail: zehna@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 10.00 uur (!),
Gemeindehaus Ev.-luth. Kirche, Zehna

25.06.	 Oecumenische dienst in Güstrow,
		  P. Höser en ds. Rens Dijkman

Kerkdiensten
Omdat wij op zondag 12 maart maar in 
een heel kleine kring bij elkaar waren, be-
sloten wij van het normale verloop van een 
kerkdienst af te zien en een gespreksdienst 
te houden. Na het votum, het zingen van 
een lied en een gebed, bogen wij ons met 
elkaar over de woorden van Filippenzen 2, 
5-11 en gingen met elkaar in gesprek. Het 
is heel bijzonder te ervaren, hoe de oude 
woorden van de Schrift zoveel in ons aan 
ervaringen wakker roepen en met ons in 
gesprek willen gaan. Wij spraken over ge-
loof, over twijfel en over ongeloof. Over het 
lijden in de wereld of in het persoonlijk le-
ven en over de troost en bemoediging, die 
wij in de Schrift, in de muziek of kunst, 
maar ook in elkaar vinden. Wij besloten 
deze bijzondere en persoonlijke dienst met 
een gebed, een lied en de zegen.

KERN Zehna Onze eerstvolgende bijeenkomst zal een 
wel heel speciaal karakter dragen! Wij 
zullen samen met de Domgemeinde uit 
Güstrow en de Michelsbruderschaft in de 
Dom van Güstrow op 25 juni een oecume-
nische en meertalige kerkdienst vieren. 
Daartoe worden wij op die dag om 10.00 
uur in de Dom van Güstrow verwacht. 
In aansluiting aan de dienst zal Ingbert 
Gans, de echtgenoot van Diny Lankhuy-
zen-Gans, een rondleiding door de bin-
nenstad van Güstrow verzorgen. Jong 
en oud zijn van harte welkom om aan de 
dienst en de aansluitende bezichtiging 
van de bezienswaardigheden in Güstrow 
deel te nemen! Ook de inwendige mens zal 
niet te kort komen, in Güstrow zijn er vol-
doende restaurants om ons van een lekke-

re gemeenschappelijke maaltijd te kunnen 
voorzien.

Op 24 september komen wij dan opnieuw 
bij elkaar voor een kerkdienst in Zehna. U 
kunt deze datum alvast in uw agenda zet-
ten.

Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman
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Voorzitter kernraad:  Jan Bart Alblas
Tel.: 0151 42655852

E-mail: berlijn@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 3e zondag van de maand,
14.00 uur, Casalissaal,

Friedrichstadt-Kirche, Gendarmenmarkt
11.06.	 Oecumenische dienst met de Duitse
		  en Franse Friedrichstadtgemeenten,
		  dienst eenmalig op de 2e zondag,
		  11.00 uur (!), ds. Rens Dijkman
16.07.	 Dienst van Woord en Gebed,
		  ds. Marjolein den Dulk uit Den Haag
20.08.	 Dienst van Woord en Gebed,
		  Jan Bart Alblas

Kerkdiensten
Er ligt een drietal bijzondere kerkdien-
sten achter ons. Op 26 maart ging in het 
kader van een kanselruil ds. Jan Adriaan-
se uit de regio West in Berlijn voor. Als ge-
meente vierden wij op die dag met elkaar 
het avondmaal. Ondergetekende leidde op 
haar beurt een week later een kerkdienst in 
de kerngemeente Schwei. Een maand later, 
op 16 april, was ds. Wim in 't Hout te gast 
in Berlijn. Na afloop van deze dienst werd 
Detlef Gaastra met een bos bloemen en de 
bundel 'Nimm sein Bild in Dein Herz' van 
Henri Nouwen in het zonnetje gezet. Acht 
jaar lang is Detlef voorzitter van de kern-
raad geweest. Nu droeg hij het voorzitter-
schap over aan Jan Bart Alblas, om in de 
plaats daarvan cultuur-attaché van de 
kerngemeente te worden en de gemeente 
en haar gasten met culturele activiteiten en 
ondernemingen te kunnen dienen. Weer 
een maand later vierden wij onze regiona-
le kerkendag in de Casalis-Saal. De dienst 
op 21 mei, die in het teken van Hemelvaart 
stond, werd muzikaal verrijkt door het 
koor Lighthouse uit Helmond, dat in Ber-
lijn zijn 40-jarig jubileum vierde.

KERN berlijn

Regio noord-Oost
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In de maand juli zal de Kerkenraad ver-
gaderen in Fulda. Er zal veel tijd worden 
ingeruimd voor nadenken over de toe-
komst van de NKiD. We hopen op goede en 
vruchtbare ontmoetingen en dat we wegen 
vinden om ons Nederlandstalig kerkelijk 
leven in de toekomst te laten voortbestaan 
en bidden om wijsheid.
Ik kwam onlangs het volgende gebed van 
Jaap Zijlstra tegen. Alhoewel het geschre-

Regio West

Predikant
Ds. Jan Adriaanse,

Alt Lage 2, 49828 Lage (Dinkel),
An der Drift 4, 57392 Schmallenberg
Tel.: 0170 716 1792
E-mail: adriaanse@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
Scriba: Margarethe Fuchs,
Tel.: 02203 53285,
E-mail: west@nederlandse-kerk.de

Regio west

ven is als avondgebed, heeft het ook alles te 
maken met het geloof in de trouw van God 
in alle omstandigheden, zeker als die om-
standigheden ons zorgen geven:

Uit uw eeuwige,
uw goede handen
zijn wij voortgekomen,
God, onze Vader.

U trekt uw handen
niet van ons af,
naar uw belofte
gaat U met ons mee,
alle dagen,
tot aan de voltooiing
van ons leven,
tot aan de voleinding
van de wereld.

Eerbiedig zeggen wij U dank
voor alle zegeningen
van de afgelopen dag,
voor uw nabijheid.

Wij bidden U:
behoed ons deze nacht,
wees met de wereld
waarin wij wonen,
laat uw Rijk komen, Heer,
met kracht,
het wonderlijke Rijk
van uw gerechtigheid,
uw liefde en uw vrede.

Tot glorie van U,
de God die met ons gaat,
de Schepper die niet varen laat
wat zijn hand in liefde begon.

Ds. Jan Adriaanse

Ina Morssink, Tel.: 0162 1955621
E-mail: schwei@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 11.00 uur, St.-Secundus-
Kirche, Lindenstraße 20, Schwei

25.06.	 ds. Jan Adriaanse, doopdienst
03.09.	 ds. Jan Adriaanse (buitendag)
22.10.	 ds. Jan Adriaanse

De dienst op 25 juni zal een doopdienst zijn. 
Twee kinderen (Piet Josse, zoon van Jan en 
Jutta Wagenaar en Daniël Johannes, zoon 
van Henri en Wietske de Leeuw) zullen het 
teken van Gods trouw ontvangen. We zijn 
dankbaar dat ook op deze manier de gemeen-
te wordt gebouwd en feliciteren Jan en Jut-
ta en Henri en Wietske met de geboorte van 
hun zonen en wensen hen als gezinnen Gods 
zegen toe.
Het begint zo langzamerhand weer richting 
de zomer te gaan. Een drukke tijd voor de 
meesten. Op zondag 3 september staat de 
buitendag gepland. Verdere informatie daar-
over zal in de kerk-app worden gestuurd.

Ds. Jan Adriaanse

KERN ems-weser / schwei

In de maand juni vindt onze kerkdienst op 
11 juni, de tweede zondag van de maand, 
plaats. Deze datum is omdat het Residen-
tie Bachkoor uit Den Haag op die dag bij 
ons te gast zal zijn. Het optreden in Berlijn 
staat in het kader van het 150-jarig bestaan 
van het koor. Omdat wij het optreden van 
dit beroemde koor graag met onze part-
nergemeenten van de Friedrichstadtkir-
che willen delen, zullen wij een oecumeni-
sche en meertalige dienst vieren. De dienst 
zal om 11.00 uur beginnen en in de Fried-
richstadtkirche plaatsvinden. Het Bach-
koor zal tijdens de dienst Anton Bruckners 
e-Moll-Messe opvoeren. U bent van har-
te welkom om aan deze muzikale dienst 
deel te nemen. Op 9 juni, de vrijdag voor-
afgaand aan de dienst, zal het Bachkoor in 
de Lindenkirche te Berlijn optreden. Ook 
daartoe bent u van harte uitgenodigd. Het 
concert begint om 19.00 uur.

Op 16 juli zal ds. Marjolein den Dulk uit 
Den Haag in onze dienst voorgaan. En een 
maand later, op 20 augustus, zal de kerk-
dienst door Jan Bart Alblas geleid worden. 
Wij verheugen ons op uw bezoek aan deze 
beide zomerdiensten!

Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman
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Regio west

Jan-Willem de Bruijn
Tel.: 01522 4550956

E-mail: frankfurt@nederlandse-kerk.de 
E-mail: debruijn.janwillem@gmail.com

Kerkdienst eerste zondag van de maand, 
11.30 uur, Evang.-Reformierte Kirche,

Freiherr-vom-Stein-Str. 8
04.06.	 ds. Klaas Touwen
02.07.	 ds. Klaas Touwen

kern frankfurt

Predikant
Ds. Klaas Touwen

Zwaluwlaan 16, 6713 BE  Ede
Tel.: +31 6 429 569 12
E-mail: touwen@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
René Blokker (scriba)
E-mail: zuid@nederlandse-kerk.de

Regio Zuid

Mannheim is geen kern van de Neder-
landse Kerk in Duitsland, maar een 

plaats met kerkdiensten, bedoeld voor schip-
pers en georganiseerd door het schippers-
pastoraat. Het spreekt echter vanzelf dat alle 
anderen eveneens van harte welkom zijn.
www.binnenvaartpastoraat.nl 

iedere zondag, 11.00 uur, Hafenkirche,
Kirchenstraße 15, Mannheim

04.06.	 Ds. J.W. Wind
11.06.	 Ds. G.J. Krol
18.06.	 Ds. G.C. Flobbe	
25.06.	 Dr. T.L. Hettema
02.07.	 Ds. A.D.C. de Bruijn
09.07.	 Evang. J. Krijgsman
16.07.	 Ds. L. Krüger
23.07.	 Ds. C.N. van Dis
30.07.	 Ds. D. Meijvogel
06.08.	 Ds. P.E.G. Wiekeraad
13.08.	 Ds. P.F. Boomsma
20.08.	 Ds. L. Krüger
27.08.	 Ds. J.H. Adriaanse
03.09.	 Ds. H. Perfors

Mannheim

Jaap Jonkheer, Tel.: 0228 18037378
E-mail: keulen@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 15.00 uur, Auferstehungskirche,
Auferstehungskirchweg 7, Köln-Sürth

18.06.	 ds. Jan Adriaanse
16.07.	 ds. Jan Adriaanse
17.09.	 ds. Jan Adriaanse

Ook al zijn in onze kerngemeente de aan-
tallen niet zo groot, we zijn blij met onze on-
derlinge ontmoetingen en leven met elkaar 

KERN keulen / bonn

Betty Stomphorst, Tel.: 02131 4029631
E-mail: duesseldorf@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 3e zondag van de maand, 
10.30 uur, Paul-Gerhardt-Haus, Heerdter 

Landstr. 30, Düsseldorf
18.06.	 ds. Jan Adriaanse
16.07.	 ds. Jan Adriaanse
17.09.	 ds. Jan Adriaanse

In juni is er de gezamenlijke viering met 
de Duitse en de Indonesische gemeente. 
De afgelopen jaren was dit vanwege co-
rona niet mogelijk. We zijn blij dat we dit 
jaar deze 'oude traditie' weer kunnen op-
pakken. Daarnaast zijn we ook blij dat we 
in april na ruim drie jaar weer het Avond-
maal konden vieren. We zongen de prach-

KERN düsseldorf

Erik van Buren, Tel.: 02802 5255
E-mail: duisburg@nederlandse-kerk.de

Iedere zondag, Evangelische Kirche,
Apostelstr. 58, Duisburg-Laar, 10.30 uur

04.06.	 Ds. D. Meijvogel
11.06.	 Ds. A.M. Mourik
18.06.	 Ds. W.P. van der Hoeven
25.06.	 Ds. F.A. Slothouber
02.07.	 Ds. J.H. Adriaanse
09.07.	 Ds. M. Vastenhout
16.07.	 Ds. D. Meijvogel
23.07.	 Ds. J.W. Wind
30.07.	 Ds. J. de Rooij
06.08.	 Dr. P. Verhagen
13.08.	 Ds. D. Meijvogel
20.08.	 Ds. D. Meijvogel
27.08.	 Ds. H. Perfors
03.09.	 Ds. C.N. van Dis
U vindt de actuele stand van zaken
op www.binnenvaartpastoraat.nl

KERN de ruhr
duisburg-Ruhrort

Jan Kamphorst, Tel.: 0176 96986159
E-mail: muenster@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 2e zondag v. d. maand, 11.30 uur,
Johannes-Kapelle, Bergstr. 36, Münster

11.06.	 ds. Jan Adriaanse
09.07.	 ds. Jan Adriaanse
10.09.	 ds. Jan Adriaanse

In april vierden we, op eerste Paasdag, het 
feest van Christus' opstanding. Ook vier-
den we deze dag, na een aantal jaren, weer 
het Avondmaal. Een vreugdevol samenzijn 
wat ons bemoedigt op onze weg door het 
leven, te midden van heel veel donkerheid 
en narigheid om ons heen (en soms ook di-
rect in ons eigen bestaan). Christus is op-
gestaan! Dat geeft ons hoop te midden van 
heel veel hoop-loosheid.

Ds. Jan Adriaanse

KERN münster

Regio zuid

mee, juist ook wanneer er zorgen zijn. Er is 
contact gelegd met de Nederlandse School 
in Köln en we hopen dat we op die manier 
(meer) bekendheid krijgen bij de Nederlan-
ders in en rond de stad. Het is goed om met 
elkaar in gesprek te zijn en zo ook over en 
weer iets voor elkaar te kunnen betekenen.

Ds. Jan Adriaanse

tige (en hoopvolle) woorden van Sytze de 
Vries (Lied 657):

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

In memoriam
'Der Tod ist kein Untergang, sondern ein 
Übergang: Von der Erdenwanderung 
hinein in die Ewigkeit.'
Dit citaat van de kerkvader Cyprianus van 
Karthago is te lezen op de kaart die ik ont-
ving ter gelegenheid van het overlijden van 
Hans-Georg Wittke op 14 februari. Hans 
werd op 17 juli 1935 geboren in Oost-Prui-
sen, het gebied rond Königsberg (nu: Kali-
ningrad). Als kind moest Hans met zijn fa-
milie vluchten naar het Westen, wat voor 
hem een traumatische ervaring geweest 
moet zijn. Deze ervaring heeft bij Hans 
diepe sporen getrokken en was zeker ook 
bepalend voor wie hij was. Voor zijn werk 
kwam hij in Neuss terecht en daar ont-
moette hij Riemke van der Sluijs bij 'Gast-
stätte Zu den 7 Quellen'. Vele jaren zijn 
Hans en Riemke samen geweest en hebben 
samen veel ondernomen. Het waren goede 
jaren met elkaar. Op de kaart staat: 'Sein 
Leben ist vollendet. In Liebe und Dankbar-
keit nehmen wir Abschied.'
Op dinsdag 14 maart vond het afscheid en 
de Urnenbeisetzung plaats op de begraaf-
plaats in Kaarst na een dienst in de Fried-
hofskapelle. We wensen Riemke Gods on-
dersteuning toe!

Ds. Jan Adriaanse
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Jitske Cnossen
E-mail: muenchen@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst tweede zondag van de maand, 
11.30 uur, Ev.-Ref. Kirche, Reisingerstr. 11

11.06.	 ds. Klaas Touwen
09.07.	 ds. Ries Maaswinkel

Gesprekskring zaterdagavond 18 uur
bij Lous Schimmelpenninck
10.06.

Witte Donderdag
We kennen 'Het laatste avondmaal' van 
Leonardo da Vinci als muurschildering 
(1498) in de refter van het Santa Maria 
delle Grazie, een dominicaner klooster in 
Milaan. Sindsdien is het meermaals gere-
produceerd, als schilderij of borduurwerk. 
Nu ook als flash mob in München. De in-
ternationale kerken hebben op Witte Don-
derdag het Laatste Avondmaal neergezet 
op verschillende plekken in de binnenstad. 
Die tafel stond er. Opeens gingen er der-
tien mensen aan zitten, precies in de hou-
ding zoals op de muurschildering. Jezus in 
het midden, de twaalf discipelen om hem 
heen. Ze bleven drie minuten in die hou-
ding zitten en verdwenen weer tussen het 
winkelend publiek.
Een jonge Chinese vrouw was Jezus. De 
leerlingen werden gespeeld door Indiërs, 
Ethiopiërs, Malagassiërs en andere exoten: 
Nederlanders! Zodat er niet alleen man-
nen achter die tafel zaten en niet alleen jo-
den met een Italiaans uiterlijk. Het Laatste 
Avondmaal trok de aandacht, werd her-
kend, kwam ter sprake als een vrolijke en 

kern münchen

Regio zuid

Maria Herre, Tel.: 0711 6737005
E-mail: stuttgart@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst eerste zondag van de maand,
17.00 uur, Kreuzkirche, Amstetter Str. 22,

Stuttgart-Hedelfingen
04.06.	 ds. Klaas Touwen
02.07.	 ds. Klaas Touwen

Gesprekskring dinsdag 19 uur bij
Maria Herre, Mahatma-Ghandi-Straße 2
06.06., 04.07.

kern stuttgart

Roel Balk,
E-mail: karlsruhe@nederlandse-kerk.de

Henny Kampe,
E-mail: hk.karlsruhe@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst eens per twee of drie maan-
den op zaterdagavond 19.00 uur in de 

kapel van Wohnstift Rüppurr, Erlenweg 2
01.07. ds. Klaas Touwen

Gesprekskring woensdagmorgen 10.00 uur
bij Janie de Boer, Dekan-Hofheinz-Str. 26
07.06., 05.07.

Bezoek aan Bernau
In Karlsruhe zijn nogal wat Nederlanders 
betrokken bij het culturele leven. Aan Mar-
cel van Eeden, rector van de Akademie, 
werd onlangs Hans-Thoma-Preis uitge-
reikt, de staatsprijs van Baden-Württem-
berg voor beeldende kunst. Ter gelegenheid 
van deze toekenning zal Marcel van Eeden 
in Bernau een tentoonstelling inrichten. Die 
wordt 13 augustus geopend. De tentoonstel-
ling zal veel stof doen opwaaien, want Mar-
cel van Eeden zal er een diepgeworteld an-
tisemitisme aan het licht brengen dat ook 
onder deze staatsprijs verscholen ligt.
In september zullen we als Nederlandse 
Kerk een bezoek brengen aan Bernau om 
de tentoonstelling te bezichtigen. Profes-
sor Marcel van Eeden zal ons persoonlijk 
rondleiden en zijn werk toelichten. Ber-
nau ligt in het Zwarte Woud, we knopen 
er – met hotelovernachting – een paar da-
gen aan vast. Een korte vakantie, ook niet- 
Karlsruhers zijn welkom! Informatie bij ds. 
Klaas Touwen.

Stunde der Kirchenmusik:
Nederlandse kerkmuziek
Op zondagavond 25 juni geven Daniël Kai-
ser aan orgel en piano en ds. Klaas Touwen, 
eindredacteur van het verzameld werk van 
Willem Barnard, een Stunde der Kirchen-
musik over zijn liederen, in het bijzonder 
over de liederen die ook in het Duits ver-
taald zijn door Jurgen Henkys en Peter 
Pawlowsky, zodat we tweetalig kunnen 
zingen. De avond wordt gehouden in de 
Christuskirche en begint om 18.00 uur.

ds. Klaas Touwen

kern karlsruhe
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ontroerende ervaring. Een mooi initiatief 
van de IKEM: Interkulturell Evangelisch 
in München.

Paasochtend
Eindelijk vierden we weer Pasen! Voor een 
geloofsgemeenschap die maar één keer per 
maand samenkomt, is het een zeldzaam-
heid. Pasen moet maar net op die zondag 
vallen. Dat viel ons nu toe. De Nederland-
se Gemeente in München viert nog steeds 
in het kerkgebouw van de Reformierte Ge-
meinde aan de Reisingerstraße, maar niet 
meer in hun kerkzaal die ons te groot, te 
donker en te statisch is. We kerken tegen-
woordig in de lichte bovenzaal (Handelin-
gen 1,13), met veel zonlicht en ruim genoeg. 
We zitten in een Engelse kooropstelling, 
met twee rijen stoelen tegenover elkaar, 
zodat we elkaar toezingen en de energie 
rondgaat. Het altaar aan de kopse kant is 
slechts een witte tafel, maar Joseph Stangl 
– een Jozef die timmerman is – heeft er 
een mooi altaarkruis voor gemaakt. En 
Jitske Cnossen vervaardigde een nieuwe 
paaskaars, die we op Paasochtend hebben 
aangestoken. Een paaskaars met het jaar-
tal 2023 erop, een kruis, het alfa- en het 
omega-teken. De oude paaskaars schenken 
we als een veelbetekenend cadeau voort-
aan elk jaar aan iemand die we van harte 
willen groeten of bedanken of steunen in 
een bijzondere situatie.

De Paasdienst begon: Christus is opge-
staan! DE HEER IS WAARLIJK OPGE-
STAAN! Daarna gaven we het licht door, 
ieder had een devotiekaars om het licht te 
ontvangen en door te geven. Met dank aan 
de Lutherse gemeente Ede die de devotie-
kaarsen ter beschikking stelde.

ds. Klaas Touwen
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Schakelkids

	W IST JE DAT…
	 •	 … een plaatje meer zegt dan 1000 woorden?
	 •	 … 'graphic' een Engels woord voor een plaatje of tekening is?
	 •	 … je in een plaatje ook informatie kunt stoppen?
	 •	 … er voor een plaatje met informatie ook een woord uitgevonden is?

INFOGRAPHIC

De titel van het boek dat ik je hierbij wil laten zien vond ik zelf heel spannend: BIJBEL 
INFOGRAPHICS voor KIDS. Een Bijbel vol met plaatjes dus? Maar die staan in een 

'gewone' kinderbijbel toch ook? Wat is hier dan anders aan? Nou, misschien vooral dat 
je in de BIJBEL INFOGRAPHICS allerlei dingen kunt opzoeken die je je misschien wel 
eens afgevraagd hebt. Bijvoorbeeld:
•	 … hoe vaak komt een ezel voor in de Bijbel? (142 keer, in het hoofdstuk "Verbazing-

wekkende bijbelverhalen")
•	 … hoe heette de enige vrouwelijke rechter? (Debora, in "Unieke personages")
•	 … wanneer is David eigenlijk geboren? (ca. 1040 voor Christus, in "Alleskunner David")
•	 … welke muziekinstrumenten komen er in de psalmen voor? (wel 10 verschillende, in 

"Psalmen en spreuken")
•	 … wat was het beroep van Matteüs voordat hij leerling van Jezus werd? (belastingont-

vanger, in "De 12 discipelen")
•	 … hoeveel kilometer heeft Paulus gereisd? (meer dan 16.000, ongeveer de afstand tus-

sen Zweden en Zuid-Afrika, in "De apostel Paulus")
•	 … waarvoor staat het getal 7 in de Bijbel? (voor 'voleinding' of 'volmaaktheid', in "Ver-

trouw op Gods beloften voor de toekomst")
•	 … wie liet er ook alweer een ijzeren bijl op het water drijven? (Elisa, in "Gods ongeloof-

lijke wonderen")
•	 … wat aten en dronken Daniël en zijn vrienden volgens Gods wet? (groenten en water, 

in "Het boek Daniël")
•	 … wie had er een ezel die kon praten? (Bileam, in "Verbazingwekkende Bijbelverhalen")

Zo kun je vast nog wel meer dingen bedenken. Leuk hè, zo'n boek waar je zulke dingen 
allemaal zo in kunt opzoeken! Het boek is een stuk dunner dan de Bijbels die je waar-
schijnlijk wel kent, dat zijn vaak dikke boeken. Maar als je niet zoveel tekst nodig hebt… 
Je snapt het vast al, in BIJBEL INFOGRAPHICS voor KIDS staan dus heel veel plaatjes 
met heel veel informatie. Hoef je nu voortaan de 'gewone' (kinder)bijbel niet meer te le-
zen? Nou, dat zou ik zeker wél blijven doen, maar dit boek kun je ernaast lezen en be-
kijken. Mocht je nieuwsgierig geworden zijn, dan kun je via de QR-code onderaan deze 
pagina op de website van de uitgever vast een voorproefje bekijken. Ik had de smaak in 
ieder geval helemaal te pakken, de infographic over dieren in de Bijbel die je hier ziet, heb 
ik zelf gemaakt, met het programma Canva op internet.

Veel plezier met dit bijzondere boek!
Marjolein Kranse

BIJBEL INFOGRAPHICS 
voor KIDS

www.jongbloedmedia.nl/product/bijbel-infographics-voor-kids-2 Fo
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