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2 WELKOM

B estelezers

voor de fotogroep waar ik lid van ben,
was ik een aantal maanden geleden aan de
beurt om het thema te bedenken dat we
gezamenlijk zouden gaan fotograferen. Ik
8 koos voor ‘tijd’ en ik kan u verzekeren dat
W het best een uitdaging was. De tijd glipte
¥ snel door mijn vingers al nadenkende over
hoe ik dit in beeld zou brengen. Ik ben wel
geneigd om in zo’n geval niet voor een voor
/ : de hand liggende oplossing als een klok te
kiezen, dus ik maak het mezelf ook niet makkelijker door de lat
nog iets hoger te leggen. Uiteindelijk was ik een van de laatsten die
de foto inleverde, maar ik was wel

tevreden met het resultaat (dat ziet

u ergens op deze pagina).

Deze inleiding bij Schakel-Kontakt
schrijf ik altijd als laatste, zoals ik u
al eens verteld heb. Dan weet ik wat
de inhoud van het blad zal zijn en pro-
beer ik om een samenvattende tekst
te schrijven. Kijkende naar de in-
houd van dit Schakel-nummer moest
ik denken aan de foto-opdracht van
vorig jaar, aangezien heel wat bij-
dragen in meer of mindere mate iets
met tijd te maken hebben. Willemina
Ebbink vraagt zich in haar brief aan
God af wat tijd is. Edward Remeyn
spoort ons aan om voorbereid te zijn
op de tijd die voor ons ligt — het ker-
kelijk seizoen natuurlijk, maar zeker
ook het Koninkrijk van God. Het ver-
haal voor de kinderen gaat deze keer
over Zacheiis, die gelukkig op tijd een
oplossing bedacht om Jezus te kun-
nen zien. En Jezus zag hem ook! Jaap
van Beelen, die binnenkort afscheid
neemt als classis-predikant en door
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Jan Adriaanse geinterviewd werd, heeft een boodschap voor ons
voor de tijd die er voor de NKiD komen gaat. En in het lied uit het
liedboek dat deze keer centraal staat, “De dag, door uwe gunst ont-
vangen” speelt tijd tevens een belangrijke rol. Woensdag 4 oktober
a.s. is een belangrijke dag om in uw agenda te noteren: geinteres-
seerden uit alle kernen van de NKiD zijn dan uitgenodigd voor een
ontmoetings-buitendag in Bernau. Wat een mooi initiatief! Voor in-
formatie kunt u terecht bij Klaas Touwen. Hij schreef overigens voor
deze Schakel ook een mooie meditatie over ziekenzalving. Ziekte is
een thema in ons leven waar we liever niet bij stilstaan, maar vrijwel
iedereen krijgt er op zijn of haar tijd mee te maken. In de informatie
uit de kerngemeenten staan deze keer wel vier in memoriams. Aan
de ene kant is het triest als mensen ons ontvallen, en aan de ande-
re kant vind ik het toch altijd weer
mooi om te lezen hoe degenen die
overleden zijn, deel uitmaakten van
onze kerk en door het in memoriam
in herinnering mogen blijven.

In het boek Prediker in de Bijbel
kunnen we al lezen over tijd: er is
een tijd voor alles (Prediker 3:1-8)
en God heeft de mens inzicht in de
tijd gegeven, hoewel we de werken
van Zijn hand niet kunnen door-
gronden (vers 11). Prediker vervolgt
met: “Ik heb vastgesteld dat voor de
mens niets goeds is weggelegd, be-
halve vrolijk te zijn en van het leven
te genieten. Want wanneer hij zich
aan eten en drinken te goed doet en
geniet van al het goede dat hij moei-
zaam heeft verworven, is dat een
geschenk van God. Alles wat God
doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij
voor altijd.” Laten we dan in ieder
geval verstandig omgaan met wat
ons ten deel valt, ook met de tijd die
wij krijgen, ook al begrijpen we niet
altijd hoe alles in elkaar steekt.

Alle goeds voor de komende maanden, N \
graag tot het volgende Schakel-Kontakt! [/‘fpg 1‘1 \
Hartelijke groet, Marjolein Kranse _ A?’ Ug
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BE PREPARED OF : ZIUN WE ER KLAAR VOOR?

Bent u er klaar voor? Voor het nieuwe kerkseizoen? Na een lange zomerpauze
begint het kerkelijk leven weer. Met de gesprekskringen en het vergaderen. Met
oecumenische bijeenkomsten en maatschappelijke acties. Bent u er klaar voor?

A})s wij naar een kerkdienst gaan, bereiden wij
ns daarop voor. In de regel kleden wij ons
mooi aan, wij pakken het liedboek uit de kast en
nemen ook geld voor de collecte mee. Met een
nieuw kerkelijk seizoen is het eigenlijk niet an-
ders. Wij stellen ons zo goed mogelijk in op de
thema's van een gesprekskring. Wij lezen de no-
tulen van de afgelopen vergaderingen. En wij
plannen gezamenlijke kerkelijke activiteiten.

Soms gebeurt het dat wij bij al onze voorberei-
dingen zo in de materie en onszelf opgaan, dat wij
geen oog of oor meer over hebben voor datgene
wat er bij de kerkelijke activiteiten kan gebeu-
ren. Dan zijn al onze voorstellingen en plannen zo
vastgelegd, dat wij er eigenlijk al klaar mee zijn
voordat het gebeuren zelf begonnen is.

In vroeger dagen droegen wij als zeeverken-
ners (padvinders) in Scheveningen een uniform.
Op de gesp van de riem stond: Be prepared. Wees
bereid. Dat waren wij als jongens dan ook in de
oorlog. Het dragen van deze kleding was onder
de bezetting weliswaar streng verboden, maar

de riem droegen wij onder het hemd en de trui.
Wij deden dat niet als provocatie, maar waren
gewoon bereid om oudere mensen te helpen met
boodschappen doen of sneeuwvegen. En soms
hadden wij daarbij onverwachte ervaringen, die
veel groter waren dan alle voorbereidingen die
wij met elkaar getroffen hadden.

Het leven heeft soms verrassingen voor ons in
petto! Zijn wij daar ook op voorbereid? Zijn wij
daar ook klaar voor? Een bijbelwoord kan tijdens
een gesprekskring plotseling en volslagen onver-
wachts uit de hoek komen. En onze vastgelegde
denkbeelden doen instorten. En de ontmoeting
met een medemens kan onze wereld op haar kop
zetten. Zijn wij daar ook klaar voor? Voor dat wat
God of ook een medemens buiten alle voorberei-
dingen om, en boven alle voorbereidingen uit te
zeggen zou kunnen hebben?

Op weg naar het Koninkrijk van God heeft de
kerk mensen nodig, die in alle opzichten prepa-
red of voorbereid zijn!

Edward Remeyn



4 MEDITATIE

ZIEKENZALVING: EEN EERSTE VERKENNING

Toen de Barmhartige Samaritaan zich ontfermde over de uitgeschudde en uitgeklopte man aan de kant van de

weg, goot hij ‘olie en wijn op zijn wonden en verbond ze’ (Luc. 10,34). De wijn diende ter ontsmetting, de olie om de
wonden te verzachten. Hij zal ze in zijn reisvalies gestoken hebben, want volgens Jezus Sirach zijn dit de eerste le-
vensbehoeften van de mens: ‘water, vuur, ijzer, zout en tarwebloem, melk en honing, het bloed van de druif, olijfolie

en kleding’ (Sir. 39,26).

lijfolie wordt gebruikt om lampen te doen branden en om voed-

sel te bereiden. Maar olijfolie heeft ook een cosmetische functie.
Psalm 104 prijst de olie die een mens het gelaat doet glanzen (vs. 15).
Zo spreekt Jezus er ook over, in het bijzonder met het oog op de vas-
tentijd: ‘Als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht’ (Mat. 6,17). Ju-
dit maakte zich mooi: “Ze nam een bad, zalfde zich met kostbare olie,
maakte haar haar op en zette een hoofdtooi op.’

Daarbij komt natuurlijk de medische toepassing. Jesaja spreekt
van ‘builen, striemen en open wonden’, die gedicht en verbonden
moeten worden en ‘met olie verzacht’ (Jes. 1,6). De Openbaring van
Johannes spreekt van ‘zalf om op uw ogen te smeren, zodat u weer
ziet’ (Op. 3,18).

Ondertussen klinkt in onze gedachten over de ziekenzalving altijd
mee dat wij geloven in Jezus als de Christus, de Messias, de Gezalf-
de. Die titels grijpen terug op de zalving van koningen en priesters in
de geschiedenis van Israél. Als bijvoorbeeld David tot koning wordt
gezalfd doet zich meteen daar al een glimp van het Messiaanse leven
voor. De Heer sprak tot Samuél: ‘Wie ik je aanwijs, die moet je voor
mij zalven.’ Dan kijkt Samuél rond onder de zonen van Isai en valt
zijn oog meteen op Eliab. Hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat
is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. Maar de HEER zei
tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik
heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt
naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ Toen riep Isai
Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem
heeft de HEER niet gekozen.’ Isai stelde Samma voor, maar weer zei
Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ Zo stelde Isai zijn ze-
ven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet de-
gene was die de HEER gekozen had. ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’
vroeg hij. ‘Nee, antwoordde Isai, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt
de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isai: ‘Laat hem hier
komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ Isai liet
hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende

ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam
de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen
af aan was David doordrongen van de geest van de HEER (1 Sam 16,
6-13).

Ook de ziekenzalving kunnen wij niet buiten de Gezalfde om den-
ken. Zij gaat van hem uit. Het evangelie ziet dat heel plastisch gebeu-
ren. Marcus vertelt dat Jezus een blinde geneest: ‘Hij spuwde op zijn
ogen en legde hem de handen op’ (Mar. 8,22). Dat verhaal is in het
Johannesevangelie breed uitgesponnen tot een heel hoofdstuk (Joh.
9). Jezus zegt daar: ‘Tk ben het licht van de wereld.” Na deze woor-
den spuwde Hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speek-
sel en smeerde dat op de ogen van de blinde. Daarna zei Hij tegen
hem: ‘Vooruit, ga u wassen in het Siloambad.” De man ging ernaar-
toe, waste zich en kwam ziende terug (vs. 5-7).

In het Grieks is dat ‘hij smeerde’ van ‘hij smeerde dat slijk op zijn
ogen’ een vervoeging van het werkwoord chriein, dat is ‘zalven’. In
dat werkwoord zijn Christus en het chrisma en de christen duidelijk
te herkennen.

De kerk kent drie soorten olie:

1. De olie voor de zieken.

2. De olie voor de geloofsleerlingen.
3. Het chrisma.

Van achteren naar voren: het chrisma is de olie waarmee wij bij
doop en vormsel gekerstend zijn, gezalfd tot een christenmens, zoals
de apostel Petrus zegt: ‘U bent een uitverkoren geslacht, een konink-
rijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven
heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duister-
nis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht’ (1 Petr. 2,9). Dat
‘koninkrijk van priesters’ of ‘koninklijk priesterschap’ verwijst naar
de oudtestamentische ritus van de zalving tot koningen en priesters.

FOTO: BELVEDERE, WIEN HTTPS://DIGITAL.BELVEDERE.AT/OBJECTS/7019/DER-BARMHERZIGE-SAMARITER / CC BY-SA 4.0 HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0/DEED.NL
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MEDITATIE

Op vergelijkbare wijze wordt dus een christenmens gezalfd. Het
Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft daar-
over:

Het kruisteken bezegelt het kind-van-God zijn, in Christus’naam.
De voorganger maakt dit teken op het voorhoofd (vgl. Openba-
ring 7,3 ‘Gods dienaren aan hun voorhoofd verzegeld’ en 22,4
“Zijn naam zal op hun voorhoofd zijn’).

De olie voor de geloofsleerlingen is afgeleid van het chrisma.
Het betreft een zalving aan het begin van de leerweg van het ge-
loof, bijvoorbeeld aan het begin van de Veertigdagentijd als de ge-
loofsleerling, die al een heel traject van gesprek en catechese heeft
doorlopen, de laatste etappe ingaat. Het Dienstboek van de Protes-
tantse Kerk in Nederland schrijft daarover:
Devoorgangermaaktmetdeduimeenkruistekenop hetvoorhoofd:
‘N, ontvang het teken van het kruis van onze heer Jezus Christus,
want door het kruis is de vreugde in de wereld gekomen.’

De olie voor de zieken tenslotte is de olie waarvan de apostel Ja-
kobus spreekt: ‘Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is ie-
mand opgewekt? Laat hij een loflied zingen. Is iemand van u ziek?
Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed
over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de
Heer’ (Jak. 5,13v).

Het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland geeft
daarbij als wijdingsgebed:

God van alle vertroosting,

hoor ons gelovig gebed

en zend uw heilige Geest

over deze olie,

die als vrucht van de levensboom
heilzaam is voor het lichaam.
Bescherm door uw zegen

allen die hiermee worden gezalfd
naar lichaam en ziel;

verdrijf alle pijn,

geef nieuwe kracht

en schenk genezing.

Laat deze olie

door u gezegend zijn tot ons heil
in de naam van Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de heilige Geest
leeft en regeert in eeuwigheid.

De ziekenzalving wordt in de breedte van de kerk bediend: evan-
gelisch, reformatorisch, vrijzinnig, confessioneel of hoe al die
bloedgroepen maar mogen heten. De een is eraan gehecht omdat
de ziekenzalving een stevige Bijbelse basis heeft (Jakobus 5), een
ander onderkent de pastorale betekenis, een derde is overtuigd
van de waarde van het ritueel.

Met deze bijdrage gedenk ik mijn Deense vriend, de kerkmusicus
Herman van Tooren, hij overleed in 2006. Aan het einde van zijn
leven werd hij getroost door dit sacrament — met de woorden:

Komt geweld de liefde bedreigen, haal de balsem.
Zalf de geest, verdrijf diepe doodsangst, wees standvastig.
Verder dan het lijf en onze jaren reikt genade.
Geur van balsem, door de dood heen bewaar ons in liefde.
Liefste liefde, blijf onbedorven nu en altijd.

Klaas Touwen

NKID-BREDE UITNODIGING 5

BUITENDAG IN BERNAU

Wat zou het fijn zijn om elkaar als leden van de Nederlandse Kerk in
Duitsland weer te ontmoeten! De jaarlijkse kerkenraadsvergadering
is ook zo'n hoogtepunt, maar alleen voor kerkenraadsleden. Hoewel
we daar misschien volgend jaar een kerkbrede ontmoeting van kun-
nen maken. Nu eerst een buitendag in oktober! Op woensdag 4 okto-
ber zijn we welkom in het Zwarte Woud, Bernau. We arriveren rond
de middag, zodat we eerst met elkaar kunnen lunchen.

Middagprogramma: ‘1898’

’s Middags bezoeken we het Hans Thoma Kunstmuseum, dat van-
af 13 augustus de tentoonstelling ‘1898’ van de Nederlandse kunste-
naar Marcel van Eeden huisvest. Hij is rector van de Akademie van
Karlsruhe. Professor Marcel van Eeden zal ons persoonlijk rondlei-
den en zijn werk toelichten.

Hem is de Hans-Thoma-Preis, staatsprijs van Baden-Wiirttem-
berg voor beeldende kunst, verleend met de uitnodiging om in Ber-
nau te exposeren. Hans Thoma (1839-1924) de naamgever van de
prijs, maakte in 1898 een reis naar Nederland. In ‘1898’ legt Marcel
van Eeden deze reis vast op guammidruk met citaten van Hans Tho-
ma zelf. We zien hoe Hans Thoma geneigd is Rembrandt van Rijn
en Paulus Potter te idealiseren, maar ook hoe hij onder invloed staat
van nationalistische cultuurtheorieén. De tentoonstelling doet veel
stof opwaaien, want Marcel van Eeden brengt een diepgeworteld an-
tisemitisme aan het licht.

Avondprogramma: Liedboek

Na het diner zullen we het huidige Liedboek (2013) met elkaar ver-
kennen. Er staan andere manieren van zingen in dan we van vroeger
kenden: beurtzang, refreinen, onberijmd zingen. Op deze avond ge-
denken we Sint Franciscus (lied 742) die preekte voor de vissen en de
vogels. Het is immers 4 oktober, zijn sterfdag en dus dierendag. Ook
zullen we andere heiligenliederen van het najaar uitproberen.

Ochtendprogramma: wandeling
De volgende ochtend maken we na het ontbijt een fijne wandeling.
Na de lunch keren we weer huiswaarts.

De Nederlandse Kerk in Duitsland is een migrantenkerk. Velen van
ons zijn ook in een Duitse Ortsgemeinde actief, maar het is voor ons
belangrijk om zo nu en dan in het Nederlands te bidden, te zingen,
het geloof met elkaar te delen.

Een migrantenkerk heeft drie peilers: godsdienst, taal en cultuur.
Op deze buitendag ontmoeten wij elkaar op elk van deze drie peilers.

U bent van harte welkom om de buitendag met ons mee te maken.
Laat u uw eventuele belangstelling nu al weten! Dat is van belang
voor het reserveren van ons hotel en de verdere invulling van de dag.

ds. Klaas Touwen
tel. +31 6 429 569 12 - e-mail: touwen@nederlandse-kerk.de



6 INTERVIEW

IK WENS DE NKID GODS ZEGEN EN VEEL WIJSHEID TOE!

Ds. Jaap van Beelen is de afgelopen jaren een waardevolle adviseur geweest voor de Nederlandse Kerk in Duitsland.
Hij was een verbindende schakel tussen de NKiD en de PKN en woonde geregeld de kerkenraadsvergaderingen

bij en dacht mee over kerkordelijke kwesties. Binnenkort neemt hij afscheid van zijn functie als classispredikant
en daarmee moeten wij als NKiD ook afscheid nemen van onze ‘vraagbaak’. Ter gelegenheid van zijn afscheid ver-

schijnt dit interview in Schakel-Kontakt.

e neemt binnenkort afscheid als classispredikant.

Veel van onze lezers hebben daar wellicht niet direct
een beeld bij. Kun je vertellen wat het werk inhoudt en
hoe lang je dit doet?

Jaap: De elf classispredikanten zijn elk verbonden aan een classis.
Deze vorm van predikantschap bestaat sinds 2018. Voor die tijd was
ik eerst scriba van de hervormde Provinciale Kerkvergadering van

A

Gelderland (2000-2004) en vervolgens re-
gionaal adviseur classicale vergaderingen in
Gelderland. Er waren toen nog twaalf clas-
ses, die nu opgegaan zijn in Gelderland Zuid
& Oost of Veluwe. De NKiD behoort tot de
classis Gelderland Zuid & Oost.

De eerste taak van een classispredikant is
het contact houden met en bezoeken van de
kerkenraden. Dat is niet zomaar een visite.
Tijdens deze bezoeken vraag ik naar wat er
goed gaat en wat niet, hoe men het ambt er-
vaart, uit welke geestelijke bron men leeft,
etc. Dit is te vergelijken met de vroegere “ge-
wone” visitatiebezoeken.

Wanneer gemeenten willen samenwerken
of wanneer er conflicten zijn of andere pro-
blemen kan de classispredikant meedenken
en advies geven over mogelijke hulp van ge-
meentebegeleiders, coaches of interim pre-
dikanten of de inzet van een visitatiecom-
missie. In urgente situaties mag de classispredikant
visitatie inschakelen, ambtsdragers tijdelijk op
non-actief stellen of een voorlopige maatregel ne-
men als er een tekort aan leden voor een kerkenraad
of een college van kerkrentmeester (of diakenen) is.
Zo'n maatregel moet altijd binnen twee maanden
door het breed moderamen van de classicale verga-
dering bekrachtigd of gewijzigd worden.

Daarnaast zijn er de oecumenische contacten, een schakel zijn tus-
sen classis en synode, contacten met de Dienstenorganisatie van de
PKN, afstemming met de andere classispredikanten. Vergeleken met
de Duitse situatie komt de classispredikant het dichtstbij de Super-
intendent.

Sinds wanneer ben je betrokken bij de NKiD en op welke
manier is deze betrokkenheid ontstaan?

In de zomer van 2003 had ik voor het eerst contact met de NKiD.
Een drietal kerkenraadsleden kwam naar Arnhem om mij te over-
leggen wat de komende vorming van de Protestantse Kerk in Neder-
land voor de NKiD zou betekenen en wat er gedaan moest worden
om een protestantse gemeente te worden. Tot dan was er sprake van
een federatie tussen de Gereformeerde kerk en de Hervormde ge-
meente te Duisburg-Ruhrort. We hebben samen de huishoudelijke
regeling doorgenomen en voorstellen gedaan voor aanpassingen aan

"Als u de NKiD
wilt behouden,
wat zal
daaraan uw
bijdrage zijn?"

de nieuwe situatie. Ik maakte dat jaar voor de eerste keer een kerken-
raadsvergadering mee. Ik vermoed in Bonn.

Sinds een tijdje zitten we als NKiD in zwaar weer en
worden we gedwongen na te denken over de toekomst.
Je hebt, door je jarenlange ervaring, een brede kijk op
de dingen. Hoe zie jij de toekomst van de NKiD?

Sinds mijn eerste kennismaking met de
NKiD heb ik de gemeente gezien als een
lichtend voorbeeld hoe we kerk kunnen zijn
bij kleinere aantallen leden verspreid over
een groter gebied. In aangepaste vorm zijn
er nu vergelijkbare gemeenten met een ker-
nenstructuur in Nederland. De laatste jaren
heb ik met u zorgen over de toekomst. Eerst
de teleurstellende contacten met de EKD
over de stopzetting van de bijdrage vanuit
de Kirchensteuer met vrijwel geen reéel al-
ternatief vanuit de Landeskirchen. Daarna
de teleurstelling dat het niet is gelukt om
uit de met de NKiD meelevenden voldoen-
de middelen te ontvangen. Met begrijpelijke
argumenten, maar het is wel jammer.

Het lijkt me nu ook een goed moment voor
bezinning. Jarenlang waren er meerdere ar-
gumenten om een Nederlandstalige kerk in
Duitsland te hebben, zoals: diensten en pas-
toraat in eigen taal volgens eigen traditie
voor wie nog maar kort in Duitsland wonen of voor
korte tijd, maar ook voor wie met het ouder worden
meer moeite kreeg met de Duitse taal. En voor wie
de band met Nederland en de Nederlandse kerk be-
langrijk is gebleven. Dan is de vraag: is dit nog zo of
is er iets veranderd? Passen jongere generaties zich
sneller aan de Duitse kerken aan en neemt de be-
hoefte aan een NKiD af? Ik hoor van minder kerk-
bezoek. Heeft de pandemie van de afgelopen jaren meer op het spoor
van kerkdiensten via internet gebracht waardoor er minder behoefte
is om naar een dienst in een kern te komen? Het lijkt me de moeite
waard om dit met elkaar na te gaan en antwoord te geven op de vraag
hoeveel behoefte er is aan een Nederlandse Kerk in Duitsland. Als
die er is, dan vraagt het van haar leden dat zij zich ook voor de ge-
meente inzetten.

Je neemt afscheid van je taak als classispredikant. We
nemen aan dat je niet direct van plan was om plaats te
nemen achter de spreekwoordelijke geraniums. Heb je
zicht op wat je hierna zou kunnen gaan doen?

Mijn pensioengerechtigde leeftijd staat vast op eind juli volgend
jaar. Tot die tijd mag ik voor de Dienstenorganisatie in Utrecht mee-
denken in het project over de bestuursstructuur van onze kerk, die
steeds meer haperingen kent. De bijzondere positie van de NKiD met
de afwijkingen van de kerkorde, die nodig waren, helpen bij dit na-
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denken over een passende structuur voor de
toekomst. Daarnaast is er een klus bij de af-
deling Juridische Zaken. Dit vult bij elkaar
zo'n drie dagen in de week. En verder blijven
voorgaan in kerkdiensten. En over een jaar,
als ik het mag beleven, zien we wel weer.

Wat zou je ons bij je afscheid als
onze classispredikant willen meege-
ven?

Voor alles Gods zegen. Aan de kerkenraad
dank voor de goede contacten, de mooie
herinneringen. Ik wens jullie veel wijsheid.
En de kerk als geheel: u weet wat u nu hebt.
Maak een goede afweging: als er geen NKiD
meer is, zou ik deze missen? En als u de
NKiD wilt behouden, wat zal daaraan uw bij-
drage zijn? Want de gemeente van Christus is
als een lichaam (1 Kor. 12), waarvan de leden
elkaar nodig hebben om samen dat lichaam
te kunnen zijn.

Heel veel dank, Jaap, voor dit
gesprek. Ook jou wensen we Gods
zegen toe voor de toekomst!

Ds. Jan Adriaanse

BRIEVEN AAN GOD 7

WAS IST ZEIT?

In haar huidige brief aan God bezint Willemina zich op het fenomeen tijd?
Wat is tijd? En hoe verhoudt zich tijd tot eeuwigheid? Wat doen mensen
met de tijd? En hoe zou in de tijd al iets van eeuwigheid kunnen oplichten?

Lieber Gott

Was ist Zeit?
Wenn man mir die Frage stellt: ,Hast Du Zeit?“ antworte ich seit Jahren immer: ,Es gibt
keine Zeit, es gibt nur Ewigkeit.“ Die meisten kennen meinen Spruch.

Ich war mal im Neandertal in Diisseldorf. Da gibt es das Neandertalermuseum im Wald.
Der Wald, wo die Neandertaler mal lebten. Ich stand dem Originalmann gegeniiber. Seit-
dem machte ich mir iiber diese Menschenart Gedanken. Er lebte damals bestimmt nicht
nach einem Menschenzeitgedanken. Er kannte keine Zeiteinteilung. Er wusste gewiss,
dass er auf der Erde, so wie alle Wesen, ein Gastspiel hatte, nur das Wort ,,Zeit“ in diesem
Sinne kannte er nicht, auch keine Tageseinteilungen. Er lebte innerhalb der Ewigkeit und
kannte Stress nur in Form von: Hoffentlich gibt es heute einen Jagderfolg! Wenn das Wet-
ter schlecht war und es donnerte, hatte er gewiss seinen innerlichen Glauben. Wotan war
bése und tobte! Wenn der Mond sich zeigte, musste man schlafen. Wenn der erste Vogel
rief, musste man aufwachen.

Wann, frage ich mich, erfand der Mensch die Zeiteinteilung und damit den Stress? Ver-
schwunden war hiermit das aus dem Stehgreif leben! Nur: Wotan hat mit Donnern bis
jetzt nicht aufgehort! Er ist wohl 6fters noch bose ... Was meinst Du?

Deine Willemina

Willemina heeft haar 68 brieven aan God gebundeld en in een boekje uitgegeven. U
kunt de bundel met brieven voor € 9,80 via de kernraden van uw kerngemeenten be-
stellen. De opbrengst van het boekje heeft Willemina voor de Nederlandse Kerk in
Duitsland bestemd.



UIT HET LIEDBOEK

DE DAG, DOOR UWE GUNST ONTVANGEN

Willem Barnard (1920-2010) is een van de belangrijkste lieddichters van vorige en begin
deze eeuw. Zijn liederen hebben kerkbreed hun weg gevonden, zowel in katholieke als
in protestantse liedbundels, en zijn geliefd in het veelkleurig spectrum van de Kerk.
'Wat zijn de goede vruchten' bijvoorbeeld is een favoriet, en 'Een mens te zijn op aarde'.
Kenmerkend voor de liederen van Barnard is hun Bijbels gehalte. Daarvan is het onder-
staande lied een typerend voorbeeld. Welke Bijbelteksten lichten er zoal in op?

Dedag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,

als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezonden,

op aard nooit onderbroken wordt,

maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.

n een slapeloze nacht weet zij ons te vin-

den. Staat zij voor onze deur. Sluipt zij als
een onuitgenodigde gast de slaapkamer bin-
nen. Gaat zij op de kant van jouw bed zitten
of zelfs naast ons liggen. De eenzaamheid.
Hoezeer kan zij ons in een slapeloze nacht
overvallen. Wanneer de zwarte duisternis
van buiten zich met de onuitsprekelijke stilte
om ons heen vergezelt, kunnen wij het gevoel
hebben dat wij helemaal alleen zijn. Dat wij
er helemaal alleen voor staan. Met al onze
zorgen en verdriet. Met al onze problemen en
vragen. Die in de nacht dan ook nog eens veel
zwaarder wegen dan in het licht van de dag.

De eenzame nacht als plaats van de een-
zaamheid. Alles en iedereen om ons heen
slaapt. Niemand die aan ons bestaan en al
onze vragen deelneemt. Of God misschien
ook slaapt? Is God er iiberhaupt wel? En in
de eenzaamheid doemt de twijfel op. Of erger
nog. De vertwijfeling.

Het is in deze slapeloze nacht waarin het
oude lied van John Ellerton (1826 — 1893)
klinkt. Het zoekt ons daar op waar wij gevon-
den willen worden. Als een troostend licht
wil het over ons opgaan en schijnen. Want

het lied verbreedt ons perspectief. Wijdt
onze blik. Doet ons verder zien dan de nacht
lang is.

Wanneer de nacht genaakt en hier het dag-
licht onderduikt, dan ontluikt ginds de nieu-
we dag. In de Nederlandse vertaling van
de Engelse hymne door Jaqueline van der
Waals (1868 — 1922) krijgt de glooiende be-
weging while earth rolls onward into light
een dynamische impuls. Waar bij ons de
nacht begint, daar staat ginds een nieuwe
dag op. Waar mensen hier gaan slapen, daar
worden aan de overzijde van de aarde men-
sen wakker. Waar wij afscheid nemen van
het licht, daar begroeten andere mensen een
nieuwe dag. Wij zijn dus nooit alleen. In een
slapeloze nacht zijn er altijd mensen die met
ons wakker zijn. Die met ons waken.

Van oorsprong is de Engelse hymne The
day Thou gavest Lord is ended een zen-
dingslied. De door predikant John Ellerton
geschreven tekst met vijf coupletten ver-
scheen in 1870 in de liturgische handreiking
A liturgy for missionary meetings. Als zo-
danig werd het lied bij zendingsbijeenkom-
sten in het grote British Empire gezongen.
Dat grote rijk kende natuurlijk de verschil-
lende getijden. En de klemtoon ligt niet in de
eerste plaats op het menselijke bevinden tij-
dens een slapeloze nacht, maar op de lof en
eer die God toekomt en Hem door mensen
toegezongen wordt. Deze lof en eer is onon-
derbroken, zoals de aarde zich ononderbro-
ken om de zon beweegt en daarmee ononder-
broken een dag aan het licht brengt. En zoals
wereldrijken uiteindelijk zullen ondergaan,
zo zal Gods Koninkrijk altijd blijven be-
staan. So be it Lord; thy throne shall never,
like earth’s proud empires, pass away; Thy
kingdom stands and grows forever.

Over de ondergang van de wereldrijken
spreekt de Nederlandse vertaling niet. Wel
dat de aarde zal getuigen van U, die thans
en eeuwig zijt. Zo is De dag, door uwe gunst
ontvangen een loflied dat altijd en overal ge-

zongen wil worden. Ja, het werd reeds door
Queen Victoria bij haar diamanten kroon-
jubileum in 1897 in de mond genomen. Ver-
taald en tot vier coupletten teruggebracht
werd het lied via de zendingsliederenbundel
van 1912 in het Liedboek voor de Kerken van
1973 opgenomen en kreeg de hymne later
eveneens een plaats in het nieuwe Liedboek
van 2013. Zo wordt het lied nog steeds ook in
onze kerk gezongen.

Fedde Schurer (1898 — 1968) en Cor Warin-
ga hebben de hymne in het Fries vertaald. Ze
staat onder de titel De dei, troch jo genede
untfongen in de Friese uitgave van het nieu-
we Liedboek. Het lied is tenslotte ook in de
Duitse gezangboeken te vinden en wel onder
de vertaling Der Tag, mein Gott, ist nun ver-
gangen van Gerhard Valentin (1964).

De hymne ontroert mij. Dat heeft met het
prachtige samenspel van tekst en melodie
te maken. Het is de melodie St. Clement van
Clement Cotterill Scholefield (1839 — 1904),
die de sprekende tekst op bijzondere, gol-
vende wijze doorloopt en omlijst. Als kind al
kende ik die ontroering bij het zingen of be-
luisteren van het lied. Ik ervoer toen reeds
iets troostrijks daarin, dat ik nooit alleen ben
en er in de nacht altijd mensen wakker zijn.
En nog steeds is dat een troost. Dat er altijd
mensen zijn die met ons waken in een sla-
peloze nacht. Die voor ons bidden, als onze
beden zwijgen. Die weer nieuwe zangen op
doen stijgen. Die getuigen van het licht, dat
er ook in de nacht is. En die God de lof en eer
toezingen.

Hoe mooi is het dan, als wij in een slapeloze
nacht niet alleen bij al die wakkere mensen
ginds, maar ook bij God uit mogen komen.
Als zijn liefdevolle nabijheid de plaats van de
eenzaambheid inneemt. Ja, als wij vervolgens
ook midden in de nacht kunnen instemmen
in de lofzang. Om met de klanken van een
lied op onze lippen wakker te worden in een
nieuwe dag.

Rens Dijkman

FOTO: TBG.
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H] Predikant
i ds. Rens Dijkman,
MeyerbeerstraBe 123, 13088 Berlin,
Tel.: 0176 262 166 83,
E-mail: dijkman-kuhn@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
Scriba: Doetie Schilder-van der Heide
(zie kern Balje) en Detlef Gaastra (zie kern
Berlijn)

Op weg naar de bonte kleuren van de herfst
kijken wij graag nog eens terug naar de
zonnige kleuren van de afgelopen maan-
den. Als Regio Noord-Oost vierden wij in
het weekend van 20 en 21 mei onze Ker-
kendag. Jeanine Traffers-Daller doet hier-
van verslag en deelt enkele mooie indruk-
ken met ons.

Kerkendag en het koor Lighthouse
Op 21 mei kwam het koor Lighthouse
naar Berlijn voor een feestelijke kerk-
dienst waaraan gemeenteleden uit de regio
Noordoost uitgenodigd waren deel te ne-
men. Het was voor het eerst weer mogelijk
een kerkendag voor de regio te organise-
ren, want tijdens de coronapandemie wa-
ren zulke evenementen niet toegestaan. Op
de zaterdagmiddag leidde Detlef Gaatstra
de kerkgangers in Berlijn rond langs een
reeks monumenten in het hartje van de
stad, en bij ieder gebouw of standbeeld had
hij een anekdote paraat die het geheel erg
onderhoudend maakte.

Ds. Rens Dijkman leidde de dienst, waarin
het thema Hemelvaart centraal stond. Het

was een heel vrolijke dienst, waarin het
koor o.a. het bekende lied “Ken je mij” van
Huub Oosterhuis ten gehore bracht, onder
leiding van de dirigent en pianist Arjan
Mooij.

Hemelvaart verder uit. Zij sprak van de
aardrijkskunde van Hemelvaart. Want de
verhoging van Jezus Christus heeft uitein-
delijk alles met de aarde te maken. Dat ver-
telt ons Lucas in zijn twee Hemelvaartsver-
halen, die niet in natuurwetenschappelijke
categorieén maar op symbolische wijze te
verstaan zijn. Hemelvaart betekent dat Je-
zus als koning over de aarde regeert. In
zijn boek Handelingen wijzen engelen ons
erop, dat wij ons bij de Hemelvaart van Je-
zus niet moeten verkijken op de hemel. Bo-
vendien wemelt het ook in zijn gelijknamig
evangelie van de geografische omschrij-
vingen, wanneer hij over Jezus’ Hemel-
vaart schrijft. Hemelvaart nodigt ons uit
in de voetsporen van Jezus te treden. En
met zijn boodschap van Gods Koninkrijk
van de hoogste hoogten naar de diepste da-
len in deze wereld af te dalen. Om de hemel
over de aarde te laten opgaan!

De kinderen werkten met Jeanine aan een
papieren creatie met wolken, zon en een re-
genboog, waarna een groepje vrienden van
Jezus met open mond stond te kijken. De
kerkzaal was versierd met een wolk van met
helium gevulde witte ballonnen en een re-
genboogballon. Iedereen was uitgenodigd
om een wens op een stukje papier te schrij-
ven en die aan ballonnen vast te maken.

f

Na de dienst gingen we naar buiten en de
kinderen lieten de ballonnen met alle goe-
de wensen het Berlijnse luchtruim in zwe-
ven. Bij een glaasje Sekt of sinaasappelsap
en wat versnaperingen hebben we het koor
Lighthouse bedankt voor hun fantasti-
sche bijdrage aan de dienst. Het koor viert
dit jaar zijn 40-jarig bestaan, en daarom
was het koor met familie en vrienden naar
Berlijn gekomen (www.koorlighthouse.nl).
Het was bijzonder om aan het eind van de

dienst met meer dan zestig deelnemers
Geest van hierboven te zingen. Een inspi-
rerende dag in vele opzichten.

Jeanine Treffers-Daller

DR. REIUNTJES DOVENSCHOOL

Verjaardag Tineke de Silva

Op 7 maart werd de 80-ste verjaardag van
Tineke de Silva, de oprichtster en het hoofd
van de Dr. Reijntjesdovenschool gevierd.
De stafleden en kinderen hadden weer van
alles georganiseerd, zodat het een heel ge-
zellige dag werd. Er kwamen ook diverse
dove oudleerlingen op bezoek om haar te
feliciteren!




Zonnepanelen op het schooldak
Op 4 april kwamen mensen van een Fir-
ma, om zonnepanelen op het dak van de
school te plaatsen. Dt is een Project, dat sa-
men met de Wilde Ganzen georganiseerd
wordt. De hoge electriciteitsrekening zal
over een poos verleden tijd zijn.

Het 35-jarige jubileum van Mala’s
service in onze Dovenschool

Op 19 mei vierde het vice hoofd Mala haar
35-jarige jubileum in onze Dovenschool.
Dat werd op gepaste wijze gevierd met
een powerpoint met haar levensverhaal
en prachtige oude foto’s van haar werk in
de school. Er waren speeches en ze kreeg
bloemen en een cheque aangeboden. Bij dit
feest hoorde ook iets lekkers bij de thee en
een ijsje na de lunch.

Onze nieuw geadopteerde
schoolpoes met 2 babies

Een ondervoede poes kwam om eten bede-
len in school. We gaven melk en eten en ze
bleef op gezette tijden komen. Na een paar
dagen wees ze Mudithe de weg naar haar
2 jonge poesjes buiten in een van de store
rooms. Sindsdien hebben we de moeder-
poes met haar 2 baby's in school geadop-
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teerd. Alle leerlingen zijn vertederd en mo-
gen van moederpoes de kleintjes vertroe-
telen.

a4

Onze junior schoolband!

Intussen heeft de Dr. Reijntjes Doven-
school een junior schoolband opgericht.
Een aantal dove en/of slechthorende leer-
lingen maakt met verschillende instru-
menten muziek en heeft daar zichtbaar
veel plezier bij!

KERN BALJE

D. Schilder-van der Heide,
1 Tel.: 04758 711 099,
E-mail: balje@nederlandse-kerk.de

E@ Kerkdienst, 13.30 uur,
= St.-Marien-Kirche, Bei der Kirche, Balje
03.09. Buitendag vanaf 11.00 uur,

ds. Rens Dijkman

Kerkdiensten

Soms spreken beelden een taal die meer
zegt dan de menselijke woorden van een
preek. Op 2 juli hadden wij als kernge-
meente die ervaring. Wij hielden ten huize
van Dustin Lindtner uit Loxstedt een film-
dienst en keken naar een aflevering uit de
serie The Chosen. De serie verbeeldt het le-
ven van Jezus op een wel heel aanspreken-
de wijze. In de aflevering die wij met elkaar
bekeken, gaat het om de liefde van God
voor alle mensen, juist ook voor hen, die
verloren zijn of er niet bij horen. In de ge-
stalte van Jezus komt deze onvoorwaarde-
lijke liefde op wel heel bijzondere wijze aan
het licht. En de zogenaamde Donnerséhne
leren inzien, hoe zij hun opvliegende aard
in gelouterde vorm voor het Rijk van God
kunnen inzetten. Het is een ware verrij-
king voor het persoonlijk geloof, de Bijbel-
se boodschap zo verbeeld te mogen zien als
in de serie The Chosen! Op 2 juli sprak de
aflevering Donner zozeer tot onze verbeel-
ding, dat wij aansluitend ook een fijn en
diepgaand gesprek over onze gedachten en
gevoelens konden voeren.

Onze eerstvolgende dienst zal ook een bui-
tengewone dienst worden. En dat in de
waarste zin van het woord! Op 3 september
vieren wij namelijk onze Buitendag. Jullie
zijn op die dag om 10.30 uur welkom in de
Scheune voor een lekker kopje koffie. Te-
gen 11.00 uur gaan wij dan met elkaar naar
de St.-Marienkirche om onze kerkdienst
te vieren. Na de dienst is er een gemeen-
schappelijke maaltijd, alsook een span-
nende quiz! Ook onze vrienden uit Ham-
burg zullen bij de Buitendag weer in Balje
te gast zijn!

FOTO: TBG; DUSTIN LINDTNER



IN MEMORIAM
Hendrik Tjeerdsma (1936 - 2023)
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In de afgelopen vijf jaar waren er af en toe
wel wat problemen met de gezondheid.
Maar steeds weer knapte Hendrik op. Ja,
het ging in de laatste tijd zelfs zo goed, dat
hij in 2021 nog een verhuizing van Bremer-
vorde naar Ohrensen ondernam, zich weer
helemaal inrichtte en nieuwe buurtcontac-
ten aanknoopte. Hendrik stond eigenlijk
nog midden in het leven. En zo kwam zijn
overlijden op 6 mei heel onverwachts.

Wanneer ik aan Hendrik denk, dan zie ik
voor mij een opgewekte en blijde man, die
een groot hart en een uitgesproken mening
had. Dan blik ik in die tintelende ogen die
zo open en vol vertrouwen de wereld inke-
ken. En dan hoor ik opnieuw de muziek,
die vanuit de adem van zijn hart kwam en
de oren van ons hart bereikte. Want wat
heeft Hendrik in de afgelopen jaren altijd
mooi voor ons in de kerk te Balje gespeeld.
Bij de oecumenische Adventsdiensten was
hij tot enkele jaren geleden steevast aan-
wezig om de dienst muzikaal te verrijken.
En wat werd er dan op de klanken van zijn
trompet luidkeels meegezongen! Ja, de
Duitse organiste was er altijd stil van als op
zijn instrument het Ere zij God klonk!

Van beroep was Hendrik melkveehouder.
En hij had veel hart voor zijn vee en voor
de mooie boerderij, die hij samen met zijn
vrouw, Antje, en met de kinderen in Duits-
land runde. Hoe gelukkig was hij met zijn
gezin en familie. Hoe enthousiast was hij
rentmeester op Gods goede aarde. Hoe
graag droeg hij verantwoording voor Gods
mooie schepping. Maar wanneer het werk
dan 's avonds klaar was, was er tijd voor
de muziek. Met de muziek bracht Hendrik
God de lof en de mensen vreugde, troost
en geluk. Zo zette hij op de Adventszonda-
gen ieder jaar weer de ramen van zijn huis
open, om vervolgens met de vrolijke klan-
ken van zijn trompet de mensen in zijn
woonplaats Gods liefde tegemoet te spelen.
In de muziek van zijn leven klonken soms
ook de diepere tonen. De tonen van ver-
driet en gemis, toen zijn vrouw Antje over-
leed. De tonen van zorgen en ziekte. In
deze lage tonen was hij soms moeilijk te be-

reiken. Dan was het goed dat er aan hem
gedacht en voor hem gezorgd werd. Door
zijn kinderen en familie, maar ook door
zijn vrienden, die net als hij in de zestiger
jaren naar Duitsland verhuisd waren. Er
werd aan hem gedacht. Ook door Petra, die
na het overlijden van Antje als partner in
zijn leven kwam.

Er werd aan hem gedacht. Juist ook door
Hem, die Hendrik in het leven riep. En aan
wie Hendrik met zijn muziek altijd weer de
lof en eer bracht. Het is een grote troost,
dat deze God, die steeds weer de lof en eer
van Hendrik hoorde, ook de diepe tonen
van zijn leven kende. Nooit was Hendrik
alleen. Want daar, waar wij hem als men-
sen misschien moeilijk of niet konden be-
reiken, daar was zijn God dichtbij. Ook in
die laatste ogenblikken van zijn bestaan.
Aan het eind van zijn leven mogen wij Hen-
drik toevertrouwen aan Hem, Die alles
nieuw maakt. Bij Hem mag Hendrik nu en
tot in alle eeuwigheid nieuwe liederen spe-
len. Zoals Psalm 40 bezingt:

Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht
en Hij boog zich naar mij toe.

Hij trok mij uit de kuil van het graf

Hij zette mij neer op een rots,

een vaste grond voor mijn voeten.

Hij gaf mij een nieuw lied in de
mond een lofzang voor onze God.

Rens Dijkman

Horst Borkmann, Tel.: 040 55599582,
E-mail: hamburg@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 13.00 uur, Ev.-reformierte
Kirche, FerdinandstraBe 21, Hamburg
03.09. Buitendag in Balje, 10.30 uur,
ds. Rens Dijkman
22.10. Dienst van Woord en Gebed,
ds. Rens Dijkman

Op 28 mei, Pinksterzondag, waren wij
maar in een kleine kring bij elkaar. Dat
mocht de Geest en de vreugde niet deren!
Want het was fijn, elkaar te ontmoeten en
samen de inspirerende kracht van Gods
adem te mogen ervaren! Fia en Arthur ver-
rijkten de dienst met een prachtig Pinks-
terlied, dat zij op hun gitaren speelden en
dat wij allen enthousiast meezongen! Ook
namen Fia en Arthur hun gitaren mee naar
onze zomerdienst op 9 juli. Het was fijn,

dat op die dag onze vrienden uit de Indo-
nesische gemeente Perki weer van de partij
waren. Hun koor bracht twee mooie liede-
ren ten gehore!

Over de Ratzeburgtag en de oecumenische
dienst op 27 augustus kunnen wij in deze
uitgave van Schakel-Kontakt nog niet be-
richten. Een verslag en foto’s van het fees-
telijk gebeuren op die dag hebben jullie
nog te goed!

Op zondag 3 september hopen wij allen
naar Balje te reizen om daar onze Buiten-
dag te vieren. De Buitendag begint om
10.30 uur met een kopje koffie in de Scheu-
ne, waarna wij om 11.00 uur overgaan
tot het vieren van een kerkdienst in de
St.-Marienkirche. Na afloop van de dienst
wachten ons koffie met gebak, culinaire
specialiteiten alsook een gezellig middag-
programma. Onze herfstdienst vieren wij
tenslotte op zondag 22 oktober. Van har-
te welkom aan de Buitendag alsook aan de
dienst op 22 oktober deel te nemen!

Rens Dijkman

Mieke de Regt, Tel.: 0160 984 647 74,
E-mail: zehna@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 10.30 uur,
Gemeindehaus Ev.-luth. Kirche, Zehna
10.09. Dienst van Woord en Gebed

Kerkdiensten

Het was een bijzonder gevoel, als Kklei-
ne Nederlandstalige gemeente in de grote
Dom van Giistrow te gast te zijn! Op 25 juni
vierden wij samen met de Domgemeinde
en de Michaelbruderschaft een oecumeni-
sche en meertalige dienst. Het liturgische
gedeelte van de dienst lag in handen van de
broeders van de Michaelbruderschaft. Met
hun prachtig gezang scheen de Dom nog
mooier en imposanter dan deze als kerk-
gebouw van zich uit al is. En zo was het bij
tijden net alsof we even in de Middeleeu-
wen teruggekeerd waren. Diny Lankhuy-
zen-Gans trad als lector op en las het laat-
ste gedeelte van het verhaal van Jona, zoals
dat in hoofdstuk 3 en 4 van het gelijknami-
ge boek beschreven is. Aansluitend hiel-
den Pastor Christian Hoser en ondergete-
kende een korte overdenking over de liefde
en zorg van God voor de verlorenen, zoals



deze tot uitdrukking komt in de gelijkenis
van de verloren zoon en de stad Ninevé,
die na de verkondiging van Jona tot inkeer
komt en niet door God vernietigd wordt.
Na een lekker kopje koffie in de Dom ver-
zorgde Ingbert Gans voor ons als Neder-
landse gemeente een interessante rond-
leiding door de Dom, alsook door het
stadcentrum van Giistrow. Het is opmer-
kelijk hoeveel wetenswaardigheden de ste-
nen van die stad bij monde van Ingbert te
vertellen hebben! Na afloop hebben wij ge-
zellig met elkaar een heerlijk hapje in de
stad gegeten!

En natuurlijk moesten wij even poseren
voor de kledingzaak, die (bijna) onze naam
in het vaandel draagt!

REGIO NOORD-OOST

Onze eerstvolgende dienst hopen wij te
vieren op zondag 10 september. Jullie zijn
op die dag om 10.30 uur weer van harte
welkom in het gemeentecentrum van de
Ev.-lutherse kerk te Zehna!

Rens Dijkman

KERN BERLIJN :

Voorzitter kernraad: Jan Bart Alblas
1 Tel.: 0151 42655852
E-mail: berlijn@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 3e zondag van de maand,
ﬂ‘ 14.00 uur, Casalissaal,
Friedrichstadt-Kirche, Gendarmenmarkt
17.09. Dienst van Woord en Gebed,

ds. Rens Dijkman
15.10. Dienst van Woord en Gebed,
ds. Hanneke Allewijn uit Den Haag
Dienst van Woord en Gebed,
ds. Rens Dijkman

19.11.

Kerkdiensten

Eigenlijk zou het Residentie Bachkoor uit
Den Haag al in 2021 naar Berlijn komen
om een concert te geven en met ons als ge-
meente zijn 150-jarig bestaan te vieren.
Maar vanwege de coronabeperkingen werd
het bezoek van het koor aan Berlijn naar
dit jaar verschoven. En omdat het koor te
groot is voor onze kleine kerngemeente en
zijn muziek en gezang te mooi voor de oren
van onze kleine gemeente alleen, werd er
op 11 juni een oecumenische en meertali-
ge dienst met de Duitse en Franse Fried-
richstadtkirche gehouden. Dr. Jiirgen Kai-
ser, Pasteur Alain Rey en ondergetekende
gingen voor in de dienst. De drietalige
dienst werd verrijkt met het Kyrie en Glo-
ria van Anton Bruckner, dat het Residentie
Bachkoor ten gehore bracht. En tijdens de
uitnodiging tot de kindernevendienst door
Jeanine Treffers-Daller klonk ook nog eens
eenstemmig het Halleluja van Héandel. Na
afloop van de dienst vierden wij met elkaar
op het plein bij de kerk het jaarlijkse Dom-
fest. Bepakt en bezakt met onze dank en
een lunchpakket stapten de koorleden in
de loop van de namiddag weer in de bus,
om rond middernacht weer in Den Haag
aan te komen. Langs deze weg nogmaals
een hartelijk dank aan Detlef, Guido, Jan-
Bart, Jeanine en Michael, die met elkaar
140 broodjes gesmeerd hebben! Het was
enorm veel werk, maar ook net zo gezellig!

Op 16 juli hadden wij alweer bezoek uit de
regeringsstad van Nederland. Tijdens de
dienst op die dag ging ds. Marjolein den
Dulk uit Den Haag voor! Wij hadden een
prachtige dienst onder haar leiding.

Jan-Bart zal op 20 augustus in de dienst
voorgaan. Op 17 september hoop ik de
dienst te leiden. En ds. Hanneke Allewijn
zal tijdens de dienst op 15 oktober als litur-
ge en dienstdoende predikante onder ons
aanwezig zijn. Voor november sta ik weer
ingeroosterd om in de dienst voor te gaan.

Rens Dijkman

IN MEMORIAM

Jan van Kuik (1952 - 2023)

Ds. Bas Oosterbroek (1952 - 2023)
In januari jl. overleed Jan van Kuik, voor-
malig organist in Berlijn. Het bericht be-
reikte ons pas onlangs via ds. Bas Oos-
terbroek, de eerste predikant van de kern
Berlijn. Hijzelf overleed vorige maand ook
onverwacht. We willen hun nagedachtenis
hier eren, daar zij beide veel gegeven heb-
ben om de kern Berlijn op te zetten. Mede
dankzij hun niet aflatende inzet is de ge-
meente in Berlijn geworden wat hij nu is.
Jan van Kuik heb ik (TB) in 1998 leren ken-
nen. Als predikante had ik vaak crematies
te doen en Jan speelde op verschillende be-
graafplaatsen op het orgel. We waren en-
thousiast met elkaar Nederlands te kun-
nen spreken en toen er een vacature op
mijn werk kwam, was snel duidelijk: Jan
wordt mijn organist. Het bijzondere was,
dat hij prachtig kon zingen en de gemeente
helemaal meenam in de dienst.

Bas Oosterbroek kwam in 2004 in het
Hendrik Kraemerhuis van de Niederldn-
dische Okumenische Gemeinde (NOG)
met als doel weer een Nederlandstalige
gemeente te stichten in Berlijn. Het Krae-
merhuis gaf hem bereidwillig toestemming
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om het adressenbestand te gebruiken. Jan
was niet zo bekend met de NOG, maar ken-
de Bé Ruys wel. Jan en Bas konden prima
met elkaar opschieten. Samen bezochten
zij veel Nederlanders om te informeren of
zij interesse hadden in kerkdiensten in hun
eigen taal en of zij bereid waren aan de or-
ganisatie mee te werken. Het resultaat was
een eerste kerkdienst op 5 mei 2005, He-
melvaartsdag én Bevrijdingsdag. Jan was
de organist en Truus Baas ging voor. We
hadden er veel reclame voor gemaakt en
met succes, er waren zon 30 mensen. Na
die eerste dienst was duidelijk, dat we er-
mee door zouden gaan. Er werd een kern-
raad gevormd, waarvan Jan, Bas, Els van
Vemde en ondertekenden deel uitmaakten
(of later aansloten).

Bas’ opdracht eindigde op 1 juli 2006. Bij
zijn afscheidsdienst had Bas het thema ‘Zo-
als klei in de hand van de pottenbakker, zo
ben jij in de hand van de Heer’. Hij ging te-
rug naar Nederland, maar bleef op afstand
betrokken en reisde nog met enige regel-
maat naar Berlijn om deel te hebben aan
het Nederlandstalige gemeenteleven. Toen
hij vorige maand ongeneeslijk ziek bleek
te zijn, ging hij snel achteruit. Ik (MK) kon
hem helaas niet meer bezoeken, maar ben
wel bij zijn uitvaart geweest. De predikant
van de gemeente waar hij woonde vertelde
mij daar, dat hij bij Bas altijd ‘gave en roe-
ping’ was blijven zien, ook al had hij geen
eigen gemeente meer. Dat vond ik ontroe-
rend om te horen, het afscheid was mooi en
waardig.

Jan bleef de vaste organist in Berlijn, totdat
ook hij in 2011 terugging naar Nederland,
naar Almelo, waar hij vandaan kwam. Hij
speelde verder orgel in Nederland, maar
had veel problemen met zijn rug en onder-
ging meerdere operaties. De gezondheids-
problemen werden erger, wat hem uitein-
delijk deed besluiten euthanasie aan te
vragen.

Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat
Jan van Kuik en Bas Oosterbroek in het be-
lang van onze gemeente gedaan hebben.

Namens de kern Berlijn Truus Baas, Jan
Fernhout, Marjolein Kranse

Predikant
Ds. Jan Adriaanse,
Postfach 1127
49839 Uelsen
Tel.: 0170 716 1792
E-mail: adriaanse@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
Scriba: Margarethe Fuchs,
Tel.: 02203 53285,
E-mail: west@nederlandse-kerk.de

Een paar weken geleden was er de verga-
dering van de Kerkenraad in Fulda. We be-
gonnen onze besprekingen met naar elkaar
te luisteren aan de hand van een lied wat
ons het meeste raakt. Het was mooi om op
deze 'geestelijke' manier van start te gaan.
We hebben met elkaar onze zorgen ge-
deeld over de toekomst van onze kerk. De
komende tijd zal een intensieve bezinning
nodig zijn over wat ons het meest waarde-
vol is en moeten we zoeken naar manieren
hoe ons kerkelijk leven in de toekomst zal
kunnen worden voortgezet. De oplossin-
gen zijn niet pasklaar voorhanden maar we
bidden om wijsheid en inzicht om wegen en
mogelijkheden te zien die zich (soms on-
verwacht) aandienen.

Wellicht dat de woorden van Dietrich Bon-
hoeffer ons daarbij helpen:

God, tot U bid ik in het vroege morgenuur.
Help mij in het gebed mijn gedachten voor
U te verzamelen. Ik kan het niet alleen.

In mij is het duister, maar bij U'is het licht.
Ik ben eenzaam, maar Gij laat mij niet in
de steek. Ik ben kleinmoedig, maar Gij zijt
geduldig; Ik begrijp uw wegen niet, maar
Gij kent de weg voor mij.

Vader in de hemel, U prijs en dank ik voor
de rust van de nacht. U prijs en dank ik
voor de nieuwe dag. U prijs ik voor al uw
goedheid en bijstand in het leven dat ach-
ter mij ligt.

Gij hebt mij veel goeds bewezen; Laat mij
nu ook het moeilijke uit uw hand aanne-
men. Gij zult mij niet méér opleggen dan
tk kan dragen. Gij doet uw kinderen alles
ten beste keren.

Heilige God, geef mij het geloof dat mij be-
waart voor wanhoop, moedeloosheid en
zonde. Geef mij liefde tot God en de men-
sen, zij alleen richt haat en bitterheid te
gronde. Geef mij de hoop die mij bevrijdt
van angst en gebrek aan vertrouwen.

Voor uw aangezicht gedenk ik al de mijnen...

Heer, ontferm U.
Schenk mij weer de vrijheid en laat mij nu
zo leven als ik het voor U en voor de men-
sen kan verantwoorden.
Heer, wat deze dag ook brengt, uw naam
Zzij geprezen. Amen.

Ds. Jan Adriaanse

Ina Morssink, Tel.: 0162 1955621
E-mail: schwei@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 11.00 uur, St.-Secundus-
Kirche, LindenstraBe 20, Schwei
03.09. ds.Jan Adriaanse (buitendag)
22.10. ds.Jan Adriaanse
24.12. ds.Jan Adriaanse

Na een droog en warm voorjaar verloopt de
zomer op dit moment (eind juli/begin au-
gustus) wat minder droog. Wanneer Scha-
kel-Kontakt uitkomt gaat het in de richting
van het najaar. Op 3 september zal de buiten-
dag worden gehouden bij de familie Bakker
in Elsfleth. We hopen op een mooie dag met
veel belangstelling van jong en oud en na-
tuurlijk op gunstige weersomstandigheden.
Ds. Jan Adriaanse

Jan Kamphorst, Tel.: 0176 96986159
E-mail: muenster@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 2¢ zondag v. d. maand, 10.30 uur,
Johannes-Kapelle, Bergstr. 36, Miinster
10.09. ds.Jan Adriaanse (buitendag)
08.10. ds.Jan Adriaanse
12.11. ds.Jan Adriaanse
10.12. ds.Jan Adriaanse

In september vieren we onze buitendag op
onze vertrouwde plek in Davensberg. Ver-
der ontmoeten we elkaar maandelijks in
de St.-Johannes-Kapelle en daarna in het
Volkeningheim. Wat betreft het Volkening-
heim is er de laatste tijd nogal wat onrust
ontstaan omdat de Westfilische Landes-
kirche plannen heeft om het Volkening-
heim (met de studentenwoningen) af te
stoten. We hebben in mei de petitie van de
studenten tegen de voorgenomen plannen
ondertekend en hopen dat onze ontmoe-
tingsplek behouden kan blijven. We zijn
blij met onze samenkomsten. In juli was de
opkomst in de dienst zo dat we voor "Kaf-
fee und Kuchen" na afloop van de dienst
stoelen moesten bijplaatsen in onze ont-

moetingsruimte. )
Ds. Jan Adriaanse

Erik van Buren, Tel.: 02802 5255
E-mail: duisburg@nederlandse-kerk.de

Iedere zondag, Evangelische Kirche,
Apostelstr. 58, Duisburg-Laar, 10.30 uur

03.09. Ds. H. Perfors

10.09. Ds. C.E. Lavooij

17.09. Ds. J. de Rooij

24.09. Ds. D. Meijvogel

01.10. Ds. H.L. Versluis

08.10. Ds. P.F. Boomsma

15.10. Ds. L. Kriiger

22,10. Ds. T. Koelewijn

29.10. Dhr. P. Pols

05.11. Ds. G.C. Flobbe

12.11. Ds.J.W. Wind

19.11. Ds. P.F. Boomsma

26.11. Ds. C. van Dam, eeuwigheidszondag

03.12. Ds. D. Meijvogel, 1e advent

U vindt de actuele stand van zaken

op www.binnenvaartpastoraat.nl



Betty Stomphorst, Tel.: 02131 4029631
E-mail: duesseldorf@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 3¢ zondag van de maand,
10.30 uur, Paul-Gerhardt-Haus, Heerdter
Landstr. 30, Diisseldorf
17.09. ds.Jan Adriaanse

15.10. ds.Jan Adriaanse
19.11. ds.Jan Adriaanse
17.12. ds.Jan Adriaanse

Op 4 mei namen we met een groep vanuit
onze gemeente deel aan de herdenking op
het Stoffeler Friedhof. Zelf leverde ik als
predikant van de NKiD, naast consul-ge-
neraal Peter Schuurman en Biirgermeis-
ter Josef Hinkel, een kleine bijdrage aan de
herdenking. Het is mooi en stemt tot dank-
baarheid dat de belangstelling in de loop
van de jaren groot blijft. Het blijft essen-
tieel om het verleden te gedenken met het
00g op het heden en de toekomst.

B

De gezamenlijke viering met de Duitse en

de Indonesische gemeente in juni was een
mooie ervaring. Vanuit onze verschillende
tradities en achtergronden elkaar ontmoe-
ten en samen het geloof beleven. Verder
zijn we als (kleine) Nederlandse gemeente
betrokken op elkaar, juist wanneer we mer-
ken dat we bepaald niet zorgen-vrij zijn.

In memoriam Ari Burgers

Das Schonste,

das ein Mensch hinterlassen kann,

ist, dass man ldchelt,

wenn man sich erinnert.

Op donderdag 1 juni kwam het verschrik-
kelijke bericht van het overlijden van Ari
Burgers. Ari werd op 7januari 1965 in Diis-
seldorf geboren en werd ook in de Neder-
landse gemeente in Diisseldorf gedoopt.

Hij groeide op samen met zijn 11 maanden
oudere zuster Sabine. Na een aantal jaren
verhuisde het gezin naar Kaarst. Zijn moe-
der trok later met Sabine en Ari naar Leer
(Ostfriesland) en daar heeft ook Ari's Kon-
firmation plaats gevonden. Terug in Kaarst
ontwikkelde hij zich tot een begaafd beoe-
fenaar van het skaatspel. Veel prijzen heeft
hij gewonnen en verschillende nationale en
internationale titels had hij op zijn naam.
Voor de toernooien reisde hij de wereld
rond. Vele jaren heeft Ari samen met zijn
vader in Kaarst gewoond, verzorgde hem
de laatste jaren en was actief als rijinstruc-
teur. Het overlijden van zijn vader in 2018,
waardoor hij alleen in het huis achterbleef,
was voor Ari een zware slag. Ook onder de
beperkingen van corona heeft hij zeer ge-
leden. Het ging al heel lang vaak niet goed
met hem en hij moest zich van tijd tot tijd
onder behandeling stellen. Het was moei-
lijk te peilen hoe slecht het werkelijk met
hem ging. Het moet voor hem onnoemelijk
zwaar geweest zijn. De Trauerfeier heeft
onder grote belangstelling plaatsgevonden
in de Friedhofskapelle in Kaarst. Bij het af-
scheid werd ook zijn dooptekst genoemd
(Joh. 16 vers 33): "In de wereld zul je het
zwaar te verduren krijgen, maar houd
moed: Ik heb de wereld overwonnen."
We wensen zijn moeder Catharina, zijn zus
Sabine en allen die met Ari verbonden wa-
ren Gods troostende aanwezigheid toe.

Ds. Jan Adriaanse

Jaap Jonkheer, Tel.: 0228 18037378
E-mail: keulen@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 15.00 uur, Auferstehungskirche,
Auferstehungskirchweg 7, K6In-Siirth
17.09. ds.Jan Adriaanse
15.10. ds.Jan Adriaanse
19.11. ds.Jan Adriaanse
17.12. ds.Jan Adriaanse

Elke maand ontmoeten we elkaar in de Au-
ferstehungskirche en we zien er maande-
lijks naar uit om elkaar weer te zien. Na de
dienst is er het gesprek over 'Gott und die
Welt' en is er altijd voldoende om te bespre-
ken en om over te discussiéren. Want ook al
zijn we in aantal niet zo groot, we zijn niet
allemaal hetzelfde en hebben onze eigen
geschiedenis en dat levert altijd goede en
vooral zinvolle gesprekken op.

Ds. Jan Adriaanse

H] Mannheim is geen kern van de Neder-
ilandse Kerk in Duitsland, maar een
plaats met kerkdiensten, bedoeld voor schip-
pers en georganiseerd door het schippers-
pastoraat. Het spreekt echter vanzelf dat alle

anderen eveneens van harte welkom zijn.
www.binnenvaartpastoraat.nl

D iedere zondag, 11.00 uur, Hafenkirche,
Q KirchenstraBe 15, Mannheim

03.09. Ds. H. Perfors

10.09. Ds. C.E. Lavooij

17.09. Ds. J. de Rooij

24.09. Ds. D. Meijvogel

01.10. Ds. H.L. Versluis

08.10. Ds. P.F. Boomsma

15.10. Ds. L. Kriiger

22,10. Ds. T. Koelewijn

29.10. Dhr. P. Pols

05.11. Ds. G.C. Flobbe

12.11. Ds.JW. Wind

19.11. Ds. P.F. Boomsma

26.11. Ds. C. van Dam, eeuwigheidszondag
03.12. Ds. D. Meijvogel, 1e advent

Predikant
Ds. Klaas Touwen
Zwaluwlaan 16, 6713 BE Ede
Tel.: +31 6 429 569 12
E-mail: touwen@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
René Blokker (scriba)
E-mail: zuid@nederlandse-kerk.de

Jan-Willem de Bruijn

Tel.: 01522 4550956
E-mail: frankfurt@nederlandse-kerk.de
E-mail: debruijn janwillem@gmail.com

Kerkdienst eerste zondag van de maand,
Ev.-Ref. Kirche, Freiherr-vom-Stein-Str. 8
03.09. 12.00 uur, ds. Klaas Touwen
01.10. 11.30 uur, ds. Klaas Touwen
05.11. 10.00 uur, internationale kerkdienst
met de Frankfurter migrantenkerken
gevolgd door interculturele ontmoe-
tingen en een gezamenlijke maaltijd
met een grote verscheidenheid aan
gerechten, meegebracht door de af-
zonderlijke kerken

Okumen. Schépfungsgottesdienst
Op zaterdag 2 september vieren de ker-
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ken in Frankfurt hun scheppingsdienst in
het Griineburgpark (bij de Anglicaanse/
Episcopale kerk Christ the King, Sebasti-
an-Rinz-StraBe 22, bij regen in de kerk).
Om 15.00 uur is er een activiteit voor kin-
deren en jongeren.

Ondertussen worden volwassenen uitge-
nodigd voor een gesprek over het onder-
werp 'Schepping, klimaatcrisis en duur-
zaamheid'. Als omlijsting zal er een kleine
snack zijn om het contact te vergemakkelij-
ken. Het evenement wordt om 17.00 uur af-
gesloten met een gezamenlijke scheppings-
dienst.

Roel Balk,

E-mail: karlsruhe@nederlandse-kerk.de
Henny Kampe,
E-mail: hk karlsruhe@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst eens per twee of drie maan-
den op zaterdagavond 19.00 uur in de
kapel van Wohnstift Riippurr, Erlenweg 2
30.09. ds. Klaas Touwen; voorafgaand aan
de dienst is er om 18.45 uur een
broodmaaltijd in het restaurant
naast de kapel

Gesprekskringwoensdagmorgen 10.00 uur
bij Janie de Boer, Dekan-Hofheinz-Str. 26
06.09., 08.11., de gesprekskring van 04.10.
gaat niet door in verband met de buitendag
in Bernau (zie bericht elders in dit blad)

Maria Herre, Tel.: 0711 6737005
E-mail: stuttgart@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst eerste zondag van de maand,
17.00 uur, s zomers en in het najaar
in de Alte Kirche, Amstetter Str. 7, Stutt-
gart-Hedelfingen met aansluitend koffie en
een maaltijd in de bijzaal van de Kreuzkir-
che, Amstetter Str. 25
03.09. ds. Klaas Touwen
01.10. ds. Klaas Touwen
05.11. ds. Klaas Touwen

Gesprekskring dinsdag 19 uur bij
Maria Herre, Mahatma-Ghandi-Strafe 2
05.09., 03.10., 07.11.

Op 29 mei 2023, Tweede Pinksterdag, was
er weer "Der Tag der weltweiten Kirchen,

Motto: Leben aus der Hoffnung". Voorgan-
ger was voor de eerste keer Landesbischoff
E.W. Gohl. De kerk was niet helemaal vol
zoals voor de corona, alhoewel er geen res-
tricties waren. Ook ds. Klaas Touwen deed
mee aan de dienst, hij las de tekst in het
Nederlands.
Buiten de kerk waren er weer kraampjes,
waar je wat kon eten. Wij wilden ook mee-
doen met poffertjes, maar jammer genoeg
waren wij maar met twee vrouwen. Dat
was veel te weinig dus moesten wij het af-
zeggen. Buiten was er ook een podium,
waar gezongen en gedanst werd. Ook ds.
Klaas Touwen werd geinterviewd. In de
stoet liep ook nog ds. Oberman mee.
Maria Herre

Jitske Cnossen
E-mail: muenchen@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst tweede zondag van de maand,
11.30 uur, Ev.-Ref. Kirche, Reisingerstr. 11

10.09. ds. Klaas Touwen, kerkdienst in de
Bierstube (zie het bericht over de
buitendag)

24.09. ds. Klaas Touwen (zie het bericht
over de IKEM-Festgottesdienst in de
Kapernaumkirche, Joseph-Seifried-
StraBe 27, 10:30 uur)

08.10. ds. Klaas Touwen
ook om 19.00 uur: Stunde der Kir-
chenmusik (zie het bericht over de
liederen van Willem Barnard)

29.10. 10.00 uur: Reformationsfest in de
Reisingerstrafe met de Duitse, de
Hongaarse en wellicht de Chinese
gemeente. Preek: ds. Klaas Touwen,
avondmaalsviering: ds. Heike
Blikslager

12.11. ds. Klaas Touwen

Gesprekskring zaterdagavond 18 uur

bij Lous Schimmelpenninck

23.09., 07.10., 11.11.

niet op 09.09. want dan viert Lous haar
verjaardag

Buitendag, 10.09.

Op zondag 10 september vanaf 11.00 uur
hopen we bij elkaar te komen op onze jaar-
lijkse buitendag. Deze keer weer in:
Waldheim Grifelfing

Vereinsheim mit Biergarten des Evang.
Handwerker Verein e. V.

GeigerstraBe 33, 82116 Grifelfing

S 6 tot Bahnhof Gréfelfing. Vanaf daar on-
geveer 1,1 km te voet. Parkeerplaatsen zijn
er voldoende voor de deur.

De Biergarten is open vanaf 11.00 uur. De
kerkdienst begint om 11.30 uur buiten met
gezang. Na de dienst is er gelegenheid ge-
zamenlijk te eten en koffie te drinken.

Open End ...

De Biergarten is alleen open bij mooi weer.
Bij slecht weer kunnen we uitwijken naar
onze gastgemeente in de Reisingerstralie.

IKEM-zondag, 24.09.

Jaarlijks vieren we in Miinchen de
IKEM-Festgottesdienst met medewer-
king van vele internationale protestantse
gemeenten alhier (IKEM: Interkulturell
Evangelisch in Miinchen). Dit gebeurt ook
in meerdere talen met koren en liederen en
door het levendige geheel en niet te verge-
ten het internationale buffet naderhand is
deze traditie tot een feest uitgegroeid.
Bijzonder is dit jaar, dat “onze” ds. Klaas
Touwenzal preken en welin de Kapernaum-
kirche, Joseph-Seifried-StraBe 27, 10.30
uur. De datum is 24 september, aan het be-
gin van de Interkulturelle Woche (met de
Tag des Fliichtlings op vrijdag 29 septem-
ber) die in heel Duitsland gevierd wordt.

Internationaler Gottesdienst
der Internationalen Gemeinden

Interkulturell Evangelisch in Miinchen (IKEM)
und der Internationalen Partnerschaften Miinchen

Kapernaumkirche, Miinchen/Lerchenauer See
Mit anschlieBendem Empfang im Gemeindesaal

Adresse: Kapernaumkirche
Josef-Seifried-Str. 27/Ecke Lassallestr.
80995 Miinchen

Stunde der Kirchenmusik:
Nederlandse kerkmuziek, 09.10.
Op zondagavond 9 oktober om 19.00 uur
zingen we in de Reformierte Kirche aan de
ReisingerstraBe liederen van Willem Bar-
nard. Veel van Barnards liederen zijn in
het Duits vertaald door Jiirgen Henkys en
Peter Pawlowsky, zodat we tweetalig kun-
nen zingen. Barnards lied ‘Zingt jubila-
te voor de Heer’ droeg de titel aan van de
Vlaamse liedbundel ‘Zingt Jubilate’ (1976,
katholiek) en van de Duitse bundel ‘Singt
Jubilate’ (2012, evangelisch). Ook de titel
van de bundel ‘Singt Gott den neuen Lob-
gesang!’ (2013, katholiek) gaat terug op de
vertaling van een Barnardlied: Zingt voor
de Heer een nieuw gezang.

De avond wordt geleid door ds. Klaas Tou-
wen, eindredacteur van het verzameld
werk van Willem Barnard, ‘In wind en
vuur’ (drie delen, Skandalon 2023).
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IN EEN BOOM KLIMMEN

ij de school waar ik als kind heen ging stonden

twee klimbomen. Ik ben er vaak ingeklom-
men, en dan keek ik van een paar meter hoogte
naar de andere kinderen beneden. Ik voelde me
groot en sterk daarboven. In Berlijn, en verschil-
lende steden in Nederland, kun je ook in een klim-
park in de bomen klimmen en via touwen, ladders,
bruggen en tokkelbanen van boom tot boom gaan.
Dat is heel leuk om te doen.

Ook in de Bijbel staat een verhaal over een man
die in een boom klom. Zijn naam was Zacheiis, en
hij was een belastingambtenaar in de stad Jeri-
cho. Hij moest geld van de mensen in de stad in-
zamelen voor de Romeinen, die het land bezetten.
Hij was hierdoor heel rijk geworden, misschien
ook wel door soms te veel geld
van de mensen te vragen. Daar-
om mochten de mensen in de
stad hem niet. Nu had Zacheiis
gehoord dat Jezus langs zou ko-
men, en hij wilde hem wel eens
zien. Omdat hij erg klein was,
had hij daar weinig kans toe:
hij kon niet over de hoofden van
de andere mensen heen kijken.
Toen bedacht Zacheiis dat hij in
een vijgenboom kon klimmen,
zich verstoppen tussen de blade-
ren, en Jezus zien zonder zelf ge-
zien te worden. Maar hij had er
niet op gerekend dat Jezus hem
toch ontdekte, en hem vroeg uit
de boom naar beneden te komen.
“Ik wil vanavond bij jou komen
eten”, zei Jezus. Zacheilis was
heel verbaasd, maar ook heel
blij. De andere mensen begrepen
niet waarom Jezus bij een belas-
tingambtenaar op bezoek wil-
de gaan. Maar Zacheiis was zo
dankbaar dat hij zon bijzonde-
re gast mocht ontvangen dat hij
zei: “Ik geef de helft van al mijn bezit aan de arme
mensen, en als ik mensen bedrogen heb, dan geef
ik hun vier maal zoveel terug.”

Zacheiis hoefde zich vast daarna niet meer in een
boom te verstoppen, uit angst herkend te worden.
Ook al weten we niet hoe de andere mensen rea-
geerden op zijn aanbod, toch denk ik wel dat ze
er blij mee waren. Want zoiets bijzonders gebeurt
niet elke dag.

Arboreten in Deutschland:

Arboreta in Nederland:

nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_ arboreta#Nederland

SCHAKELKIDS

Ken je andere verhalen over mensen die veel geld aan goede doelen hebben gegeven?
Heb je misschien zelf wel eens geld ingezameld voor een goed doel? Als je van bomen
houdt, zou je een keer een boom kunnen laten planten voor een bijzondere gelegen-
heid. Bijvoorbeeld een olijfboom in Palestina (planteenolijfboom.nl). Voor 20 euro
kun je het al doen. Dat is een mooi cadeau voor iemands verjaardag bijvoorbeeld.

Als je meer wilt weten over bomen, bezoek dan een keer een arboretum. Dat is een
moeilijk woord, maar het betekent gewoon ‘bomentuin’. In zo'n park (want meestal
staan er niet alleen bomen, maar ook struiken) vind je heel veel verschillende bomen
en informatie daarover. Dat is ook het doel van een arboretum: laten zien hoeveel ver-
schillende bomen er zijn en daar heel goed voor zorgen. Lijsten van bomentuinen in
Duitsland en Nederland vind je bij wikipedia op internet.

Jeanine Daller

de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_ Arboreten_in_ Deutschland

www.planteenolijfboom.nl
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