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este lezers,
de dagelijkse
nieuwsuitzendin-
gen, kranten en di-
gitale media lopen
over van de vre-
selijke beelden en
berichten, momen-
teel vooral uit Isra-
el en Gaza. En als
er nog tijd over is,
blijkt dat de oorlog in Oekraine ook nog lang
niet over is. Het is om moedeloos van te wor-
den, ik vraag me regelmatig af (en u onge-
twijfeld ook) waar dit heen moet en of er ooit
een oplossing voor gevonden zal worden. En
dan hebben we het nog niet eens over de vele
oorlogen en conflicten die het nieuws in ons
deel van de wereld niet eens (meer) halen,
_ . omdat ze letterlijk te ver van
“ i, . onsbedzijn.
[MPR M P ‘-;_‘.
k- .a Ar Up  Met alle ellende elders in de
2\ ‘&, - wereld op het netvlies voelt het
7" wrang om ons bezig te gaan hou-
den met het einde van het jaar en de decem-
berfeesten, alsof je zoveel leed zomaar op-
zij kunt schuiven. Het trof me dan ook, dat
er voor deze Schakel behalve teksten waar-
uit duidelijk bezorgdheid blijkt (over de oor-
logen, maar ook bijvoorbeeld over het toe-
komstperspectief van onze NKiD), ook een
aantal teksten over engelen ingeleverd wer-
den. Volgens de katholieke leer (hopelijk
vindt u het niet erg dat ik die hier citeer) zijn
engelen o.a. aangesteld als beschermers van
gelovigen. Dat heb ik altijd een mooi beeld
gevonden, bij het lezen moest ik dan ook di-
rect denken aan het lied De engelbewaarder
van Harrie Jekkers:

A

WELKOM

Wat kunt u hier deze keer verder nog le-
zen? Rens Dijkman schreef een toepasselijke
meditatie over de decemberfeestdagen. Jan
Adriaanse zet een prachtig lied van Henk
Jongerius in de spotlights en Klaas Touwen
interviewde een collega-predikant, die di-
verse keren ‘overwinterde’ in Spanje of Tur-
kije en daar de voorganger van Nederlandse
emigranten en toeristen was. Deze keer lie-
ten met name de gemeenteleden uit de regio
Zuid zich niet onbetuigd, er kwamen maar
liefst vijf verslagen over diverse activiteiten
van de afgelopen maanden aldaar! Kunnen
we hiermee misschien de lezers uit ande-
re regio’s ook verleiden tot het insturen van

teksten? Het hoeft niet lang te zijn, uw bij-

dragen worden zeer gewaardeerd! De kin-

deren kunnen deze keer knutselen rond-

om dat andere hoopvolle (kerst)symbool:
kerststerren.

Ik geloofde vroeger echt

Dat ik een engelbewaarder had

Dat had mijn moeder me verteld

Dat dat zo was en dan geloofde je dat

Het was een engel uit de hemel
Die op aarde gekomen was

Om één iemand te beschermen
Waar-ie engelbewaarder van was

Ongelooflijk vond ik dat
Dat ik een eigen engel had
Speciaal alleen voor mij
Opeens telde ik voor twee :
Hij liep altijd met me mee f / LN
Waar ik ook was Iy //
Zo gaat het nog een paar "/
coupletten door, tot het eind

van het lied helaas ook het )
einde van het geloof in de be- | _
schermengel blijkt
te zijn. Toch zijn
beschermengelen of
engelbewaarders voor veel
mensen wel degelijk realiteit.
Gelovigen kunnen het
bestaan van dit soort
engelen ook nog legitime-
ren met verwijzingen naar de
Bijbel (in het Oude Testament
psalm 91, in het Nieuwe Tes-
tament Matteiis 18:10 en He-

Laten we hopen
en bidden dat
de wapens in de
wereld om ons
heen snel zullen
zwijgen. Ik wens
" u hierbij toch een
mooie adventstijd, geze-
gende kerstdagen en alle
goeds voor het nieuwe
jaar.

breeén 1:14). Het is troostrijk Graag tot het volgende
om terug te vallen op zulke Schakel-Kontakt,
teksten en op het beeld van hartelijke groet,
engelen en engelbewaarders,

op momenten dat de wan- Marjolein Kranse

hoop de overhand dreigt te
krijgen. Dat blijkt dus ook in
deze Schakel.
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COLUMN 3

AUF DEN SPUREN DER ENGEL

Sinds een aantal jaren is Ute Thieke uit Leer-Loga vriendin van onze kerk. Als Duitse in het grensgebied heeft zij haar
hart aan Nederland verloren. Intussen schrijft zij een column voor de nieuwsbrief van de regio Noord-Oost. Soms
kunnen wij een bijdrage van haar op onze website vinden. En in deze uitgave van Schakel-Kontakt gaat zij met ons

op Spurensuche naar engelen.

lauben Sie an die Existenz von Engeln? Also, in der Bibel wer-
den sie auf jeden Fall an einigen Stellen konkret erwéahnt. Hier-
zu einige Beispiele.

« Der Cherub (1. Mose 3, 24) gilt als der Wachter {iber das Paradies.

 Eine Dreiergruppe von Engeln besucht Abraham, der sie sofort
bewirtet und diese Engel verkiinden, dass seine Frau Sara einen
Sohn zur Welt bringen wird (1. Mose 18, 1-15).

- Elia in der Wiiste, vollig kraftlos und verzweifelt, wird durch ei-
nen Engel wieder aufgerichtet und gestarkt (1. Kon. 19, 5 und 7).

« FErinnert sei an die Traumvision Jakobs, wo auf einer Himmels-
leiter viele Engel immer wieder hinauf- und herabsteigen sieht (1.
Mose 28, 11).

» Der Engel der Verkiindigung des Herrn, der Erzengel Gabriel,
verkiindet Maria die Geburt Jesu, geschildert im Lukasevangeli-
um.

 Inder Weihnachtsgeschichte bei Lukas wird von einem Engel des
Herrn berichtet, der den Hirten auf dem Felde die frohe Botschaft
von Jesu Geburt verkiindet, spater umgeben von einer himmli-
schen Engel-Heerschar (vgl.: Lk. 2, 1-21).

Engel, die himmlischen Lichtwesen, die Boten zwischen Gott und
uns Menschen, fanden und finden bis heute auch in der Kunst und
Literatur eine grofe Bedeutung.

Bei einem gemiitlichen Friihstiick vor ein paar Tagen kam ich
mit einer Freundin iiber personliche Schutzengel ins Gespréch. Sie
glaubt fest daran, dass ein Engel sie beschiitzt und das lieBe sie ge-
lassen durch ihr Leben gehen, so erzihlte sie.

Was mich betrifft, so schaue ich mir gerne hin und wieder maleri-
sche Engel-Darstellungen an, zum Beispiel die Werke von Leonardo
da Vinci, Michelangelo, auch Paul Klee. Auch lese ich immer wieder
mit groBer Begeisterung das Buch "50 Engel fiir das Jahr" des Paters
Anselm Griin. Das Gedicht, verfasst von Rose Ausldnder "Der Engel
in Dir", ist Thnen sicherlich bekannt, ich liebe es nach wie vor.

Bei meinem Mann und mir ist es zur Ad-
vents- und Weihnachtszeit in jedem Jahr
Tradition, unsere uralte Engel-Pyramide
aus Messing aufzustellen, und dem zarten
Glockenklang zu lauschen, der durch die
Bewegung dreier, sich drehender, schwe-
bender Engel entsteht.

Ich wiinsche Thnen, liebe Leserin und lieber Leser, eine frohe, ge-
segnete Advents- und Weihnachtszeit! Moge ein Engel Gottes Sie be-
schiitzen, auch weit dariiber hinaus!

Ute Thielke



BRIEVEN AAN GOD

In haar kerstbrief aan God brengt Willemina
de oorlogen van deze wereld ter sprake. En zij
heeft maar één wens: dat de engelen van toen
KRIEGE nog eens aan het firmament verschijnen ...
Lieber Herr Vater!
Ofters denke ich: Muss es dauernd Kriege geben, wodurch so viel Unheil entsteht?
Ich weiB, dass es sich nicht gehort, Dich zu beraten — ich fliistere es auch nur in Dein heiliges Ohr.

Du schicktest doch mal Engel ans Firmament! Sie verkiindeten, dass Jesus geboren war.

Bitte, bitte, lieber Herr, lass die Engel fiir alle Menschen auf der ganzen Welt nochmals erscheinen
und alle wiirden auf ihre Knie gehen! Dann vielleicht gebe es Friede auf Erden ...
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VREDE 5

GEBED VOOR ISRAEL EN GAZA

Midden in de sprakeloosheid van geweld zoeken wij naar een Woord dat
troost en uitzicht biedt. En al onze stom geslagen hoop kleden wij in een
gebed om vrede. Een gebed om gerechtigheid en barmhartigheid, voor

SCHALOM!

In ganz, ganz trauriger Angelegenheit ...
Wir sind zutiefst entsetzt vom Terroran-
griff auf Israel. Wie mag nur das Leid uner-
messlich sein. Unschuldige Menschen, so-
gar Babys, wurden brutal ermordet. Zu, zu
schrecklich, sich dieses vorzustellen.

Aus einem Akt der Trauer und Verzweif-
lung heraus, habe ich aus Solidaritidt zum
Staat Israel nach einem jiidischen Rezept
Za'atar-Cracker in Herzform gebacken. Das
Rezept steht in der aktuellen Jiidischen All-
gemeinen Zeitung, die wir geschenkt be-
kamen. Ich werde Herz fiir Herz verschen-
ken. Eines probierte ich bereits. Das Gewiirz
Za'atar kommt da phantastisch zur Geltung.
Ein Freund hatte es mir vor einiger Zeit di-

allen in Israél en Gaza die lijden onder geweld.

'Kom zie wat de Levende doet, die de aarde verbijsterd doet staan
Aan oorlogen maakt hij een einde tot aan de einden der aarde,
bogen breekt hij doormidden lansen versplintert hij, wagens steekt hij in brand.

"Houd op en geef toe; ik ben God verheven boven de volkeren verheven op de aarde!"

(Psalm 46:8-10, vertaling Gerard Swiiste)

Uw dag van immense vreugde, Heer, werd een dag van diep verdriet en geween.
Wij klagen over geliefde onschuldigen in heel Israél,

wier lichamen en zielen werden gebroken en vermoord.

Hun kreet werd gehoord als een sirene van wanhoop en complete hopeloosheid,
Heer van hemel en aarde, ontferm U, hoor ons gebed!

Genees de gewonden, troost de gebrokenen.

En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barmhartigheid
in hun midden schijnen.

Heer, versterk ook uw gemeente,

laat ze een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood.

Heer, ontferm U, hoor ons gebed.

En we horen de roep van het volk van Gaza:

We hebben geen onderdak, we hebben geen voedsel, we hebben geen toekomst.
Ook wij verloren onze geliefde onschuldigen

en onze kinderen zijn gebroken door angst en nood.

Bid voor ons: dat God genade zal hebben en ons vrede zal schenken.

Heer, toon uw ontferming over deze gebrokenen.

En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barmhartigheid
in hun midden schijnen.

Heer, versterk ook daar uw kerk,

laat ook zij een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood.

Heer, ontferm U, hoor ons gebed.

Tegelijk kijken we ook naar onszelf, als mens en als kerk:
Heer, vergeef ons onze eigen zonden,

onze gedachten van eigen gerechtigheid,

en ons tekortschieten in uw glorie.

Heer, ontferm U over ons door uw Zoon Jezus Christus,
maak ons nederig en heilig.

Heer der heren,

breek de boog en de lansen van het kwaad en van de bozen.

Koning der koningen,

verbrand de strijdwagens met vuur,

en verhef uw Naam in Israél en onder de volken,

voor eeuwig en altijd,

tot Jezus komt, Jeshoea, de Heiland van de wereld, de Koning van de volken.
Maranatha

FOTO: UTE THIELKE

Robbert Jan Perk
Jan Minderhoud
Marleen Anthonissen-van der Louw

rekt aus Israel mitgebracht.
N2 NTIN - todaraba — herzlichen Dank!

Mit all meiner Kraft, die mir zur Verfiigung
steht, bete ich inbriinstig fiir Frieden in Is-
rael und Paléstina. SCHALOM.

Bron: petrus.protestantsekerk.nl/artikel/gebed-voor-israel-en-gaza/

Ute Thielke



6 INTERVIEW

NEDERLANDSE GEMEENTEN IN ZUID-EUROPA

De Nederlandse Kerk in Duitsland (NKiD) is niet het eni-
ge kerkelijk verband van Nederlanders in het buitenland.
In dit interview maken we kennis met Nederlanders die
zichzelf verstaan als ‘kerk met een missie onder de zon’.
Dat klinkt subtropisch en dat is het ook: de Stichting In-
terkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Euro-
pa (IPNZE).

Deze kerkvorm begon in Malaga, waar sinds de jaren zes-
tig (Indische) Nederlanders naartoe trokken om te over-
winteren of zich permanent te vestigen. Ds. H. van den
Brink, emeritus zendingspredikant, zocht hen op en hield
er huisdiensten. Zo ontstond de eerste Nederlandse ge-
meente in Fuengirola aan de Costa del Sol. Later werden
gemeenten gesticht in Denia, Benidorm, Gran Canaria,
Guardamar del Segura en Torremolinos. Vervolgens ont-
stonden ook in Portugal gemeenten in Monte Gorde, Al-
bufeira, Praia da Rocha en Armacao de Pera. Tenslotte,
begin deze eeuw, werd de gemeente in Alanya, Turkije,
gesticht. Tot die gemeente behoren niet alleen Nederlan-
ders maar ook een enkele Turk die in Nederland gewerkt
heeft.

De gemeenten werken onderling samen en beschikken
over een groot netwerk. Kenmerkend is het begin dat ge-
maakt is door de inzet van een emeritus predikant. Nog
steeds wordt het kerkelijk leven van het IPNZE geleid
door emeriti die als vrijwilliger twee of drie maanden een
gemeente dienen. Schakel-Kontakt had een gesprek met
één van hen, ds. Henk Fonteijn uit Culemborg.

elke gemeenten van het IPNZE hebt u gediend?

In 2016 ben ik een kwartaal in Guardamar del Segura (Spanje)
geweest, in 2017 in Alanya (Turkije) en in 2019 nogmaals in Guar-
damar del Segura. Steeds drie maanden, maar ik weet dat bijvoor-
beeld in Denia predikanten voor twee maanden worden aangezocht.
De meeste gemeenten kunnen zo het hele jaar over predikanten be-
schikken, die de kerkdiensten leiden, pastoraat verzorgen en bijzon-
dere activiteiten ontplooien, zoals een gesprekskring of een wekelijk-
se filmavond met nagesprek.

Hoe komt de IPNZE aan haar predikanten?

Voor ik eraan begon zijn mensen uit Guardemar wezen ‘horen’ of ik
bij hen paste. Er kwam dus een heuse delegatie om in Nederland een
door mij geleide kerkdienst mee te maken. De IPNZE kan kritisch
zijn, want ze komen niet te kort. Onder emeriti gaat de roep van deze
gemeenten van mond tot mond.

U hebt het met plezier gedaan.

Ja, het is er meestal mooi weer en er is altijd lekker te eten. Je vlieg-
ticket wordt betaald en je krijgt een plezierige woning ter beschik-
king. In Spanje stond een autootje klaar, in Turkije een fiets, waarop
ik elke week vier ziekenhuizen langsging om te zien of er Neder-
landstaligen lagen. Het is dankbaar werk en als je net iets meer doet
dan wat van je wordt verwacht, komt men in beweging, ook letter-
lijk. Ik heb in Spanje en Turkije ongelooflijk veel kilometers gemaakt,
want er is altijd wel een wandelclubje met mooie routes. Ik heb ook
een heuse pelgrimage gelopen naar de bedevaartsplaats Caravaca de
la Cruz, officieel met stempels en al, vijf dagen door Spaans woes-
tijngebied. Zulke activiteiten gaan van de kerk uit, maar ook Neder-
landers van de golfbaan, de bridgeclub of de rotary sluiten zich er
gemakkelijk bij aan.

y

U zegt dat u in het ziekenhuis Nederlandstaligen op-
zocht.

In bijzondere omstandigheden vallen ook Vlamingen graag terug
op de Nederlandse kerk. Ik denk aan een Vlaamse man die in Tur-
kije overleed, aan wiens familie ik hulp kon bieden. Maar ook vrolij-
ke dingen: drie Vlaamse echtparen, onderling bevriend en van on-
geveer dezelfde leeftijd, die gezamenlijk hun 25-jarige huwelijken
wilden vieren. Dat hebben we gedaan aan het strand van Guarde-
mar, met een mooie ceremonie.

Een vrolijke boel.

Ik kan me er helemaal in onderdompelen, zonder dat ik me uit de
naad werk. Het blijft ontspannen en ik kan er ook goed mijn eigen
interesses volgen. Bedenk dat het om drie categorieén gaat: perma-
nente bewoners, overwinteraars die ook nog een huis in Nederland
hebben en toeristen. De meeste mensen zijn dus met vakantie of met
pensioen, het wekt een sfeer van vrije tijd. Ondertussen kom je in het
pastoraat nog weer andere lagen tegen. Zo ver weg van Nederland
te zijn heeft dikwijls ook een verhaal: rouw, scheiding, verbroken
contacten met de kinderen. Ik heb er heel eenzame mensen ontmoet
voor wie de kerkgemeenschap een houvast biedt.

FOTO: TBG.



Hoe Nederlands is de kerk?

Over het algemeen zijn de gemeenten oecu-
menisch. In Alanya staat zelfs een
klein Mariabeeld in de kerk. Het is
ooit zo opgesteld, dat de mevrouw
die zich er het meest aan stoor-
de, het net niet ziet. De gemeente
daar maakt gebruik van een Noors
ontmoetingscentrum annex kerk,
waar ook de Finse gemeente in
huist. Benidorm daarentegen is het
Barneveld van de Costa’s, een kerk-
gemeenschap van overwegend tra-
ditioneel reformatorische gezindte.
Van de andere kant heeft Guarda-
mar zich in evangelische richting
ontwikkeld. Dan komt de oecume-
nische ruimte en vrijheid wel onder
druk te staan.

Als geloofsbelijdenis van alle bin-
nen de IPNZE samenwerkende ge-
meenten, geldt de belijdenis van
Petrus: ‘Ubent de Messias, de Zoon
van de levende God’ (Mat. 16,16).

Zou deze kerkvorm ook mo-
gelijkheden bieden voor de
NKiD?

Misschien dat drie maanden in
Duitsland wat lang zou zijn, maar
veel is natuurlijk afhankelijk van
de regio die je zou moeten bedie-
nen. Er hoeft geen vergoeding te-
genover te staan, maar wel een
aantal faciliteiten die het wonen
en werken mogelijk maken. Be-
langrijk kan ook zijn, dat de dienst-
doende predikant woonruimte
krijgt aangeboden die ook het ont-
vangen van logees mogelijk maakt.
En omdat je met emeriti te maken
hebt, lijkt me dat er naast het werk
ook enige ruimte moet blijven voor
andere activiteiten op sportief of cultureel
gebied. Dat maakt zo'n ‘werkvakantie’ heel
aantrekkelijk.

De IPNZE hoeft zich geen zorgen te maken
over het beheer en onderhoud van kerkge-
bouwen, die worden veelal gehuurd, een zaal
in een hotel of dat Noorse kerkje. Dat is net
als in Duitsland. Bij mijn weten hebben al-
leen de gemeenten in Denia en Benidorm een
eigen kerkgebouw. De woningen die de pre-
dikanten worden aangeboden, zijn de groot-
ste kostenpost, die worden gehuurd.

Dank voor dit gesprek.
Graag gedaan. Ik hoop dat de NKiD er haar
voordeel mee kan doen.
ds. Klaas Touwen

RESPIJT

De tweede echte, voelbare vergadering in Fulda sinds de co-
ronatijd was vollediger samengesteld (meer vertegenwoordigers
uit de kernen) dan de eerste vergadering in 2022. De uiterst po-
sitieve reacties over het nieuwe onderkomen (geen jeugdher-
berg, maar het van katholieke origine zijnde Bonifatiushaus
aan de zuidrand van het centrum) hebben het animo wellicht
versterkt. En dat kunnen we goed gebruiken, want de NKiD be-
vindt zich in zwaar weer.

Bij de kernen is dat inmiddels ook doorgedrongen. Hiermee
wordt gedoeld op de stopzetting van de financiering door de
EKD vanaf 2027. Aanvankelijk heerste er enig optimisme, om-
dat de EKD ons respijt verleend had. Geen stop per 2025, maar
twee jaar later. Weliswaar met minder geld, maar toch. Het res-
pijt is echter absoluut definitief gebleken.

In de vergadering is dat ook uitvoerig aan de orde geweest. We
hebben een door moderamen en CvK voorbereid strategiepapier
besproken. Er is besloten, om er een verkorte en op de kernen
toegesneden versie van te maken. Dat is in de afgelopen tijd ook
afgerond, en in november is dat praatpapier voor de kernen ook
rondgegaan. Het is de bedoeling, dat alle kernen voor zich be-
palen, of en wat voor toekomst zij voor zichzelf zien. De kerk zal
vanaf 2027 geen vaste predikanten meer in dienst hebben, en de
kernen zullen via de giften van de leden slechts in staat zijn om
op incidentele schaal "professionele” krachten in te huren. Bij-
voorbeeld bij bijzondere diensten die gehouden worden. Het ziet
er dus naar uit dat het uiteindelijk gaat om "er zijn voor elkaar"
en via andere vormen van gemeenteleven ook zonder vaste pre-
dikanten verder te kunnen gaan.

In februari/maart worden de ideeén van de kernen verwacht,
zodat er voldoende voorbereidingstijd is voor de volgende
KKR-vergadering, die in juni 2024 gehouden wordt. Uiteraard
weer in Fulda. De predikanten begeleiden de kernen in deze
wintermaanden.

In sneltreinvaart noem ik enkele andere thema's die op de
KKR-vergadering besproken zijn:

aanpassing van het huishoudelijk reglement, zodat een zo-
genaamde kleine kerkenraad kan worden ingericht (die we
om praktische redenen breed moderamen noemen), zodat er
meer besluitbevoegdheden zijn;

bespreking van een papier "de NKiD stelt zich voor", als on-
derdeel van het beter presenteren naar buiten toe.

Verder vond er ook een zogeheten "Delegiertenversammlung”
plaats, die voor de Duitse rechtsvorm van de kerk (als vereni-

ging) ieder jaar bijeengeroepen wordt.

Namens het moderamen, Rob Maris



8 MEDITATIE

GEVEN IS ZALIGER DAN ONTVANGEN

Als Nederlanders in Duitsland hebben wij er op de een of andere manier al-
lemaal mee te maken. Houden wij vast aan het traditionele Sinterklaasfeest
op 5 december? En vieren wij de gezellige pakjesavond met de verrassende
cadeautjes, de hilarische gedichten erbij alsook een lekkere chocoladelet-
ter? Of gaan wij over tot de Bescherung op Heiligabend, de vooravond van
het kerstfeest op 24 december, zoals men dat in Duitsland gewend is?

Is je kinderen hebt is de keus in de regel vrij snel gemaakt. Hun Duitse vriendjes en

vriendinnetjes kennen geen Sint-Nicolaasfeest, zoals dat in Nederland gevierd wordt.
Weliswaar krijgen sommige Duitse kinderen een klein geschenk in hun schoen en is de ad-
ventskalender op 6 (!) december, de sterfdag van Sinterklaas, extra gevuld, maar er vindt in
Duitse woonkamers en rondom Sinterklaas geen pakjesavond plaats. Om de kinderen toch
zo veel mogelijk deel te laten hebben aan de spannende en gezellige adventsweken, die uitlo-
pen op en hun hoogtepunt hebben op Heiligabend, verschuiven veel ouders daarom de pak-
jesavond naar 24 december. Het Sinterklaasfeest wordt dan weliswaar niet helemaal opge-
geven, maar beperkt zich tot de traditionele schoen, die voor de deur of schoorsteen gezet
wordt, een paar Sinterklaasliedjes en de beroemde chocoladeletter (die je intussen ook in de
Duitse filialen van een bekende Nederlandse winkelketen kunt kopen). En sommige kinde-
ren komen er wel heel goed af. Want de grootouders uit Nederland sturen soms met de post
een groot pakket met cadeautjes. En zo wordt dan zowel op 5 december pakjesavond gehou-
den, alsook op Heiligabend! Dubbel feest en dubbele Bescherung!

Het is een mooie en goede traditie om op
5 december of 24 december geschenken te
krijgen. Onze Sint-Nicolaas, bisschop van
Myra in de vierde eeuw, staat er met name
in de vele legendes om bekend, royaal te zijn
met geschenken. Aan kinderen en jonge-
ren in het bijzonder. Zo zou hij drie meisjes
goud geschonken hebben om hen van armoe-
de te bevrijden en hun een huwelijk mogelijk
te maken. Vele andere mensen heeft hij met
zijn giften van de dood gered. Ter herinne-
ring aan deze royale Goed Heiligman vieren
wij op 5 december, op de vooravond van zijn
dood, pakjesavond. Maar ook de Bescherung
met kerst heeft diepe wortels. Want in een
stal te Bethlehem valt ons, ja, valt heel deze
wereld een geschenk uit de hemel ten deel.
God schenkt ons Zijn Zoon tot een broeder.
Een Mens, om mee te leven. En zo herinne-
ren de geschenken, die wij op de vooravond
van kerst uitpakken, aan dat geschenk van
God aan een ieder van ons. Aan dat Kind van
Bethlehem, dat deze wereld tot heil wordt.

Het is fijn, met Sinterklaas of met Kerst ca-
deautjes te ontvangen. Fijn om jezelf te laten
verwennen. Fijn, zolang wij niet vergeten,
dat er in onze wereld miljoenen mensen zijn,
die niet enkel met Sinterklaas en kerst leer
ausgehen, maar ook de andere dagen van het
jaar niet of nauwelijks iets hebben om van te
leven. Het is zaliger te geven dan te ontvan-
gen, lezen wij in Handelingen 20,35. Met de
legendarische Goedheiligman uit onze tradi-
tie mogen wij ons alle dagen van het jaar ge-
inspireerd weten tot dit zalig geven. En in de
navolging van dat Kind uit Bethlehem weten
wij dat wij daartoe in deze wereld niet min-
der dan geroepen zijn!

In bovengenoemde zin wens ik u allen een
fijne Sinterklaasavond, gezegende kerstda-
gen en een zalig nieuwjaar!

Rens Dijkman

AFBEELDING: PETRUS VAN GELDORP / KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
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UIT HET LIEDBOEK

ZAL ER OOIT EEN DAG VAN VREDE ZIJUN?

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn

voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden

vol van goede vrede zijn

waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Zie de takken aan de bomen

waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel,

waar het duister van de nacht

door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is

zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is

zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

www.youtube.com/watch?v=vJK6TN6FAKg

In het Liedboek, dat de laatste jaren ook in
onze Nederlandse Kerk in gebruik is, staan
een aantal liederen in de categorie 'vrede'.
Ook het bekende en (terecht) veel gezongen
lied van Jan Nooter (Geef vrede, heer, geef
vrede) is hier te vinden. Onlangs kwam ik in
aanraking met en raakte ik onder de indruk
van een lied van Henk Jongerius dat ik nog
niet kende en dat elders in het Liedboek te
vinden is. Lied 462 is een van de liederen die
zijn ingedeeld bij de adventstijd en dat be-
grijp ik ook. De lijn van de donkerheid naar
het licht maakt dat het lied heel goed past in
de tijd van voorbereiding op het kerstfeest.
Tegelijk gaat het in het lied om een diep ver-
langen naar vrede en gerechtigheid.

De eerste twee coupletten zijn eigenlijk
twee vragen. Niet zomaar nutteloze vragen,
maar het zijn de bange vragen die ons alle-
maal bezighouden: Zal er ooit een dag van
vrede komen, waarin de haat, de pijn en het
onrecht er niet meer zullen zijn? Als je er al
op zou hopen, is het dan realistisch, of is het
hopen tegen beter weten in?

De vragen zijn herkenbaar. Dat waren ze al-
tijd al, maar gezien alles wat er in deze tijd
om ons heen gebeurt, nog des te meer. Als je,
te midden van alle berichten en beelden van

haat en geweld, van onrecht en verwoesting,
nog durft te hopen dat het misschien ooit an-
ders zal zijn. 'Een blijvend heden waar geen
pijn meer wordt geleden.' Zou dat ooit een
werkelijkheid kunnen zijn? In elk geval is er
nu sprake van een werkelijkheid die ons cy-
nisch en somber zou kunnen maken.

Jongerius probeert niet om, op de vraag of
het ooit nog anders zal zijn, een antwoord te
geven. Hij spoort wel aan om je ogen open te
doen: Kijk om je heen. De takken aan de bo-
men, waar het jonge groen ontluikt. De ster-
ren aan de hemel, waardoor het diepe duis-
ter van de nacht verdwijnt. Niet om daarmee
de angst en de bezorgdheid vanwege de wer-
kelijkheid van vandaag aan de kant te schui-
ven. Maar wel als een kleine hint (in de lijn
van Jezus bij het beeld van de vijgenboom):
Heb oog voor de tekenen van hoop, hoe on-
beduidend ze in het geweld van de tijd ook
lijken.

En met het beeld van de boom en van de
sterren verschuift het perspectief naar de
Mensenzoon, het Kind dat komt. In de taal
van de Schrift: De boom des levens, het Licht
der wereld. En dét is uiteindelijk het hoop-
volle perspectief!

Ds. Jan Adriaanse

www.youtube.com/watch?v=_gQyO3tGVJ4



Predikant
ds. Rens Dijkman,
Meyerbeerstrafie 123, 13088 Berlin,
Tel.: 0176 262 166 83,
E-mail: dijkman-kuhn@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
Scriba: Doetie Schilder-van der Heide
(zie kern Balje) en Detlef Gaastra (zie kern
Berlijn)

REGIO NOORD-OOST IN HET
TEKEN VAN DE FUNDRAISING

In de laatste twee edities van Schakel-Kon-
takt hebben wij u geinformeerd over de
bundel die Willemina Ebbink in het voor-
jaar van dit jaar uitgegeven heeft. De bun-
del bevat 68 brieven die Willemina in de
afgelopen twee jaren aan God geschreven
heeft. Een aantal van die brieven hebt u
ook reeds in ons kerkblad kunnen lezen.
Het bijzondere van de publicatie is, dat
Willemina de opbrengst van de verkoop
van de bundels geheel en al de NKiD doet
toekomen. Daarmee is het boekje een on-
derdeel van de fundraising van onze kerk
geworden.

Intussen zijn er al aardig wat bundels ver-
kocht, zowel via particuliere contacten,
alsook in het kader van oecumenische
kerkdiensten. Tijdens de Buitendag van de
kerngemeenten Balje en Hamburg kreeg
de publicatie van de bundel een heel per-
soonlijk gezicht en werd de fundraisingac-
tie echt tastbaar. Want Willemina Ebbink
kwam op 3 september persoonlijk naar de
kerk in Balje om na de kerkdienst over de
wording en de geschiedenis van de bun-
del te vertellen en uit haar brieven aan
God voor te lezen. Aansluitend signeerde
zij de boekjes voor hen, die een exemplaar
voor zichzelf mee naar huis wilden nemen.
Eveneens kon men een set van vijf bundels
aankopen, om deze persoonlijk verder te
verkopen of bij een speciale gelegenheid ie-
mand cadeau te doen.

Wij hopen dat de bundels niet alleen in
de regio Noord-Oost goed verkocht zullen
worden, maar ook binnen de andere twee
regio’s van onze kerk. Om dat mogelijk te
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maken, heeft kernraadslid Doetie Schilder
een groot aantal exemplaren naar de pre-
dikanten en kernraden aldaar gestuurd.
Afgezien van het feit dat de verkoop van de
bundels een financiéle bijdrage voor onze
kerk betekent, zijn de boekjes buitenge-
woon lezenswaardig. In haar brieven aan
God gaat Willemina in op de belangrijke
vragen van het leven, schrijft zij over poli-
tieke aangelegenheden, behandelt zij ethi-
sche kwesties en neemt zij het leven ook af
en toe heerlijk op de korrel. Want Willemi-
na is een uitgesproken humoristisch mens!
Mocht u bij dezen nog een bundel willen
bestellen, kunt u dat bij uw predikant of
kernraad doen.

Rens Dijkman

D. Schilder-van der Heide,
Tel.: 04758 711 099,
E-mail: balje@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, St.-Marien-Kirche,
Bei der Kirche, Balje
03.12. 13.30 uur, Oecumenische Advents-
viering, ds. Rens Dijkman
03.03. 13.30 uur, Dienst van Woord en
Tafel, ds. Rens Dijkman

In de donkere dagen op weg naar kerst is
het fijn, de zonnige Buitendag van de af-
gelopen zomer nog eens de revue te laten
passeren. Want zonnig was die dag voor
de gemeenteleden uit Balje en Hamburg!
Maar ook heel feestelijk. Want tijdens de
dienst werd Dustin Lindtner uit Loxstedt
in het ambt van kernraadslid bevestigd.
Dat is een reden tot grote vreugde. Want
daarmee is de kernraad met een buitenge-
woon geéngageerd en actief gemeentelid
uitgebreid. Na de liturgische bevestiging
sprak Doetie Schilder Dustin toe met heel

hartelijke en bemoedigende woorden. En
Tiet overhandigde Dustin een prachtige
bos met zonnebloemen, die het zonnige en
feestelijke karakter van die dag nog eens
onderstreepten.

De dienst stond in het teken van het gebed.
Aan de hand van verschillende Bijbeltek-
sten dachten wij na over de betekenis van
het bidden is ons leven. Mooi daarop aan-
sluitend las Willemina Ebbink uit Ottern-
dorf in de namiddag voor uit haar brieven
aan God. Zij zijn uiteindelijk ook niets an-
ders dan gebeden in geschreven vorm. En
mogen ongefrankeerd naar God gestuurd
worden, zoals Willemina op humoristische
wijze liet weten. Aan een heerlijke maaltijd
en koffie met gebak ontbrak het op die zon-
nige Buitendag ook niet. Zo konden allen
met een zonnig gemoed op huis aan en de
herfst tegemoet gaan!
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Onze eerstvolgende dienst zal plaatsvin-
den op 3 december, de eerste zondag van
Advent. Deze dienst hopen wij te vieren
met gemeenteleden van de Duitse kerk ter
plaatse. Dustin Lindtner en Henning Oh-
lendorf zullen de dienst als lectoren bege-
leiden. U bent op die dag om 13.30 uur van
harte welkom in de St.-Marienkirche.
De eerste dienst in het nieuwe jaar is ge-
pland op zondag 3 maart. Wij hopen op die
dag het Avondmaal met elkaar te vieren.
Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman



Horst Borkmann, Tel.: 040 55599582,
E-mail: hamburg@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, Ev.-reformierte Kirche,
FerdinandstraBe 21, Hamburg
10.12. 11.00 uur, Oecumenische Advents-
viering met de Ev.-reformierte, Indo-
nesische en Koreaanse gemeente
28.01. 13.00 uur, Dienst van Woord en
Gebed, ds. Rens Dijkman

De kille dagen van de wintermaanden
staan in een schril contrast met de war-
me gemeentedagen die wij in de zomer
mochten vieren. Op 27 augustus vond de
Ratzeburgtag plaats. In de grote tuin van
het Freizeithaus van de Ev.-reformierten
vond een oecumenische kerkdienst plaats.
Fia Witte en Arthur Groenewegen bege-
leidden met hun gitaarspel een groot deel
van de liederen. Zij speelden ook een rol in
het theaterstuk, dat wij bij wijze van ver-
kondiging voorbereid hadden. ‘Blof nicht
durchdrehen’ luidde het thema van de
dienst. Op zijn tijd mogen wij ook wel eens
pas op de plaats houden! Het scheppings-
verhaal van Genesis sluit met de zevende
dag als rustdag af en daarmee is de rust bij
de schepping ingesloten.

Een week na de Ratzeburgtag reisde een
aantal Hamburgers naar Balje om hier met
de kerngemeente ter plaatse de traditionele

Buitendag te vieren. Over deze zonnige dag
vindt u een verslag bij de kern Balje.

Op 22 oktober vond er een filmdienst
plaats. Heinko Thieke, de koster van de
Ev.-reformierte Kirche, zorgde voor een
probleemloos functioneren van de tech-
niek. Samen met de Ev.-reformierte en de
Indonesische gemeente keken wij naar een
aflevering uit de Netflix-serie “The Chosen’,
om na afloop over het geziene en gehoorde
in gesprek te gaan.

Onze eerstvolgende dienst zal opnieuw een
oecumenisch karakter dragen. Samen met
de Ev.-reformierte, de Indonesische en de
Koreaanse gemeente hopen wij het feest
van Advent te vieren. Wij komen daartoe
bij elkaar op 10 december, de tweede zon-
dag van Advent, om 11.00 uur in de Ev.-re-
formierte Kirche aan de Ferdinandstrafe.
De zanger en auteur Jens Bottcher zal in
zijn liederen en woorden de boodschap van
Advent met ons delen. Hij zingt en schrijft
over het leven als spirituele reis, het avon-
tuur van het mens-zijn en de hoogte- en
dieptepunten van liefde in al haar verschij-
ningsvormen. Spiritualiteit, hoop en lief-
de zijn bij hem altijd aanwezig. Meer over
Jens Battcher is te lezen en te zien op zijn
website (www.jensboettcher.net) en zijn
youtube-kanaal (www.youtube.com/user/
JensBoettcher). U bent van harte welkom,
aan deze dienst deel te nemen!

In het nieuwe jaar hopen wij op zondag 28

januari opnieuw voor een kerkdienst bij

elkaar te komen. Ook met het oog op deze

dienst spreken wij een hartelijke uitnodi-

ging uit!

Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman

IN MEMORIAM
Cornelis de Jong 1943 - 2023

Jacomijn had begin oktober al laten weten,
dat de gezondheidssituatie van Kees nogal

verslechterd was en Kees zich toenemend
moe en slap begon te voelen. Maar beiden
hielden zij de moed erin, zo schreef Jaco-
mijn. En met de mantelzorg van Jacomijn
en de ambulante zorg van een medisch
team hoopten zij op 31 oktober de 80e ver-
jaardag van Kees te kunnen vieren en op
aansluitend nog heel wat mooie maanden
samen. Op 20 oktober kwam aan die hoop
een te vroeg eind. In de namiddag van die
dag stierf Kees. Zijn hart bleek te zwak te
zijn.

Met liefde heeft hij voor ons geleefd en
zijn eindeloze verhalen verteld. Ja, Kees
was een mens met hart. Met een kloppend
hart voor de naaste mensen om hem heen,
maar ook voor anderen. En wat kon Kees
prachtig vertellen. Verhalen over en uit
zijn leven. Maar ook over het leven in het
algemeen. Over de filosofische en religieu-
ze vragen rond de oorsprong en zin van het
bestaan. Over Gott und die Welt. Als kern-
gemeente Hamburg hebben wij dat bij onze
gespreksavonden aan de Winterhuderweg
enkele jaren mogen ervaren. Op buitenge-
woon interessante wijze kon Kees dan zijn
verhaal doen. Diepzinnig, intelligent, en-
thousiast, maar vooral ook humoristisch
deelde hij zich aan ons mee. Nam hij deel
aan de vragen van het geloof. Verrijkte hij
onze gesprekskring. En na afloop was er
dan altijd dat glas rode wijn uit Frankrijk,
waarop hij ons als gesprekspartners trak-
teerde.

Kees was via Jacomijn naar Hamburg en
in ons midden terecht gekomen. Tijdens
een reiinie van school in Nederland kwam
het in 2011 tot een hernieuwde ontmoe-
ting tussen Jacomijn en Kees. Beiden leef-
den intussen al heel wat jaren alleen. En nu
vonden zij elkaar. Niet alleen als schoolge-
noten, maar ook als partners. Zo bezocht
Kees Jacomijn regelmatig in Hamburg.
En als er dan in die tijd een Nederlands-
talige dienst of gesprekskring plaatsvond,
was Kees ook altijd van de partij. In 2016
trouwden Jacomijn en Kees. En Jacomijn
verhuisde naar Dwingeloo. Maar het con-
tact bleef bestaan. En zo werd het huwelijk
van Jacomijn en Kees tijdens de Buitendag
op 3 september 2017 in Balje ingezegend.
Jacomijn en Kees waren intens gelukkig
met elkaar. Dat merkte je in woorden en
blikken over en weer. Hun huis in Dwinge-
loo werd een thuis van liefde en geluk. Van
eindeloze verhalen. En van gesprekken
over en weer. Zeven jaren lang.

Nu is het stil geworden. Zo stond op de
rouwkaart te lezen. Wat een verlies. Wat
een verdriet. Op 27 oktober vond de dienst
van afscheid plaats in de Nicolaaskerk te
Dwingeloo. In de ontstane stilte werd stil-
gestaan bij het leven van Kees. En klonk
het Woord uit de Schrift. Hoe troostend is >



dat Woord. Want wij mogen erop vertrou-
wen, dat de Eeuwige de eindeloze verhalen
van Kees verder zal schrijven. En dat Jaco-
mijn en heel de familie van Kees in de spra-
keloosheid van de stilte steeds weer bij de
Eeuwige op verhaal mogen komen.

Rens Dijkman

REGIO NOORD-OOST

Voorzitter kernraad: Jan Bart Alblas
1 Tel.: 0151 42655852
E-mail: berlijn@nederlandse-kerk.de

@ Kerkdienst, 3e zondag van de maand,

Casalissaal, Friedrichstadt-Kirche,

Gendarmenmarkt
KERN ZEHNA 17.12. 14.00 uur, Adventsviering,

Mieke de Regt, Tel.: 0160 984 647 74,
a E-mail: zehna@nederlandse-kerk.de

6 Kerkdienst, Gemeindehaus Ev.-luth.

= Kirche, Zehna

10.03. 10.30 uur, Dienst van Woord en
Tafel, ds. Rens Dijman
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In de herfst en wintermaanden is het fijn
om nog even aan de zomer terug te denken.
Na de buitengewoon warme gemeente-
dag in juni te Gustrow kwamen wij ook in
de nazomer onder waarlijk zomerse tem-
peraturen bij elkaar. Het was heel fijn dat
wij bij de dienst een bijna tiener en twee
schoolkinderen mochten begroeten. Hel-
een, Enrico en Bruno Beenen werkten op
actieve wijze mee aan de dienst, door op
gepaste tijden de toaster te bedienen en
getoaste gebeden op te vangen. Deze lazen
zij vervolgens aan de gemeenteleden voor.
Een hele kunst, wanneer je nog maar net
het eerste schooljaar achter je hebt! Met
de toaster stonden wij stil bij de betekenis
van het bidden. Wat zegt de Bijbel over het
gebed? En hoe bidden wij? Met het door
Anna in het Pools gesproken Onze Vader
werd de preek afgesloten. Na de dienst was
er gezelligheid rond koffie en heerlijk gebak
van Mieke de Regt.
Wij hopen op zondag 26 november op-
nieuw bijeen te komen voor een dienst.
Op die dag is het weliswaar nog net geen
Advent, maar dat vieren wij toch alvast!
U bent op die dag om 10.30 uur van har-
te welkom in het gemeentecentrum van de
Ev.-luth. Kerk te Zehna!
In het nieuwe jaar hopen wij weer bij el-
kaar te komen op zondag 10 maart. Op die
dag mogen wij aanschuiven aan de Tafel
van Brood en Wijn.
Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman

ds. Rens Dijkman
21.01. 14.00 uur, Dienst van Woord en

Gebed, ds. Rens Dijkman
18.02. 14.00 uur, Dienst van Woord en
Gebed, ds. Rens Dijkman

a

Nu de dagen korter en de nachten lan-
ger worden is het fijn om terug te kunnen
denken aan de late zomer en vroege herfst
met de lichte en kleurrijke diensten die wij
mochten vieren. In augustus ging Jan-Bart
Alblas voor in de dienst. Hij bracht niet
alleen een mooie en bemoedigende over-
denking voor ons mee, ook schonk hij de
gemeente een handig koffiezetapparaat!
Want het kopje koffie na de dienst is een
belangrijk onderdeel van ons gemeente-
leven. In september leidde ondergeteken-
de de dienst, die in het teken stond van het
gebed. Ds. Hanneke Allewijn kwam in ok-
tober helemaal uit Den Haag naar Berlijn,
om voor te gaan in de dienst en met ons in
gesprek te gaan over het verhaal van goed
en kwaad, zoals Genesis 3 ons dat vertelt.

KERN BERLIJN De dienst werd muzikaal verrijkt door

Jan-Herman Markus en Jeanine Tref-
fers-Daller. Zij speelden een muziekstuk
van J.S. Bach op de piano resp. viool. Tij-
dens de filmdienst in november keken wij
met elkaar naar een aflevering uit de se-
rie The Chosen, om vervolgens met elkaar
over de Bijbelse boodschap in de vertoonde
aflevering in gesprek te gaan.
Onze eerstvolgende kerkdienst zal in het
teken van de verwachting staan. Wij ont-
moeten elkaar daartoe op 17 december, de
derde zondag van Advent. U bent van harte
uitgenodigd, aan de dienst deel te nemen.
Op woensdag 20 december zal de traditi-
onele Kerstzang plaatsvinden. Om 19.00
uur komen wij in de Franzosische Dom aan
de Gendarmenmarkt bij elkaar om beken-
de kerstliederen te zingen en naar klassie-
ke en moderne muziek te luisteren. Voor de
kinderen is er een speciaal programma ge-
organiseerd. Natuurlijk zal het ‘Ere zij God’
aan het eind van de Kerstzang niet ontbre-
ken. Na afloop staat ons een typisch Neder-
landse wintermaaltijd, een heerlijk bord
erwtensoep, te wachten.
De eerstvolgende diensten in het nieuwe
jaar hopen wij te vieren op zondag 21 ja-
nuari, resp. zondag 18 februari. Van harte
welkom!

Rens Dijkman

: Hﬂ Predikant
X i Ds. Jan Adriaanse,

Postfach 1127

49839 Uelsen

Tel.: 0170 716 1792

E-mail: adriaanse@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg

Scriba: Margarethe Fuchs,

Tel.: 02203 53285,

E-mail: west@nederlandse-kerk.de

Het zijn onrustige tijden, en daarmee druk
ik me nog voorzichtig uit. Ik denk aan het
geweld in en rond Oekraine wat nu al bij-
na twee jaar blijft voortduren en waar geen
einde aan lijkt te komen. Sinds 7 oktober is
onze wereld nog verder veranderd als ge-
volg van het ongekende geweld wat sinds
de Holocaust nog niet zo intens is geweest.
Onnoemelijk veel joodse slachtoffers van
blinde haat. En als reactie daarop de ver-
gelding met alle gevolgen voor weerloze
burgers die geen kant op kunnen. Ons hart
huilt als we de beelden zien van beide kan-
ten van de grens. Het menselijk leed van
zovelen die er part noch deel aan hebben.
De uitzichtloosheid van de spiraal van ge-
weld. We houden onze adem in. Wat zijn de
gevolgen? We hopen op en bidden om ge-
rechtigheid en vrede. >

FOTO: RENS DIJKMAN
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Onrustig is het ook als het gaat over de toe-
komst van onze Nederlandse Kerk. De ko-
mende tijd zullen we samen nadenken over
perspectieven en mogelijkheden hoe ons
Nederlandstalig kerkelijk leven in de toe-
komst kan worden voortgezet. Daarbij is het
gebed om wijsheid buitengewoon zinvol.
Ds. Jan Adriaanse

Jan Kamphorst, Tel.: 0176 96986159
E-mail: muenster@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 2¢ zondag v. d. maand, 10.30 uur,

Johannes-Kapelle, Bergstr. 36, Miinster
10.12. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
14.01. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
11.02. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

10.03.

In september vierden we onze buitendag in
Davensberg. We genoten van het prachti-
ge weer en de mooie ontmoeting. Heel veel
dank aan Akke voor de gastvrijheid en voor
ieders inzet om er een geslaagde buitendag
van te maken. Een maand later, in oktober,
was het een feestelijke dienst waarin Mar-
ja Kretschmann-Weelink werd 'bevestigd'
in haar taak als lid van de kernraad. Na de
dienst was er een feestelijk samenzijn in de
aula van het Volkeningheim. We wensen
Marja zegen toe bij haar nieuwe (en tegelijk
ook enigszins vertrouwde) taak.

Op 10 december hopen we na de dienst op-
nieuw in de aula bij elkaar te komen ter ge-
legenheid van het kerstfeest, terwijl we op
14 januari het nieuwe jaar (2024) in willen
luiden. Nu ik dit schrijf realiseer ik me dat
dat de tijd in een hoog tempo voorbij vliegt.
Er gebeurt veel om ons heen maar we ver-
trouwen ook dat, ondanks alles, God de-
zelfde blijft en dat Hij het houvast van ons

leven wil zijn.
Ds. Jan Adriaanse

07.04. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse

Ina Morssink, Tel.: 0162 1955621
E-mail: schwei@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, St.-Secundus-Kirche,
LindenstraBe 20, Schwei
24.12. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse
04.02. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse

W -

Elsfleth werden ook hun kinderen Fedde en
Imke gedoopt. Het was een feestelijke dienst
met veel familie uit Nederland, de buren van
Albert en Atty en natuurlijk de gemeente van
Schwei. Er was een overvloed aan lekker eten
en drinken, we konden mooi buiten zitten en de
zon heeft de hele dag uitbundig geschenen. Ui-
teraard hebben we ook een rondleiding gekre-
gen op het bedrijf van Albert en Atty. We dan-
ken hen voor de gastvrijheid en ook dank aan
iedereen die zich voor deze dag heeft ingezet.
Nadat de laatste jaren de Adventsdienst begin
december plaatsvond, staat de dienst dit jaar
voor 24 december op het rooster: De laatste
adventszondag en vlak voor kerst. Voor 2024
staan de volgende diensten gepland: 4 februa-
ri; 7 april; 26 mei; 7 juli; 1 september (buiten-
dag); 3 november; 22 december.

Ds. Jan Adriaanse

Erik van Buren, Tel.: 02802 5255
E-mail: duisburg@nederlandse-kerk.de

Iedere zondag, Evangelische Kirche,
Apostelstr. 58, Duisburg-Laar, 10.30 uur
U vindt de actuele stand van zaken
op www.binnenvaartpastoraat.nl

In memoriam
Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer griinen Aue
und fithret mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er fiihret mich auf rechter Strafie
um seines Namens willen.

Op de buitendag bij Albert en Atty Bakker in

Op vrijdag 18 augustus overleed op 89-ja-
rige leeftijd Jannetje Sonneveld-Ruijgrok.
Ze was samen met haar man Andries af-
komstig uit het Westland en al heel lang
geleden vestigden ze zich als tuinders in
het gebied van de Niederrhein. Ze leefden
kerkelijk mee met de kern Duisburg en An-
dries is ook actief geweest in het geheel van
de NKiD. De laatste jaren ging Jannetjes
gezondheid meer en meer achteruit. Af-
komstig uit een kerkelijk betrokken gezin
speelde het geloof een belangrijke rol en
was het voor haar een troost in leven en
sterven. Het afscheid heeft plaatsgevonden
op de begraafplaats en in de Evangelische
Kirche in Issum. We leven mee met An-
dries die nu alleen verder moet en wensen
hem Gods troostende nabijheid toe.

Ds. Jan Adriaanse

Betty Stomphorst, Tel.: 02131 4029631
E-mail: duesseldorf@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, 3¢ zondag van de maand,
Paul-Gerhardt-Haus, Heerdter Landstr.
30, Diisseldorf
17.12. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

21.01. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
18.02. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
17.03. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

[l y |

In deze tijd worden de dagen korter en
staan we stil bij de vergankelijkheid van
het leven. We denken ook aan hen die niet
meer in ons midden zijn. Vanuit onze >



Nederlandse gemeente noemen we in het
bijzonder Hans Wittke en Ari Burgers.
We zijn betrokken op elkaar en leven met
elkaar mee. In onze kleine gemeente zijn
er veel zorgen. We houden elkaar vast en
herinneren elkaar aan de hoopvolle bood-
schap van advent en kerst. Het Licht over-
wint: Het licht schijnt in de duisternis en
de duisternis heeft het niet in haar macht

gekregen (Joh. 1,5).
Ds. Jan Adriaanse

Jaap Jonkheer, Tel.: 0228 18037378
E-mail: keulen@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst, Auferstehungskirche,

Auferstehungskirchweg 7, Koln-Siirth
17.12. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
21.01. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
18.02. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
17.03. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse

De dienst op 15 oktober in de kern Kéln-
Bonn was heel bijzonder. We mochten ge-
tuigen zijn van de doop van Hetty. Na veel
jaren van overwegen heeft zij onlangs be-
sloten om haar ja-woord te geven in de Au-
ferstehungskirche. Na de doop vierden we
met elkaar het avondmaal. We zijn blij en
dankbaar om te bemerken dat ook op deze
manier Gods werk onder ons doorgaat en
we wensen Hetty zegen toe in de 'strijd’.
We zien ook voor de komende maanden uit
naar onze ontmoetingen en gesprekken.
Ds. Jan Adriaanse

Hﬂ Mannheim is geen kern van de Neder-

ilandse Kerk in Duitsland, maar een
plaats met kerkdiensten, bedoeld voor schip-
pers en georganiseerd door het schippers-
pastoraat. Het spreekt echter vanzelf dat alle
anderen eveneens van harte welkom zijn.
www.binnenvaartpastoraat.nl

iedere zondag, 11.00 uur, Hafenkirche,
Q KirchenstraBe 15, Mannheim

Predikant
Ds. Klaas Touwen
Zwaluwlaan 16, 6713 BE Ede
Tel.: +31 6 429 569 12
E-mail: touwen@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
René Blokker (scriba)
E-mail: zuid@nederlandse-kerk.de

Jan-Willem de Bruijn

Tel.: 01522 4550956
E-mail: frankfurt@nederlandse-kerk.de
E-mail: debruijn janwillem@gmail.com

Kerkdienst eerste zondag van de maand,
Ev.-Ref. Kirche, Freiherr-vom-Stein-Str. 8
03.12. 11.30 uur, ds. Klaas Touwen
16.12. 15.00 uur, Kerstviering
07.01. 11.30 uur, ds. Klaas Touwen
04.02. 11.30 uur, ds. Klaas Touwen

Kerstviering

Onze viering van advent en kerst vindt
plaats op zaterdag 16 december. Ditmaal
toegespitst op de kinderen met een Bij-
belverhaal speciaal voor hen. Dat verhaal
wordt verteld door Irma Visser, coordina-
tor van Godly Play Nederland. Godly Play
is een godsdienstpedagogische metho-
de, in Duitsland meer bekend als Gott im
Spiel, een naverwante methode. De mid-
dag wordt gehouden om 15.00 uur in de
kinderkerkruimte van de Reformierte Kir-
che. Ukunt zich hiervoor aanmelden bij ds.
Klaas Touwen.

Beéindiging kerkdiensten

In de Nederlandse Kerk in Duitsland geldt
de regel dat als het kerkbezoek afneemt, er
reden is om na te denken over hoe en 6f de
kerkdiensten worden voortgezet. Ook bin-
nen de kern Frankfurt is hierover enkele
keren gesproken. De kritische grens ligt
bij tien kerkgangers, hetzelfde getal als het
joodse minjan, het tiental dat minimaal
nodig is om een synagoge (samenkomst) te
vormen. Gedurende de laatste jaren is dat
tiental niet gehaald, het gemiddelde kerk-
bezoek ligt rond de 6 personen.

Om die reden hebben de predikant en
de kernraad besloten de kerkdiensten in
Frankfurt te beéindigen. Misschien zijn
er andere mogelijkheden om elkaar te ont-
moeten. De pastorale contacten blijven en
ook de mogelijkheid om bijzondere kerk-
diensten te houden bij rouw en trouw. We
hebben de komende maanden tijd om aan
het idee te wennen en er verder over door te
praten. De laatste reguliere kerkdienst in
Frankfurt is gepland op zondag 4 februari
2024 0m 11.30 uur.

Roel Balk,

E-mail: karlsruhe@nederlandse-kerk.de
Henny Kampe,
E-mail: hk karlsruhe@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst eens per twee of drie maan-
den op zaterdagavond in de Musikzim-
mer van Wohnstift Riippurr, Erlenweg 2
Voorafgaand aan de dienst is er vanaf
16.00 uur gelegenheid met elkaar koffie of
thee te drinken in het restaurantje van het
Wohnstift.
02.12. 17.00 uur, ds. Klaas Touwen
17.12. 11.00 uur, Kerstviering
03.02. 17.00 uur, ds. Klaas Touwen

Gesprekskring

Woensdagmorgen 10.00 uur, bij deelne-
mers thuis. U kunt daartoe contact opne-
men met Roel Balk, 06.12., 10.01., 07.02.

Kerstviering

Wij vieren advent en kerst op zondagoch-
tend 17 december om 11.00 uur met een
kerkdienst, muziek en een maaltijd. U bent
van harte welkom.

Maria Herre, Tel.: 0711 6737005
E-mail: stuttgart@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst eerste zondag van de maand,
in de bijzaal van de Kreuzkirche, Am-
stetter Str. 25, Stuttgart-Hedelfingen
03.12. 17.00 uur, ds. Klaas Touwen
17.12. 17.00 uur, Kerstviering
07.01. 17.00 uur, ds. Klaas Touwen
06.02. 17.00 uur, ds. Klaas Touwen

Gesprekskring dinsdag 19 uur bjj
Maria Herre, Mahatma-Ghandi-StraBe 2
05.12., 09.01., 06.02.

Kerstviering

Wij vieren advent en kerst op zondag 17 de-
cember met een kerkdienst, muziek en een
maaltijd. Ubent van harte welkom!

Natasja van den Engel
E-mail: muenchen@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst tweede zondag van de maand,
Ev.-Ref. Kirche, Reisingerstr. 11

10.12. 11.30 uur

14.01. 11.30 uur

11.02. 11.30 uur

Gesprekskring zaterdagavond 18 uur
bij Lous Schimmelpenninck
09.12.,13.01., 10.02.

Adventsviering

Op zondag 10 december vieren we de ad-
vent met een kerkdienst en aansluitend een
mooie brunch. In deze dienst zal Natasja
van den Engel toetreden tot de kernraad.
Wij zijn blij met haar inzet. In deze dienst
leggen Anke en Gergo Popping en Jitske
Cnossen hun kernraadlidmaatschap neer,
wij zijn blij met wat zij voor de kern Miin-
chen hebben gedaan en voor hun bereid-
heid om hand- en spandiensten te blijven
verrichten.

Buitendag kern Miinchen

10 september

Op 10 september 2023 kwamen we bij el-
kaar, om onze jaarlijkse buitendag te vie-
ren. Het was prachtig weer deze dag en
konden van de dienst genieten in de evan-
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De jaarlijkse IKEM-zondag op 24

gelische Handwerker Verein e. V. in Grifel-
fing. De dienst begon met gezang en stond
in het teken van Matteiis 18, 1-14. Na de
dienst konden we in de biergarten van een
heerlijke maaltijd genieten en er was koffie.
Voor Klaas was het de eerste keer om met
de gemeente van de kern Miinchen een bui-
tendag te vieren in de gemoedelijke sfeer
van een Bayerische Biergarten, vorig jaar
in september 2022 moest de buitendag uit-
vallen vanwege de regen.

In de namiddag was nog een mogelijkheid
een wandeling in het nabij gelegen bos te
maken. Het was een prachtige dag, met een
goede herinnering.

René Blokker

september

Alle buitenlandse protestantse gemeentes
in Miinchen, waren genodigd om samen
een feestelijke dienst te houden, met als
thema ‘vrede’. De voorbereiding was even-
eens internationaal en gaf echt voldoening;
we begrepen elkaar.

Koreaanse, Chinese en Madagassische
koren rondden het bonte geheel af en de
preek in het Duits hield ds. Klaas Touwen.
Met zo'’n 200 mensen waren natuurlijk na
afloop de door de gemeentes meegebrachte
exotische hapjes wel heel snel weg!
AdaJahn

InterKulturell Evangelisch in
Miinchen (IKEM)

De IKEM-dienst op 24 september in de Ka-
pernaumkirche werd heel goed bezocht.

Er waren ook veel kinderen aanwezig, die
na een zegen en een lied naar de kinder-
nevendienst gingen. De meertalige voor-
beden hielden ook rekening met de part-
nergemeenten. Er werd bijvoorbeeld in het
Frans voor de relaties tussen de lutherse
gemeenten in Parijs en in Miinchen gebe-
den. De hele dienst verliep in een feeste-
lijke sfeer. De gemeenten van verschillen-
de talen en tradities, daaronder ook onze
Nederlandse gemeente met ds. Klaas Tou-
wen, die de preek in het Duits hield, werk-
ten weer graag mee. Zo was het veelsoorti-
ge protestantse leven in Miinchen ook deze
keer voelbaar. Na de dienst zaten we buiten
in de zon, voerden goede gesprekken en ge-
noten van het lekkere buffet.

Annelore Erhardt

Buitendag in Bernau, Zwarte
Woud

Op 4 oktober hadden we met schitterend
weer een buitendag in het mooie Bernau in
het Zwarte Woud. Het idee hiervoor kwam
van Klaas Touwen. Hij kende namelijk de
Nederlandse kunstenaar Marcel van Ee-
den persoonlijk, professor aan de Kunst-
academie Karlsruhe en sinds 2021 rector
aldaar. Marcel van Eeden heeft dit jaar
de Baden-Wiirttembergse "Hans-Thoma-
Preis" gekregen, ter gelegenheid waarvan
hij exposeerde in het Hans-Thoma-Kunst-
museum in Bernau, geboorteplaats van
deze in 1839 geboren kunstenaar. Klaas
had georganiseerd dat de groep daar een
persoonlijke rondleiding van professor van
Eeden zou krijgen.

We begonnen ’s middags met een lunch in
het restaurant tegenover het Hans-Thoma
museum in Bernau, samen met de kunste-
naar. Daarna volgde zijn persoonlijke
rondleiding, beginnend met een uitvoerige
introductie in de buitenlucht. Marcel van
Eeden had speciaal voor deze tentoonstel-
ling een reis van Hans Thoma naar Neder-
land uit 1898, met onder meer een bezoek
aan de Rembrandt-tentoonstelling n.av.
de kroning van koningin Wilhelmina, ge-
reconstrueerd en deze m.b.v. de destijds in
gebruik zijnde "Gummidruck"-techniek in
zwart-wit afdrukken vormgegeven. De titel
van de tentoonstelling is heel toepasselijk
"1898".

Professor van Eeden verbindt in zijn werk
onderzoek en kunst. Hij heeft zich uitvoe-
rig met het gedachtengoed van Hans Tho-
ma beziggehouden en is daarbij helaas
op antisemitische uitlatingen gestuit. Dit
heeft veel stof doen opwaaien. Het was
voor ons allen een zeer bijzondere erva-
ring, het directe contact met professor van
Eeden in deze mooie omgeving.

Na het museumbezoek, en na "Kaffee und
Kuchen" in het "Schwarzwaldhaus" be-

zochten we het kleine kerkje St. Johann,
alwaar we ons onder meer bezighielden
met het zonnelied, liedboek 742, n.av. de
naamdag van Franciscus van Assisi op 4
oktober.
De volgende ochtend hebben we nog een
prachtige wandeling gemaakt, omhoog
naar de waterval van Todtnau. De moedi-
gen uit de groep liepen daar ook nog over
de in mei geopende Black-Forest-Line, een
450 m lange voetgangersbrug zo‘n 120 m
boven de waterval.
Na de lunch ging iedereen weer huis-
waarts. We kunnen terugzien op zeer ge-
slaagde en afwisselende dagen!

Namens alle deelnemers,

Roel & Margriet Balk

Een weekend met muziek en
gezang
Het tweede weekend van oktober was in
de kern Miinchen gevuld met veel muziek/
gezang tijdens verschillende kerkelijke ac-
tiviteiten. Zaterdagavond was er de maan-
delijkse kring bij Lous Schimmelpenninck
met een kleine groep mensen onder lei-
ding van ds. Klaas Touwen. Na het genot
van een broodmaaltijd met heerlijke Fran-
se kaas luisterden we eerst naar een mooie
opname van een lied uit het liedboek en ke-
ken daarna naar de inhoudelijke betekenis
van de tekst en hoe de verschillende verzen
met elkaar samenhangen. Deelname aan
de kring is trouwens elk moment mogelijk.
Voor informatie kunt u terecht bij een lid
van de kernraad en ds. Touwen.
Z€lf zingen konden we op zondag. En dat
deze keer zelfs twee keer! ‘s Morgens tij-
dens de kerkdienst, waar we de psalmen
en gezangen a capella zingen, een gebeds-
acclamatie af en toe ook meerstemmig, en
’s avonds tijdens een Niederldndisch-Deut-
sche Liederabend. Hier werden liederen
van Willem Barnard gezongen. Er waren
leden van de Duitse gastgemeente en van
onze eigen gemeente aanwezig. De avond
werd geleid door ds. Klaas Touwen en op
het orgel speelde Attila Kuti, organist van
de Duitse gemeente.
Een zestal liederen van Barnard stond op
het programma, die allemaal ook in het
Duits vertaald zijn. Er werd afwisselend
een vers in het Duits en in het Nederlands
gezongen. Ds. Klaas Touwen, die eindre-
dacteur van het in dit jaar verschenen ver-
zameld werk van Willem Barnard is, licht-
te inhoud en intentie van de verschillende
liederen toe. Hij duidde ook op een aantal
zinnen die helaas door de Duitse vertaling
van betekenis zijn veranderd. Het was een
erg interessant uur met Nederlandse kerk-
muziek, die ook bij het aanwezige Duitse
publiek in de smaak viel.

Natasja van den Engel
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KERSTSTERREN KNUTSELEN

Je hebt vast wel eens eerder kerststerren gemaakt, maar wist je dat
het ook heel simpel met alleen een paar we-rollen kan? Touwtjes, een
paar kralen of andere versiering en een beetje lijm heb je ook nodig.
En natuurlijk een schaar. Maar verder is het heel simpel, kijk maar
eens hieronder naar de plaatjes en maak er iets moois van!

Stap 1: maak een toiletrol plat en knip of snijd deze in reepjes (plat-
te ringetjes)

Stap 2: knip boven en onderaan de reepjes een klein driehoekje uit
(let op dat de boven- en onderkant nog wel aan elkaar blijven zitten,
anders kun je de ster later niet meer ophangen)

SCHAKELKIDS

Stap 3: vouw de reepjes een beetje open zodat het ovale ringetjes
worden en schuif er 3 over elkaar zodat de vorm van een ster ont-
staat — kijk maar op het plaatje hoe dat eruit ziet. En daarna natuur-
lijk een beetje lijm ertussen, zodat alles aan elkaar blijft zitten

Stap 4: doe een touwtje door een van de ringetjes, eventueel een
kraal aan de bovenkant en dan een knoop in het touwtje. En klaar
is je kerstster!

Natuurlijk kun je de sterren ook op een andere manier versieren,
bijvoorbeeld met glitters, gekleurd papier, verf of iets anders wat je

zelf mooi vindt.

Veel plezier en fijne kerstdagen! Marjolein Kranse

AFBEELDING: TBG.



